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			Gemeenschap met God

			‘Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.’ 
1 Joh. 1:3

			Gemeenschap met God was een van de rijkste voorrechten die de niet-gevallen mens genoot. De Heere God wandelde in de hof en sprak met Adam zoals een man spreekt met zijn vriend. Zolang hij gewillig en gehoorzaam was, at Adam van het vette van het land, en onder de rijke lekkernijen en verfijnde wijnen waaraan zijn ziel deel had, moeten we eerst en voor alle dingen rekenen de ononderbroken gemeenschap met God, zijn Vader en zijn Vriend. Aangezien de zonde de mens uit de hof van Eden verbande, verbande deze hem van voor het aangezicht van God. Sinds die tijd is ons aangezicht afgekeerd van de Allerhoogste, en Zijn aangezicht is afgekeerd van ons; wij zijn haters van God geworden en God is voortdurend toornig op ons geworden.

			Christus kwam in de wereld om ons verloren erfdeel voor ons te herstellen. Het was het grote doel van Zijn wonderlijke zoenoffer om ons te brengen in een toestand die gelijk aan of zelfs hoger moest zijn dan die welke wij bezaten in Adam voor de val, en Hij heeft ons ook reeds teruggegeven de vele dingen die wij verloren zijn, zoals onder andere gemeenschap met God. Zij die door Zijn genade geloofd hebben en door Zijn kostbare bloed gewassen zijn, hebben vrede met God door Jezus Christus onze Heere. Zij zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Zij hebben met vrijmoedigheid toegang tot de genade waarin wij staan.

			Dus degenen die in het koninkrijk zijn en onder de heerschappij van de tweede Adam, zijn hersteld in al de volheid van de gemeenschap die ze verloren hadden door de zonde en ongehoorzaamheid van hun eerste verbondshoofd. Johannes was onder het getal van degenen die dit voorrecht genoten hadden met Christus in het vlees. Hij was Christus’ meest geliefde metgezel geweest, uitverkoren uit de uitverkorenen tot een uitgelezen en bijzonder voorrecht. Gedurende de tijd dat Jezus als mens op aarde leefde, was hij een van de bevoorrechte drie die de innigste gemeenschap met de Zaligmaker genoten. Hij had gezien hoe Christus verheerlijkt werd, was getuige geweest van de opwekking van het dochtertje van Jaïrus, was met de Heere in de hof geweest en had Hem zelfs niet verlaten toen Hij overgegeven was tot de dood en bloed en water uit Zijn doorstoken zijde stroomden.

			Johannes had de nauwste, de dierbaarste, de meest intieme gemeenschap met Christus in het vlees. Zoals hij zijn hoofd aan Jezus’ borst had gelegd, zo had hij al de gedachten en gevoelens van zijn hart gelegd op de hartelijke liefde en goddelijke genegenheid van zijn Heere en Meester. Christus was echter weggegaan. Het was niet meer mogelijk Zijn stem te horen, Hem met de ogen te zien of Hem met de handen aan te raken. Toch was Johannes de gemeenschap met Hem niet kwijtgeraakt. Hij kende Hem niet meer naar het vlees, maar op een edeler manier. Evenmin was Johannes’ gemeenschap minder werkelijk, minder liefelijk of minder goddelijk dan toen hij met Hem wandelde en sprak en het voorrecht genoot om met Hem te eten en te drinken tijdens dat laatste heilige feest. Johannes zegt: ‘Waarlijk, onze gemeenschap is –niet was, maar is– met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus. 

			En nu, mijn broeders en zusters in het algemene geloof van onze Heere Jezus, ik hoop dat velen van ons deze morgen kunnen zeggen: ‘Onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’

			Had de apostel Johannes het nodig om te zeggen ‘werkelijk’, alsof hij er aan twijfelde of het wantrouwde? Wij hebben soms reden gehad om de waarheid even ernstig te bevestigen als Johannes dit deed. Er zijn bepaalde sekten die de vorm van hun kerkregering als de hoogste vorm van vroomheid bestempelen. Ze vertellen ons dat wij onmogelijk gemeenschap met Christus kunnen hebben, omdat wij hen niet navolgen. Omdat wij de bediening niet verwerpen die God ingesteld heeft, om in plaats daarvan mee te doen met de een of andere nieuw bedachte methode, volgens welke iedereen zijn broeder moet onderwijzen – wis en zeker, daarom hebben wij niet de gemeenschap die voorbehouden is aan hun sekte en partij.

			Toen ze heel bittere woorden spraken, werden we gedrongen tot zelfonderzoek. Maar na diepgaand onderzoek van ons hart kunnen we hun antwoorden: ‘Broeders, of jullie in de zaak van kerkregering of organisatie nu wel of niet gelijk hebben, we kunnen we jullie verzekeren dat ‘waarlijk onze gemeenschap is met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.’’

			En dikwijls zegt de fundamentalist (dat is de mens die de leer van Christus hoger waardeert dan de persoon van Christus en die daaraan het vooroordeel koppelt dat hijzelf gelijk moet hebben en alle anderen ongelijk, omdat wij misschien niet in staat zijn al de hoogten van zijn leerstellingen te doorgronden of te onderschrijven of omdat we zijn wettische opvattingen niet kunnen onderschrijven): ‘O, deze mensen! Er zijn er veel van, maar zij kunnen geen gemeenschap met God hebben, omdat ze niet ons sjibbolet laten horen, omdat ze niet met ons overeenstemmen in iedere afzonderlijke leerstelling die wij onderwijzen. Daarom is de Heere niet met hen.’

			Ja, maar wij kunnen hun zeggen: ‘Broeders, wij laten deze leerstellige twistgesprekken graag over aan de Grote Beoordelaar van goed en kwaad. We hebben onze mening gevormd aan de hand van de Heilige Schrift en we hopen als voor het aangezicht van God de Allerhoogste, dat we niet nagelaten hebben de gehele raad Gods te verkondigen.’ Maar of nu zo is of niet, we werpen jullie tegen: ‘Werkelijk, ja werkelijk is onze gemeenschap met de Vader en Zijn zoon Jezus Christus.’

			En misschien zal iemand die overmatig veel belang hecht aan zijn persoonlijke vorm van bevinding uitroepen dat de predikant niet dezelfde ervaring heeft met de menselijke verdorvenheid als hijzelf. Hij mag ons ten hoogste vervloeken omdat wij een bepaalde favoriete, maar ongezonde manier van geestelijke overtuigingen niet op de voorgrond stellen. Wel, we kunnen tegen hem zeggen: ‘Wij prediken wat we weten en wij getuigen wat we gezien hebben en als wij niet al de hoogten, diepten, lengten en breedten doorgronden, nu ja, dan hopen we toch te groeien; maar zelfs als u onze verklaring betwijfelt kunnen we zeggen: ‘Waarlijk is onze gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus.’’

			Dit brengt me direct bij de tekst. U zult opmerken dat het in de tekst gaat over een rustgevend onderzoek, dat leidt tot een zeer gewichtige uitspraak. ‘Waarlijk, onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon onze Heere Jezus Christus.’ En dan is er ten tweede, in het eerste gedeelte van de tekst, een zeer hartelijke wens, die leidt tot gepaste actie. Onze wens is dat u gemeenschap mag hebben met ons. Daarom verkondigen wij u wat wij gezien en gehoord hebben.

			I. Laat ons dan ten eerste in alle rust en met een stil hart deze zaak met elkaar bespreken en bezien of het niet zo is dat we werkelijke gemeenschap met de Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus gehad hebben en nog hebben.

			Welnu broeders, wij hebben gemeenschap gehad met de Vader. Om met een ander gemeenschap te kunnen hebben, moet er een hartelijke overeenstemming zijn. ‘Kunnen twee tezamen wandelen tenzij ze samengekomen zijn?’ Aan gemeenschap ligt een bepaalde gelijkvormigheid ten grondslag. We moeten dezelfde wensen en verlangens hebben; we moeten dezelfde doelen nastreven, en onze geesten moeten samengesmolten zijn om dezelfde zaken te bereiken.

			Welnu, ik denk dat we deze morgen in de eerste plaats moeten erkennen dat we een zoete overeenstemming met God voelen in Zijn eeuwige bedoelingen. Ik lees de Heilige Schrift, en ik vind daar dat Hij Christus heeft voorbestemd om het Hoofd van Zijn Kerk te zijn en dat Hij voor Zichzelf ‘een menigte uitverkoren heeft die niemand kan tellen.’ Ik vind in het Woord van God geopenbaard dat Hij een God is van bijzondere en onderscheidene genade; dat Hij ‘genadig zal zijn die Hij genadig wil zijn en Zich zal ontfermen over wie Hij Zich ontfermt’, dat Hij vele zonen tot heerlijkheid zal brengen, ‘tot prijs van de heerlijkheid van Zijn genade waarin Hij ons aangenomen heeft in de Geliefde.’

			Broeders, kunnen u en ik niet, als voor het aangezicht van een hartdoorzoekend God, zeggen dat we het volledig eens zijn met Zijn bedoelingen? Ja, we beminnen ze, we verlustigen ons erin, we zijn voldaan met Gods besluiten. Als we de boekrol zouden kunnen veranderen waarin Zijn goddelijke bedoelingen opgeschreven zijn, dan zouden we het niet doen. We gevoelen dat wat Hij bevolen heeft goed moet zijn, en wat betreft de verkiezing van Zijn volk tot het eeuwige leven en het feit dat Hij hen meer liefheeft dan de andere mensen op de aarde – wel, dit is een van de rijkste vreugden die we kennen.

			Het leerstuk van de verkiezing is een zoete hartversterking voor het kind van God. Ik kan uitroepen: ‘Mijn Vader, Gij zijt Koning, Gij hebt de gronden der aarde gelegd en de dingen die zijn gemaakt uit dingen die niet zijn; en hierin heb ik gemeenschap met U, want ik kan uitroepen: ‘Ik dank U, o Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt ze de kinderen geopenbaard.’’

			Verder hebben we gemeenschap met God ten aanzien van de eerste reden van Zijn bedoelingen, te weten, Zijn eigen eer. De daden van de Allerhoogste dienen om de majesteit en de heerlijkheid van Zijn Godheid te openbaren. O broeders, stemmen we niet met God overeen met betrekking tot dit onderwerp? Geef Hem de eer, geef Hem de heerlijkheid, o alle schepselen die Zijn hand gemaakt heeft! Het hoogste doel van onze geest, wanneer deze het meest verruimd en het meest verlicht is, is dat Hij in alle dingen verheerlijkt moge worden.

			Hij weet, omdat Hij ons hart kan lezen, dat dikwijls toen we neergebogen waren en werden als het stof der aarde, we desondanks zeiden: ‘Dit is toch altijd mijn troost, dat Hij verheerlijkt is, dat Hij nog steeds regeert, en dat Hij doet wat Hij wil, zowel onder de engelen als onder de mensen.’ Begeert u niet Zijn heerlijkheid, zoals Hij die Zelf begeert? Hij heeft Zich ten doel gesteld alle menselijke waanwijsheid aan de kaak te stellen, en de wereld te laten weten dat de Heere God is en niemand anders.

			Verlangt u niet hetzelfde en bidt u niet dagelijks: ‘Laat Hem verheerlijkt worden vanwaar de zon opkomt, tot waar zij ondergaat; laat alle schepselen Hem gezegend noemen, laat al wat adem heeft Zijn naam prijzen, verheerlijken en grootmaken’? Hierin dan, in Zijn bedoelingen en in de eerste reden van Zijn bedoelingen, hebben we ‘gemeenschap met de Vader.’

			Welnu, hebben wij geen gemeenschap met Hem in de weg waarlangs Hij Zijn bedoelingen uitvoert? Het behaagde Hem ‘in de volheid des tijds Zijn Zoon te zenden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen en opdat wij de aanneming tot kinderen ontvangen zouden.’ Hij legde een fundament, één slechts, en Hij zei daarvan, dat ‘niemand een ander Fundament kan leggen dan hetgeen gelegd is.’ God heeft ‘de Steen die de bouwlieden verworpen hebben’ verkoren opdat deze ‘tot een hoofd des hoeks’ zou worden. Zo is het handelen van God, en kunnen wij niet zeggen: ‘Het is wonderlijk in onze ogen?’

			Zoals Hij voor God ‘de uiterste Hoeksteen, uitverkoren en dierbaar’ is, zo ‘is Hij u die gelooft dierbaar.’ Als u Gods raadsplan van het begin tot het eind overweegt, stemt u daar dan niet volledig mee in? Komt dat u niet voor als het meest wijze, het meest genadige, het meest heerlijkste plan dat ooit kon worden uitgedacht? En als u vanaf de eerste bron ervan, de uitverkiezing, in de richting van de oceaan der heerlijkheid de altijd vloeiende stroom afreist, zegt u dan niet vanwege haar onnaspeurlijke loop: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons naar de rijkdom van Zijn genade uitverkoren heeft in Hem van voor de grondlegging der wereld en Die, aangezien Hij ons verkoren heeft, ons zal verheerlijken en ons uiteindelijk tot Zichzelf zal brengen?’

			Ja, er is geen enkel woord dat we zouden willen veranderen, er is geen onderdeel in dit goddelijke plan dat we anders zouden willen. Als het goed is in Zijn ogen, dan is het zeker goed in onze ogen. Als Hij op deze manier wilde handelen, dan beminnen wij Zijn besluit. Wij vereren zowel de wijsheid als de liefde die het plan maakte en uitvoerde.

			En meer nog, ik denk dat we eraan toe mogen voegen dat we gemeenschap met God hebben in de voortreffelijke kenmerken van dat plan. In de hele weg der zaligheid hebt u de rechtvaardigheid en de genade van God tentoongesteld gezien, beide in ongetemperde glans. U hebt Zijn genade gezien in het vergeven van de zondaar, maar u hebt ook Zijn heiligheid gezien in het wreken van de zonde aan de Plaatsbekleder. U hebt Zijn waarheidsgetrouwe handelen op twee manieren gezien: Zijn waarheid in Zijn bedreigingen (dat hij de schuldige onder geen voorwaarde ongestraft zou laten) en Zijn waarheid in de belofte, namelijk de belofte dat Hij de overtreding, ongerechtigheden en zonden zou voorbijgaan. In het hele goddelijke verlossingsplan is er niets dat een smet werpt op een van de wezenskenmerken van de Allerhoogste. ‘Heilig! heilig! heilig! Heere God Almachtig’, is steeds het loflied der engelen, zelfs als zij zien hoe zondaars die eens het meest walgelijk waren, worden toegebracht om in hun vreugden te delen en met hun lofzangen mee te zingen.

			En, broeders, voelen u en ik niet dat we hierin gemeenschap met God hebben? Zou u willen dat Hij onrechtvaardig was, opdat u gered zou worden? Ik denk dat u zou zeggen: ‘Nooit! Nooit! Laat Hem zelfs niet voor mijn geval afstand doen van Zijn recht.’ Zou u willen dat Hij anderen niet liefhad, opdat Hij u tot Zijn gunsteling zou maken? Nee! En van zoiets is ook volstrekt geen sprake. U zou niet willen dat Hij Zijn bedreigingen introk, want dan zou u vrezen dat Hij ook Zijn belofte introk. Ik weet zeker, als u de eigenschappen van God beschouwt zoals Hij Zich openbaart in het aangezicht van Jezus Christus, dat uw ziel vervuld is met niet uit te doven en zalige liefde. U kunt Hem toezingen: ‘Groot zijt Gij, o God, Uw barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid’ en u kunt Davids woorden gebruiken, die zegt: ‘Ik zal van genade en recht zingen; U, o God zal ik zingen.’

			Welnu, wie in Christus gelooft heeft gemeenschap of zoete overeenstemming met de Vader wat betreft Zijn bedoelingen, de voornaamste reden van die bedoelingen, de weg waarlangs Hij Zijn bedoelingen uitvoert en de kenmerken van het plan. 

			Maar om nog een stap verder te gaan: we hebben een hemelse en dierbare gemeenschap met de Vader in de voorwerpen van Zijn liefde. Wanneer twee personen dezelfde zaak beminnen, dan wordt hun genegenheid een band tussen hen. Twee echtgenoten kunnen elkaar liefhebben, maar als er in Gods voorzienigheid kinderen in het huis komen, dan geven die de kinderen een andere band tussen hun ouders. Ieder op zijn beurt geeft de kleintjes zijn hart en zo voelen ze dat hun harten nog meer op elkaar gericht worden.

			Welnu, er bestaat een band tussen God de Vader en onze ziel, want heeft Hij niet gezegd: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Welke Ik Mijn welbehagen heb?’ En kunnen u en ik er niet aan toevoegen: ‘Ja, Hij is onze geliefde Zaligmaker in Wie wij ons zeer verheugen?’ Staat er niet geschreven: ‘Het behaagde de Vader Hem te verbrijzelen?’ En smaken we geen hemelse blijdschap en voldoening als we naar Zijn wonden, Zijn lijden en Zijn dood kijken? Heeft de Vader niet besloten om Zijn Zoon Jezus te verheerlijken? En is niet de diepste wens van ons hart dat we mogen helpen om Hem te verheerlijken hier op aarde, en dat we Zijn heerlijkheid zelfs in de hemel mogen verspreiden door engelen, overheden en machten de hoogte en diepte van Zijn liefde bekend te maken? Heeft de Vader de Zoon lief? Evenzo hebben wij Hem lief, niet op dezelfde oneindige manier, want wij zijn eindige schepselen, maar wel oprecht: zoals de Vader Jezus liefheeft, zo oprecht hebben wij Hem lief.

			‘Een ellendeling zou ik zijn, Heere,
als ik geen liefde had voor U.
Liever dan dat ik geen liefde voelde voor mijn Verlosser 
zou ik niet langer willen bestaan.’

			Hierin dan hebben wij gemeenschap met de Vader: we stemmen overeen in het liefhebben van de Zoon. Heeft de Vader de heiligen lief? Wij doen dat eveneens. Verklaart Hij dat ‘hun bloed dierbaar is in Zijn ogen’? Draagt Hij hen en toont Hij Zijn belangstelling voor hen? Zal Hij zeggen dat ‘Zijn lust is aan Zijn volk’ en dat zij ‘Zijn bijzondere deel’ en ‘Zijn uitverkoren volk’ zijn? Mijn ziel, kunt u niet zeggen in al uw twijfels en vrees: ‘Ik weet dat ik overgegaan ben uit de dood in het leven omdat ik de broeders liefheb?’ Kunt u niet plechtig verklaren: ‘O mijn ziel, de voortreffelijken van de aarde (Gods kinderen) zijn mijn verlustiging. Waar zij wonen zal ik wonen, waar zij sterven zal ik sterven, hun deel zal mijn deel zijn en hun God zal mijn God zijn voor eeuwig en altijd’? Ook hierin hebben wij gemeenschap met de Vader.

			Maar u weet broeders, dat het woord ‘gemeenschap’ niet slechts betekent hartelijke overeenstemming, maar het veronderstelt ook dat die overeenstemming enigszins gestalte krijgt in onderling contact of wederzijdse gemeenschap. Geve de Heilige Geest, dat we geen woord zeggen dat niet volledig overeenstemt met onze ervaring! Ik hoop echter dat we kunnen zeggen dat we gemeenschap gehad hebben met de Goddelijke Vader. We hebben Hem nooit gezien, noch hebben we Zijn gedaante waargenomen. Het is ons niet gegeven, zoals Mozes, om in de kloof van de rotssteen gezet te worden en de achterste delen of de gang van de onzichtbare Jehovah te zien. Toch hebben we echter tot Hem gesproken. We hebben ‘Abba Vader’ tegen Hem gezegd, we hebben Hem aangesproken met de benaming die recht uit ons hart kwam: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt.’ We hebben op zo’n manier toegang tot Hem gehad dat we niet daarin niet bedrogen kunnen zijn. We hebben Hem gevonden en door het dierbare bloed van Christus zijn we aan Zijn voeten terechtgekomen. We hebben Hem onze zaak voorgelegd en we hebben onze argumenten naar voren gebracht.

			Ook kwam het spreken niet alleen van onze kant, want het heeft Hem behaagd om, door Zijn Geest, Zijn liefde in ons hart uit te storten. 

			Terwijl wij de geest der aanneming gevoeld hebben, heeft Hij ons anderzijds de barmhartigheid van een tedere Vader getoond. We hebben het gevoeld, hoewel er geen geluid gehoord werd, we hebben het geweten, hoewel geen boodschap van engelen er ons getuigenis van gaf, dat ‘Zijn Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn.’ We zijn door Hem omhelsd, niet meer op een afstand; we zijn ‘nabij gebracht door het bloed van Christus.’ Ik hoop, mijn broeder en zusters, dat, hoewel u zou wensen dat het meer zou leven, u allen kunt zeggen: ‘Ik heb in al deze dingen gemeenschap gehad met mijn Vader, want ik heb met Hem gesproken en Hij heeft met mij gesproken.’ U kunt overeenstemmen met de woorden van de lofzang:

			‘Als ik in mijns Vaders liefde
een kinderlijk aandeel heb,
zend dan Uw Geest als een duif
om in mijn hart te wonen.’

			Vervolgens, om dit punt betreffende gemeenschap met de Vader af te ronden, kunnen wij onszelf aanbevelen aan de alwijze God en kunnen we zeggen, dat we gemeenschap met God hebben in dit opzicht dat in datgene wat Zijn welbehagen is, ons geluk gelegen is. Wat de vreugde van het heilig Opperwezen is, is ook onze vreugde. ‘En wat is dat?’ zult u zeggen. Wel broeders, zou God Zich verlustigen in heiligheid, in goedheid, in genade en in barmhartigheid en zou dat ook onze verlustiging niet zijn?

			Ik weet zeker dat het onze zonden zijn die ons hier de meeste ellende bezorgen. We mopperen niet over onze verdrukkingen, als we maar los konden komen van die zonden, die ons neerdrukken en ons belemmeren als we hemelwaarts willen gaan. Heiligheid is ons vermaak, zuiverheid is ons genot, en als we volmaakt konden zijn zoals Hij volmaakt is, en bevrijd van zonden, zoals ook God onze Vader wars is van alle ongerechtigheid, dan zouden we reeds in de hemel zijn, want dit is ons geluk. Hetzelfde geluk dat God vindt in heiligheid en gerechtigheid, vinden wij er ook in.

			En als het de vreugde van de Vader is om gemeenschap te hebben met de personen van de Drie-eenheid, als de Vader Zich verlustigt in Zijn Zoon, dan verlustigen wij ons in Hem, met zulk een vreugde dat als wij het een vreemde zouden vertellen, hij ons niet zou geloven. En als wij het aan een werelds mens zouden vertellen, zou hij denken dat wij gek zijn.

			Jezus, U bent de zon van onze ziel. U bent voor ons de rivier waaruit wij drinken, het brood dat wij eten, de lucht die wij inademen. U bent de grondslag van ons leven en het hoogste vermaak ervan. U bent het steunpunt, het fundament, de pilaar, de schoonheid en de vreugde van ons bestaan! Als we U maar hebben hoeven we verder nergens om te vragen, want U bent alles in allen; en als we U niet hebben, zijn we ellendig en verloren. Zo hebben we dan gemeenschap met de Vader, omdat wat Hem geluk geeft dit ons zeer zeker ook doet.

			En dus is het zo dat wat de bezigheid van de Vader is, ook onze bezigheid is. (Ik spreek overigens niet over u allemaal; Hij weet wie Hij verkoren heeft.) We kunnen ons niet verenigen met de Vader in het in stand houden van de wereld, we kunnen geen lichtstralen uitzenden om de zon op te laten gaan, en ook kunnen we het vee op duizend bergen niet voeden. Tevens kunnen wij geen voedsel en leven geven aan alle schepselen die de adem in hun neusgaten hebben.

			Maar er is één ding dat Hij doet en dat wij ook kunnen doen. Hij doet goed aan alle schepselen en dat kunnen wij ook doen. Hij geeft getuigenis aan Zijn Zoon Jezus en wij kunnen ook getuigen: ‘De Vader werkt tot nu toe’ opdat Zijn Zoon verheerlijkt mag worden, en wij werken ook. O, Gij eeuwige Werker! Het is aan U om zielen te redden en wij zijn Uw medearbeiders. Wij zijn Zijn akkerwerk, wij zijn Zijn gebouw. Hij strooit het zaad van de waarheid en wij doen dat ook. Hij spreekt woorden van vertroosting en onze woorden vertroosten de vermoeiden ook, als de Geest van de Heere met ons is. We hopen dat we kunnen zeggen: ‘Want het leven is ons Christus’, en is het ook niet hiervoor dat God leeft? Wij willen niets zo graag als Hem te verheerlijken, en dit is de wil van de Vader en tevens het gebed van Jezus Christus: ‘Verheerlijk Uw Zoon, opdat Uw Zoon ook U verheerlijke.’

			Ziet U niet, broeders, dat we op dezelfde grondslag staan als de eeuwige God? Als wij onze hand opheffen, heft Hij Zijn eeuwige arm op. Als wij spreken, spreekt Hij hetzelfde. Als wij de eer van Christus bedoelen, bedoelt Hij die eer ook. Als wij ernaar verlangen de dwalende schapen thuis te brengen en de losbandige zonen terug te roepen, verlangt Hij daar ook naar. Zodat we in dat opzicht kunnen zeggen: ‘Werkelijk, we hebben gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’

			En nu moet ik vervolgens enigszins beknopt ook het volgende verkondigen en het feit bevestigen dat we met de Zoon evenzeer gemeenschap hebben als met de Vader. In deze beide gevallen zijn we als kleine kinderen, die begonnen zijn te spreken of hun lessen te leren. We hebben nog niet alles verkregen, o broeders; want hoewel ik zeg dat we gemeenschap hebben met de Vader, toch hebben we er slechts weinig van vergeleken met wat we ervan hopen te hebben!

			Deze gemeenschap is als de rivier in het boek Ezechiël. In het begin komt het water tot de enkels, later tot de knieën, daarna tot de lendenen en dan wordt het een rivier om in te zwemmen. Ik vrees dat er weinigen zijn die erin gewaad hebben, terwijl er een rivier is om in te zwemmen; maar God zij geprezen dat, al is het slechts tot de enkels, we toch gemeenschap hebben en als we er slechts weinig van hebben, dan is dat weinige het zaad voor meer en het zekere onderpand van grotere vreugden die komen.

			Wel, nu we gemeenschap met onze Heere Jezus Christus hebben en omdat onze harten met Hem verenigd zijn, denk ik dat we kunnen zeggen (en eigenlijk kunnen we hier niet over spreken, maar ik denk dat we erover kunnen wenen):

			
‘Jezus, we beminnen U verrukkelijke naam,
Hij klinkt als muziek in onze oren.’
Misschien moeten we soms zingen:
‘Dit wil ik heel graag weten.
Het bezorgt me vaak onrustige gedachten:
Heb ik de Heere lief of niet?
Ben ik de Zijne, of niet?’

			 Maar ik denk dat we uiteindelijk kunnen besluiten: ‘Ja, Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.’ In ieder geval is het vreemd dat ik nooit gelukkig zou zijn zonder U; het is bijzonder dat ik geen vrede kan vinden dan alléén in U. Als ik U niet liefhad, zou ik dan dit soort verlangens naar U hebben? Zou ik zoveel rouw en droefheid hebben als U bent weggegaan? Zou het zo donker zijn zonder U als ik nog steeds blind was, en zou het zo helder zijn met U als ik niet een glimp zag van Uw licht en sommige stralen van U schoonheid?

			Satan mag zeggen wat hij wil en ons gevoel mag deze beweringen lijken tegen te spreken, maar desondanks is onze ziel aan Hem verkleefd. Hij is al onze zaligheid en al ons verlangen. We hebben dus gemeenschap met Christus, aangezien Zijn hart in ons aanwezig is en ons hart aan Hem verbonden is.

			Verder hebben we enige lichte mate van verwantschap met Hem gehad in Zijn lijden. We hebben nog niet ‘ten bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde’, maar we hebben Zijn kruis gedragen en Zijn smaadheid doorstaan. Er zijn er geweest die konden zeggen:

			‘Jezus, ik heb mijn kruis opgenomen
om U te volgen en alles te verlaten.’

			En anderen onder ons, wier pad wat gemakkelijker geweest is, hebben desondanks het kruis van binnen gevoeld, want de nieuwe geest in ons moest strijden tegen alles wat we liefhadden. Er zijn conflicten en gevechten geweest en een doorlopende strijd, niet slechts van buiten, maar wat veel ernstiger is, ook van binnen. Toch zouden we Hem nog steeds volgen, ook als het meer verdriet zou kosten, want wij rekenen het als onze rijkdom dat wij de smaadheid van Christus mogen dragen zoals Hij onze schande gedragen heeft.

			Ik hoop vurig, broeders en zusters, dat u die belijdt Zijn volgelingen te zijn, zich er niet voor schaamt Zijn naam te dragen. Ik hoop dat u Christus in dagen van strijd niet de rug toekeert. Als u dat doet, moet u zich afvragen of u gemeenschap hebt met de Zoon Jezus Christus. Als u schaamte en schande kunt verwelkomen en begroeten, herinnert dit u eraan dat u deel hebt aan Zijn dood en deelgenoten geworden bent aan Zijn lijden.

			Ik heb wel eens gedacht dat het alle bittere smart waard zou zijn, als we mochten drinken uit Zijn beker en gedoopt werden met Zijn doop. Wij kunnen Gethsémané niet doorstaan met al zijn bloedig zweet, toch hebben wij ook ons Gethsémané gehad. Wij kunnen niet sterven op Golgotha, maar ik hoop dat wij gekruisigd zijn met Hem en dat de wereld ons is gekruisigd en wij de wereld. Wij kunnen niet in het graf van Jozef van Arimathea gaan, maar toch zijn wij met Hem begraven in de doop tot de dood, zodat, evenals Jezus Christus opstond uit de dood tot de heerlijkheid van Zijn Vader, wij ook zo mogen opstaan tot nieuwheid van het leven.

			En ik hoop dat, aangezien Hij opgestaan is en opgevaren naar de hoogte en ook al zijn onze lichamen nog steeds hier, wij toch de dingen zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En aangezien Hij verhoogd is en zit aan de rechterhand van de Vader, hoop ik dat wij de betekenis kennen van de zinsnede: ‘Hij die ons samen opgewekt heeft, en ons gezet heeft in de hemel in Christus Jezus.’

			En als Hij wederkomt en zal regeren, hoop ik dat we daar ook iets van weten, want Hij heeft ons koningen en priesters gemaakt voor onze God en we zullen met Hem regeren voor altijd en eeuwig. Van de krib tot het kruis en van het kruis tot het duizendjarig rijk, moet er in de ervaring van de christen een gezegende gemeenschap zijn. We moeten Christus kennen in duisternis en kleinheid, het kind Christus geopenbaard in onze harten. We moeten Hem kennen in Zijn verzoekingen in de woestijn, zelf ook verzocht wordende in alle opzichten. We moeten Hem kennen in de godslasteringen en lasterpraatjes tegen Hem terwijl wij zelf door de mensen als Beëlzebub gerekend worden en door iedereen verworpen. We moeten Hem kennen in Zijn lijden, in Zijn aanvechtingen en in Zijn dood en dan zeggen: ‘God zij gedankt, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.’

			We kunnen Hem kennen in Zijn overwinningen, in Zijn opvaren naar de hoogte, in Zijn zitten aan de rechterhand van God en in Zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden, want wij zullen ook de engelen oordelen door Jezus Christus onze Heere. Naar ik hoop hebben we in deze opzichten in een geringe mate gemeenschap met de Zoon Jezus Christus.

			Maar onze gemeenschap heeft ook een praktische vorm aangenomen, daarin dat dezelfde wensen en verlangens die in Christus waren toen Hij op aarde was nu in ons zijn. Ach, we hebben op een doorleefde manier dezelfde woorden van Christus geuit: ‘Wist gij niet, dat ik moest zijn in de dingen Mijns Vaders?’ En als wij niet alles konden doen wat we wilden, als er onoverkomenlijke bezwaren schenen te zijn op het pad van onze nuttigheid, dan hebben we desondanks gezegd: ‘Mijn spijs en drank is het de wil te doen van Hem, Die Mij gezonden heeft.’

			En als we ooit vermoeid geweest zin in de dienst van de Meester, dan hebben we er toch zodanige bemoediging in gevonden, dat we met Hem konden zeggen: ‘Ik heb een spijze om te eten, die gij niet kent.’ ‘De ijver van Uw huis heeft Mij verteerd.’ En op sommige momenten, als we dachten aan het dienen van God of zelfs aan het lijden voor Hem, zeiden we: ‘Ik moet met een doop gedoopt worden en hoe word Ik geperst totdat het volbracht is!’ Want we hebben zeer begeerd dit pascha te eten, opdat wij ook van ons nederige werk zouden mogen zeggen: ‘Het is volbracht’ en onze geest zouden mogen bevelen in Gods eeuwige handen.

			Ach, hebt u nooit geweend met Christus zoals Hij dat deed over het arme Jeruzalem? Brachten de verdorvenheden van Londen nooit de tranen in uw ogen? Weende u nooit over zielen die hard van hart zijn, misschien in uw eigen familie? Hebt u nooit uitgeroepen zoals Hij deed: ‘Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen zoals een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild?’

			Ach, ik hoop, zonder eigenwaan en zonder meer te zeggen dan we werkelijk hebben gevoeld, dat we er naar gedorst en gehijgd hebben anderen op te heffen uit hun verloren toestand en hun val, zelfs zozeer dat we voelden dat als we zelf opgeofferd moesten worden we daartoe bereid zouden zijn als door ons offer zielen gered mogen worden. We waren bereid te zeggen: ‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.’ Hierin dan hebben wij gemeenschap gehad met Christus.

			En verder heeft, zoals ik gezegd heb, gemeenschap geestelijke omgang nodig. O, gij dochters van Jeruzalem, hebben wij niet met Hem gesproken? Vertel eens over die gelukkige dag, toen we uitgingen om de koning Salomo te ontmoeten en Hem kroonden ‘met de kroon waarmee Zijn moeder Hem kroonde op de dag van Zijn bruiloft; en op de dag van de blijdschap Zijns harten’, toen Hij ons opvoerde in Zijn wagen, waarvan de bodem van zilver was en de zijwanden bekleed met de liefde van de dochters van Jeruzalem, en wij reden in de veiligheid die het verbond biedt en in koninklijke pracht met Hem. Toen de koning in Zijn paleis kwam en zei: ‘Laat de gemeste beesten geslacht worden, eet, ja eet en drink tot dronken wordens toe, o geliefden!’, en wij aten en dronken van Zijn zoete wijnen en van Zijn heerlijke vruchten die Hij voor Zijn geliefden verzameld had totdat wij zeiden: ‘Versterk mij met de flessen, vertroost mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn Hoofd en Zijn rechterhand omhelze mij.’

			Broeders, ons hart is als het ware opgesprongen om Hem te omhelzen, naar wij in ieder geval dachten, van overvloed en vreugde – en dat ook als er niets in de wereld was dat ons voldoening kon geven. Als onze vooruitzichten afschuwelijk waren, als onze gezondheid verminderde, als de zon van deze wereld ondergegaan was, dan kwam Hij over, Hij Die alles in allen is, en Hij verhief over ons het licht van Zijn aangezicht.

			Ik hoop dat u hier iets van ondervonden hebt, toen u het voedsel van engelen at, toen u het droge brood en de muffe korstjes die u had in vroeger dagen vergat en het nieuwe koren van het koninkrijk at en de nieuwe wijn dronk met uw gezegende en goddelijke Meester. U reisde niet langer in rammelende wagens, maar uw ziel was als de snelle wagens van Amminadab; u verkeerde met uw Beminde in een zo goddelijke extase, dat uw tong het niet kan vertellen en uw lippen de geheiligde vervoering niet kunnen beschrijven. Ja, ‘werkelijk is onze gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’

			We hebben nog slechts een paar minuten over voor de volgende hoofdgedachte, waarmee we wel een volledige preek zouden kunnen vullen.

			II. Er was ten tweede een zeer hartelijke wens, leidende tot gepaste actie. Deze zeer hartelijke wens was dat anderen met ons gemeenschap zouden hebben. Als we de honing gevonden hebben, mogen we die niet alléén eten, als we gesmaakt hebben dat de Heere genadig is, is het een van de eerste verlangens van de nieuwgeboren natuur om uit te roepen: ‘O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk.’

			We zouden willen dat anderen in ieder opzicht gemeenschap met ons hadden, behalve met onze zonden; want we kunnen met de apostel zeggen: ‘Ik wilde wel van God, dat u niet bijna, maar geheel was zoals ik ben, uitgezonderd deze banden!’ Maar wat betreft deze banden van zonden zouden we niet willen, dat iemand ze zou dragen.

			Broeders, we wilden wel dat u gemeenschap met ons had in de vrede die wij voelen met God onze Vader, in de toegang die wij hebben tot Zijn troon, in het vertrouwen dat wij hebben in de waarheid van Zijn belofte en in de overvloedige vreugde die wij ervaren als Hij zich aan ons openbaart! We wilden dat u onze hoop had, dat u vooruit kon kijken naar de dood en het graf met dezelfde vreugde als wij, in de verwachting veranderd te worden naar Zijn beeld en Hem te zien gelijk Hij is! We wilden dat u onze hoop had, of nog meer: dat u de kern van de zaken had waarop u hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet!

			We wilden dat u gemeenschap met ons had in het overwinnende gebed, dat u wist hoe u uw lasten op de Heere kunt wentelen, dat u begreep hoe u iedere hemelse zegening kunt verkrijgen door te pleiten op de verdiensten van de Verlosser! We wilden, om het alles in één zin samen te vatten, dat in alles wat liefelijk is en wel luidt, in alles wat gelukkig is, edel, goddelijk en eeuwig, u deelnemers gemaakt mag worden en met ons gemeenschap mag hebben!

			En deze wens leidt de kinderen van God tot een gepaste actie – en wat voor actie dan precies? Het is om anderen te vertellen wat ze gezien en gehoord hebben. Nu, ik zal vanmorgen dat middel proberen te gebruiken, want ik denk dat een feitelijke illustratie wellicht beter zal zijn dan een toelichting in woorden.

			Richt ik me niet tot velen hier die nooit enige gemeenschap gehad hebben met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus? Misschien weet u nauwelijks wat dat betekent, en als u hoort wat het betekent, dan hecht u er geen belang aan. Spreken met God, dat is niets voor u. U denkt nooit aan zoiets als spreken met Christus en aan Zijn spreken met u. Ach, als u er de zoetheid van kende, dan zou u nooit, nooit tevreden zijn totdat u het had. U zou ernaar dorsten met zo’n dorst dat u er nooit mee zou ophouden, maar zou blijven dorsten totdat u het water zou drinken van de bornput van Bethlehem, die bij de poort is.

			Welaan dan, ziel, opdat u in deze dingen gemeenschap met ons mag hebben, laat mij u vertellen wat ik gehoord, gekend en gezien heb, want dat is het waarover de tekst mij aangeeft te spreken. Ik heb gekend en gezien dat Christus Iemand is Die bereid is u te vergeven en ook machtig is u te vergeven. Ach, laat mij nooit vergeten de keer dat ik voor het eerst tot Hem ging, beladen met ongerechtigheid en zwart van zonden, neergebogen door vijf jaar van innerlijke ontdekking die wanhopige vrees veroorzaakte. Ik had zoveel twijfels gekregen, dat het licht er niet doorheen scheen te kunnen dringen! Ik ging tot Hem en ik dacht, dat Hij me zou verwerpen; Ik dacht, dat Hij hard was en onwillig te vergeven. Maar ik keek slechts op Hem, keek slechts naar Hem, één blik van een betraand oog op een gekruisigde Zaligmaker ­– en op dat moment viel ogenblikkelijk de last van mij af, de schuld was verdwenen. Hartelijke vrede nam de plaats van wanhoop in en ik kon zingen: ‘Ik heb vergeving, ik heb vergeving!’ Ik had vele zonden, maar Hij nam ze allemaal weg. Sommige van deze zonden waren heel groot, ik zou ze aan niemand willen vertellen, maar ze zijn in één ogenblik verdwenen. Niet door enige verdienste van mij, maar ze zijn voluit en genadig weggenomen door Zijn overvloedige genade, overeenkomstig de rijkdommen van Zijn barmhartigheid in Christus Jezus de Heere.

			Nu, wat wij gezien en gehoord dat getuigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap moogt hebben, want ‘waarlijk, onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’ Nog is Hij gewillig u te ontvangen, Hij is machtig u te vergeven. Beladen met schuld en vol van rampspoed moet u zich haasten naar die volledige verlossing! Treuzel niet! Laat u bezwaarde hart u er niet toe verleiden om bij Hem vandaan te blijven. Hij staat met open armen klaar, bereid om te vergeven, met een open hart, gewillig om u te ontvangen.

			Nee, Hij haast Zich, het is alsof ik Hem zie. Hoewel u nog ver weg bent, haast Hij Zich om u te ontmoeten, Hij valt om uw nek, Hij kust u en zegt: ‘Neem deze vodden van hem af, kleed hem in het beste gewaad; doe schoenen aan zijn voeten en een ring aan zijn vinger en laat ons eten en drinken want deze mens was dood en is weer levend geworden en was verloren maar is gevonden.’

			Maar ziel, ik verkondig u verder dat nadat u vergeving ontvangen en eens in Christus geloofd hebt, dat u Hem gewillig zult vinden om u ziel te bewaren van de zonde. Ik dacht dat, ook al zou Christus mij vergeven, het voor mij onmogelijk zou zijn om mijn verkeerde gewoonten na te laten en de lusten van het vlees te doden. En ik heb veel mensen gekend die vloekers en lasteraars waren. Ze zeiden dat ze nooit met vloeken zouden kunnen stoppen. Het waren ook dronkaards en zij zeiden dat de drankzucht weer de overhand over hen zou krijgen – maar wij hebben gezien en getuigd dat als we in Christus geloven, Hij dan het hart verandert en de natuur vernieuwt. Hij laat ons de dingen haten die wij tevoren liefhadden en de dingen liefhebben die wij tevoren versmaadden. Wij hebben het gezien, en wij getuigen er van.

			Dronkaard, Hij kan u matig maken! Onzedelijk mens, Hij kan u kuis maken! Er is geen begeerte die Zijn arm niet kan bedwingen, geen machtige zonde die Hij niet uit kan drijven, Hij zal u met vreugde doen wandelen op de weg van Zijn geboden, u zult er niet van afwijken, ter rechter- noch ter linkerzijde.

			‘Maar’, zegt iemand anders, ‘als Hij me maar een ogenblik los zou laten, dan zou ik nooit in staat zijn om vol te houden.’ Wat ik gezien en gehoord heb, dat verkondig ik u. Gezegend is Zijn naam, ik ben nog jong in genade, maar Hij is getrouw voor mij geweest. Ik geloofde als kind en ik getuig nu: God getrouw is en mij nooit heeft verloochend of verlaten, maar dat Hij mij heeft bewaard. Ik zou bijna wensen deze morgen dat er grijze haren op mijn hoofd waren, om dit getuigenis te onderstrepen van ‘wat ik gezien en gehoord heb.’

			Ik herinner me dat toen ik verkondigde dat God een getrouwe God was, mijn goede oude grootvader die achter de preekstoel zat, naar voren kwam en zei: ‘Mijn kleinzoon kan u dat vertellen, maar ik kan er getuigenis van geven. Ik ben oud geworden, maar Hij is waarachtig en getrouw geweest.’

			‘Zelfs op hoge leeftijd zal al Zijn volk getuigen
van Zijn soevereine, eeuwige, onveranderlijke liefde;
en als grijze haren hun hoofd zullen kronen,
zullen ze nog als lammeren in Zijn boezem gedragen worden.’

			We getuigen u dit, opdat u gemeenschap mag hebben met ons,want ‘onze gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’

			Ik heb dit alles te zeggen, en al zou ik nooit meer preken maar zou dit mijn laatste toespraak zijn in deze wereld, dan zou ik willen dat dit mijn laatste getuigenis was. Er is vreugde in de godsdienst waar ik nooit van gedroomd heb. Het is een goede Meester Die ik gediend heb, het is een gezegende waarheid die Hij op mij gelegd heeft, en ze veroorzaakt zulk een gezegende hoop, dat

			`ik mijn gezegende toestand niet wil verruilen
voor alles wat de wereld goed of groot noemt.’

			En al moest ik sterven als een hond, en al was er geen hiernamaals, dan zou ik nog een christen willen zijn, en ik zou liever een nederig predikant zijn, dan een koning of een keizer, want ik ben er van overtuigd dat er vreugde is in Christus; ja, meer vreugde in één glimp van Zijn aangezicht dan er te vinden is in al de toejuichingen van deze verdorven wereld, en in al de vreugde die hij voort kan brengen in zijn zonnigste en helderste dagen. En ik ben er van overtuigd dat wat Hij tot nu toe geweest is, Hij tot het eind zal blijven, en dat waar Hij een goed werk begonnen is, Hij het zal voltooien.

			Ja zondaars, het kruis van Christus vormt een hoop waarmee we kunnen sterven, die ons zonder vrees naar het graf kan brengen, die ons staande kan houden in de opkomende wateren van de Jordaan, die ons verrukt van vreugde kan doen zijn zelfs wanneer we neergebogen zijn door lichamelijk of psychisch ongemak. In Christus is dat wat ons de overwinning kan geven over de meest duistere verschrikkingen van een grimmige dood en wat maakt dat we ons kunnen verheugen in de donkerste stormen, die het graf kunnen verduisteren.

			Vertrouw, vertrouw op de Heere, want ons getuigenis en dat van al Zijn volk is dat Hij het waard is om vertrouwd te worden. ‘Wacht op de Heere, zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere.’

			Amen.

			Het kwaad en het geneesmiddel ertegen

			‘De ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is zeer groot.' Ezechiël 9:9

			‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ 1 Joh. 1:7

			We hebben vanmorgen twee teksten, waarin het gaat over het kwaad en het geneesmiddel ertegen. ‘De ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is zeer groot’ en ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

			We kunnen niets van het Evangelie leren behalve dan door de waarheden ervan te voelen. Geen enkele waarheid van het Evangelie wordt ooit werkelijk gekend en echt geleerd, totdat we die getest en beproefd hebben en deze zijn kracht over ons uitgeoefend heeft. Ik heb gehoord van een natuurkundige die zichzelf buitengewoon wijs vond wat betreft de natuurgeschiedenis van vogels, en toch had hij alles wat hij wist in zijn studeerkamer geleerd en had hij nooit zoiets als een vogel gezien, of het nu vliegend door de lucht was of zittend op zijn stok. Hij was slechts een dwaas, hoewel hij zichzelf uitzonderlijk wijs vond.

			En er zijn sommige mensen, die graag van zichzelf denken dat zij grote theologen zijn; zij beelden zich zelfs in dat zij een doctorsgraad in de godgeleerdheid kunnen halen. En toch, als we bij de wortel van de zaak zouden komen en hun vroegen of zij ooit iets zagen of voelden van deze dingen waarover zij spraken, dan zouden ze moeten zeggen: ‘Nee, ik weet deze dingen naar de letter, maar niet naar de geest. Ik beschouw ze als een theoretische zaak, maar niet als dingen van mijn geweten en ervaring.’

			Wees er zeker van dat zoals de natuurkundige die slechts studie maakte van de observaties van een ander niets wist, zo ook de man die slechts godsdienst voorwendt maar die nooit is doorgedrongen tot de diepten en de kracht van de leerstellingen ervan of de invloed ervan op zijn hart gevoeld heeft, er hoegenaamd niets van af weet. Alles wat hij ervan meent te weten, is slechts schoonschijnende onwetendheid.

			Er zijn wetenschappen die met het hoofd geleerd kunnen worden, maar de wetenschap van de gekruiste Christus kan alleen geleerd worden met het hart.

			Ik begin mijn preek met dit punt omdat ik denk dat het voordat we klaar zijn ons met kracht op het hart gebonden zal worden, als de twee waarheden die ik wil overwegen deze morgen ons krachtig voorgehouden worden. De eerste waarheid is de grootte van onze zonden. Niemand kan de grootte van de zonden weten totdat hij die gevoeld heeft, want er is geen maatstaf voor de zonde, uitgezonderd zijn vervloeking in ons geweten als de wet van God tot ons komt met een verschrikking die gevoeld kan worden. En wat betreft de rijkdom van het bloed van Christus en zijn vermogen om ons te wassen, ook daarvan zullen we niets weten totdat we zelf gewassen zijn en voor onszelf het bewijs hebben dat het bloed van Jezus Christus de Zoon van God ons daadwerkelijk gereinigd heeft van alle zonde.

			I. Ik zal dan beginnen met de eerste leerstelling, zoals die naar voren komt in het negende hoofdstuk van Ezechiël, het negende vers: ‘De ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is zeer groot.’ Er zijn twee grote lessen die ieder mens moet leren, en wel bij ervaring, voordat hij een christen kan zijn. Eerst moet hij leren dat de zonde iets buitengewoon groots en kwaads is; en hij moet ook leren dat het bloed van Christus een uitzonderlijk kostbaar iets is, en dat het hen ten volle kan zalig maken die er gebruik van maken.

			De eerstgenoemde les hebben we voor ons. Ach, moge de Heere deze door Zijn oneindige Geest en door Zijn grote wijsheid leren aan sommigen van ons die hem nooit gekend hebben!

			Sommige mensen denken dat het Evangelie bedoeld is om op de een of andere manier de wraak van God jegens de zonden te verzachten. Ach, wat een vergissing! Nergens wordt de zonde zwaarder veroordeeld dan in het Evangelie. U moet naar de Sinaï gaan, en u zult daar zijn donders horen rollen; u zult daar de flitsen van zijn verschrikkelijke bliksemstralen zien, tot u zoals Mozes bovenmate zult vrezen en beven en ervandaan komen met de belijdenis dat de zonde een vreselijk iets is, want anders zou de heilige God nooit op de berg Paran gekomen zijn met al die verschrikkingen om hem heen.

			Maar daarna zult u naar Golgotha gaan; daar zult u geen bliksemstralen zien en u zult geen donderslagen horen, maar in plaats daarvan zult u het gekreun van een stervende God horen en u zult de kronkelingen en de strijd gadeslaan van Hem ‘Die alles droeg wat de mensgeworden God kon dragen, zodat het Hem al Zijn kracht kostte.’ 

			En dan zult u zeggen: ‘Nu dan, hoewel ik nooit vrees of beef, toch weet ik wat een uitzonderlijk groot kwaad de zonde moet zijn, aangezien er zulk een offer voor nodig was om er verzoening voor te doen.’ O zondaars, als u tot het Evangelie komt in de veronderstelling dat u er een verontschuldiging voor de zonde zult vinden, dan hebt u zich inderdaad vergist. Mozes belaadt u met zonde en vertelt u dat u geen enkel excuus hebt; maar wat betreft het Evangelie, het neemt iedere zweem van een bedekking van u weg. Het laat u zonder een dekmantel voor uw zonde. Het vertelt u dat u moedwillig gezondigd hebt tegen de allerhoogste God, dat u geen verontschuldiging hebt die u mogelijk zou kunnen maken voor al de ongerechtigheden die u tegen Hem begaan hebt.

			En voor zover u op enige manier de zonde goed wilt praten en uzelf vertellen dat u een zwak schepsel bent en het daarom niet kan helpen dat u zondigt, dan beschuldigt het u van de absolute zwakheid van uw natuur en maakt het deze zelf de meest vloekwaardige zonde van allemaal. Als u verontschuldigingen nastreeft kunt u zelfs beter in het gelaat van Mozes kijken terwijl dat bekleed is met al de majesteit van de verschrikkingen van de wet, dan in het aangezicht van het Evangelie, want dat is veruit verschrikkelijker voor hem die ernaar streeft zijn zonden te verbergen.

			Ook geeft het Evangelie op geen enkele wijze hoop dat de aanspraken van de wet op de een of andere manier losgelaten worden. Sommigen beelden zich in dat God onder de oude bedeling grote dingen van de mens vroeg, dat Hij lasten op de mens legde die zwaar waren om te dragen, en zij veronderstellen dat Christus in de wereld kwam om een lichtere last op de schouders van de mensen te leggen. Iets dat voor hen makkelijker zou zijn om te gehoorzamen, een wet die zij makkelijker kunnen houden, of die, als ze hem zouden breken, niet met zulke verschrikkelijke bedreigingen op hen zou komen.

			Zo is het dus niet. Het Evangelie kwam niet in de wereld om de wet te verzachten. ‘Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan.’ Wat God gezegd heeft tot de zondaar in de wet zegt Hij ook tot de zondaar in het Evangelie. Als Hij verklaart dat ‘de ziel die zondigt zal sterven’, dan is het getuigenis van het Evangelie niet tegengesteld aan het getuigenis van de wet. Als Hij verklaart dat wie dan ook de heilige wet breekt zeer zeker gestraft zal worden, dan vraagt ook het Evangelie bloed voor bloed en oog voor oog en tand voor tand en verzacht het geen enkele jota of tittel van zijn eisen, maar is even streng en even verschrikkelijk als de wet zelf. 

			Antwoordt u hierop dat Christus zeker de wet verzacht heeft? Dan zeg ik dat U niet begrijpt waartoe Christus gezonden is. Wat heeft Hij zelf gezegd? De Heere heeft gezegd in de wet: ‘Gij zult geen overspel doen.’ Heeft Christus de wet verzacht? Nee, want Hij zegt: 

			‘Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om haar te begeren, die heeft reeds overspel in zijn hart met haar gedaan.’ Dat is niet het verzachten van de wet. Het is als het ware het aanscherpen van de snede van het verschrikkelijke zwaard van de goddelijke gerechtigheid om het veel scherper te maken dan het voor die tijd scheen te zijn. Christus heeft de oven niet uitgeblust; Hij scheen hem zelfs zeven maal heter te maken. Voor de komst van Christus scheen de zonde me slechts gering toe; maar toen Hij kwam werd de zonde uitzonderlijk zondig, en al zijn afzichtelijke gruwelijkheid kwam aan het licht.

			Maar, zal iemand zeggen, zeker zal het Evangelie in zekere mate de grootheid van de zonde verminderen. Verzacht het niet de straf van de zonde? Ach nee. U zult een beroep doen op Mozes; laat hem de preekstoel beklimmen en tot u preken. Hij zegt: ‘De ziel die zondigt zal sterven’ en zijn prediking is angstaanjagend en verschrikkelijk. Hij stopt ermee en nu komt Jezus Christus, de man met een liefhebbende aanblik. Wat zegt Hij over de straf van de zonde? Ach vrienden, er was nooit zo’n prediker over het hellevuur als Christus was. Onze Heere Jezus Christus was enkel liefde, maar Hij was ook enkel rechtschapenheid. ‘Nooit sprak iemand als Hij’, als Hij sprak over de straf van de verlorenen. Welke andere profeet heeft zulke vreselijke uitlatingen gedaan als deze: ‘Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden’, of: ‘Deze zullen gaan in de eeuwige pijn’, of deze: ‘Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.’

			Sta aan de voeten van Jezus als Hij tot u spreekt over de straf van de zonde en de gevolgen van de zonde en u zult daar veel meer sidderen dan u zou doen als Mozes de prediker was en als Sinaï de achtergrond was om deze preek te bevestigen. Nu dan broeders, het Evangelie van Christus helpt er hoe dan ook op geen enkele manier aan mee om de zonden te verkleinen. Christus’ verkondiging door middel van Zijn prediker is vandaag de dag dezelfde als wat Ezechiël ooit zei: ‘De ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is zeer groot.’

			Laat ons nu proberen met hart en geweten deze dingen een ogenblik te overwegen. Mijn broeders, er zijn hier sommige mensen die deze waarheid nooit hebben gevoeld. Velen van u zijn er die zich hier beledigd van afkeren. U zult naar huis gaan en mij voorstellen als iemand die graag uitweidt over bepaalde duistere en schrikwekkende dingen waarvan ik veronderstel dat ze op waarheid berusten. U zegt bij uzelf: ‘Ik kan en ik wil dat leerstuk over de zonde niet aanvaarden. Ik weet wel dat ik een broos, zwak schepsel ben, ik wil toegeven dat ik veel fouten gemaakt heb in mijn leven, maar mijn natuur is nu eenmaal zo en daarom kon ik het niet helpen. Ik ga niet voor de preekstoel aangeklaagd worden en veroordeeld als de grootste misdadiger. Ik ben dan misschien een zondaar, ik belijd dat ik dat ben met de rest van de mensheid – maar dat mijn zonden in enig opzicht zo groot zijn als die man probeert te beschrijven, dat geloof ik niet. Die leer verwerp ik.’

			En denkt u mijn vriend dat ik verbaasd ben als u zo doet? Ik weet wie u bent. Het komt omdat de genade van God nooit uw ziel aangeraakt heeft. Daarom zegt u dit.

			En hier komt het bewijs van de leerstelling waarmee ik begonnen ben. U kent deze waarheid niet omdat u die nooit gevoeld hebt, maar als u haar gevoeld had zoals elk werkelijk wedergeboren kind van God haar heeft gevoeld, dan zou u zeggen: ‘De mens kan zijn verschrikkingen niet beschrijven zoals ze zijn, ze moeten eerst gevoeld worden voordat hij ze kan kennen en als ze gevoeld worden kan het niet volledig uitgedrukt worden hoe vreselijk zij zijn.’

			Maar kom, laat me enige ogenblikken met u handelen. U zonde is groot, hoewel u denkt dat hij klein is. Bedenk, broeder, dat ik er niet op uit ben om te zeggen dat uw zonde groter is dan de mijne. Ik spreek tot u en ik spreek ook tot mezelf; uw zonde is groot. Volg me in deze weinige gedachten, en misschien zult u het beter begrijpen. Wat een grote zaak is één zonde, wanneer volgens het woord van God één zonde voldoende is om de ziel te verdoemen. Herinnert u zich dat één zonde het ganse menselijke ras vernietigde. Adam nam slechts van de verboden vrucht, en die ene zonde vernietigde de hof van Eden en maakte ieder van ons onderworpen aan de vloek en zorgde ervoor dat de aarde zelfs tot vandaag toe doornen en distels voortbracht.

			Maar mag het gezegd worden dat één zonde de ziel kon vernietigen? Is het mogelijk dat één enkele zonde de poorten van de hel kon openen en ze dan voor eeuwig achter de schuldige ziel kon sluiten en dat God Zijn genade zou weigeren en die ziel voor eeuwig zou verbannen van de tegenwoordigheid van Zijn aangezicht? Ja, als ik mijn Bijbel geloof, dan moet ik dat geloven. O, wat een grote zaak moeten mijn zonden zijn als dit het vreselijke gevolg is van één overtreding. De zonde kan niet de kleinigheid zijn die mijn trots mij heeft voorgespiegeld. Hij moet iets vreselijks zijn, als slechts één zonde mijn ziel voor eeuwig te gronde zou kunnen richten.

			Denk er verder een ogenblik aan, mijn vriend, welk een ondoordachte en brutale zaak de zonde is. Zie en aanschouw dat er één God is Die alles in allen vervult, en Hij is de oneindige Schepper. Hij maakt mij en ik ben niets meer in Zijn ogen dan een bezielde korrel stof. En ik, die bezielde korrel stof, met een begrensd, kortstondig bestaan, heb de brutaliteit en onvoorzichtigheid om mijn wil tegenover de Zijn te stellen. Ik durf de oorlog te verklaren aan de Oneindige Majesteit van de hemel! Het is dermate vrijpostig en op een helse manier vol trots, dat men zich er niet over hoeft te verbazen dat zelfs een kleine zonde in de ogen van de mens inderdaad groot zou schijnen als die door het geweten gezien wordt in hemels licht.

			Maar denk er opnieuw eens aan hoe groot uw zonden en de mijne blijken te zijn als we slechts denken aan de ondankbaarheid die hem kenmerkt. De Heere onze God heeft ons gevoed vanaf onze jeugd tot op deze dag. Hij heeft de adem in onze neusgaten gegeven en heeft onze ziel in leven gehouden. Hij heeft de aarde met genadegaven bekleed en Hij heeft ons gegeven door deze mooie velden te wandelen. Hij heeft ons brood gegeven om te eten en kleding om aan te trekken en zulke kostbare genadegaven dat ze niet naar waarde geschat kunnen worden totdat we ze moeten missen. En toch hebben u en ik er in volhard al Zijn wetten moedwillig en dwaas te breken. We zijn doorgegaan met tegen Zijn wil te leven. We hoefden maar te weten dat iets Gods wil is en wij zijn er direct tegen ingegaan. O, als wij onze geheime zonden zien in het licht van Zijn genade, als onze misdaden gezien worden in het licht van Zijn gunst, dan moet ieder van ons zeggen dat onze zonden inderdaad zeer groot zijn.

			Merk op dat ik me niet enkel en alleen richt tot degenen die door het Woord zelf vanwege grote zonden worden veroordeeld. We aarzelen natuurlijk geen ogenblik om de dronkaard, de bordeelbezoeker, de echtbreker en de dief grote zondaren te noemen. We zullen niet nalaten te zeggen dat hun ongerechtigheid uitzonderlijk groot is, want deze overschrijdt zelfs de grenzen van het normale fatsoen en de wetten van onze burgerlijke regering. Maar vandaag spreek ik tot u, die altijd zeer fatsoenlijk bent geweest. Tot u, wiens uitwendige gedrag geheel is zoals men zou wensen, tot u die de sabbat in ere hebt gehouden en tot u die regelmatig Gods huis bezocht hebt en uitwendig aanbeden hebt.

			Uw en mijn zonden zijn zeer groot. Voor het uitwendige oog schijnen ze slechts gering, maar als we in het binnenste ervan zouden graven en hun ongerechtigheid zien, hun afschuwelijke zwartheid, dan moeten we ervan zeggen dat ze zeer groot zijn.

			En ik herhaal het nogmaals dat dit een leerstuk is dat niemand recht kan kennen en beamen totdat hij het gevoeld heeft. Mijne hoorders, hebt u ooit gevoeld dat het leerstuk dat mijn zonde zeer groot is, op waarheid berust? Ziekte is iets vreselijks, met name als deze met pijn gepaard gaat, als het arme lichaam tot het uiterste gekweld wordt, zodat onze geest in ons bezwijkt en we opgedroogd zijn als een potscherf. Maar vanmorgen getuig ik hier dat ziekte, hoe kwellend ook, niets is vergeleken bij de ontdekking van het kwaad van de zonde. Ik zou liever zeven jaar doorbrengen met de meest vermoeiende pijn en de meest kwijnende ziekte, dan dat ik ooit weer de afschuwelijke ontdekking van de verschrikkingen van de zonde moest meemaken.

			Er zullen er sommige van u zijn die begrijpen wat ik bedoel; want u hebt hetzelfde gevoeld broeders. Eens speelde u met uw begeerten en liefkoosde u uw zonden en het behaagde God om uw ogen te openen om te zien dat zonde bovenmate zondig is. U herinnert zich de verschrikking van die toestand, dat het scheen alsof alle afschuwelijke dingen zich opeenhoopten tot één ontzettend en angstaanjagend schouwspel. U had van tevoren uw ongerechtigheden liefgehad, maar nu kreeg u er een afkeer van en ook een afkeer van u zelf. Van tevoren had u gedacht dat uw misdaden gemakkelijk uitgewist konden worden. U beschouwde ze als zaken die gemakkelijk konden worden weggewassen door bekering of konden worden uitgeboet door een levensverbetering. Maar nu scheen de zonde iets beangstigends, evenals het feit dat u al deze ongerechtigheid had bedreven. Het leven scheen u een vloek toe en de dood zou de grootste zegen voor u zijn geweest – als er maar niet die akelige toestand na de dood zou zijn en als u had kunnen ontsnappen aan de banden in uw geweten die u voortdurend bleven slaan met vurige zweepslagen.

			Sommigen van u hebben hier misschien maar iets van meegemaakt. Het behaagde God in Zijn genade om u binnen een paar uur verlossing te geven, maar u moet bekennen dat dit uren waren waarin jaren van ellende samengeperst schenen. Het was mijn droevig lot gedurende drie of vier jaar om de grootheid van mijn zonden te voelen zonder een ontdekking van de grootheid van Gods genade.

			Ik moest mijn weg gaan door deze wereld met meer dan een wereld op mijn schouders en een kwelling doorstaan die zo ver boven andere kwellingen uitsteeg als een berg uitsteekt boven een molshop. Tot op de dag van vandaag vraag ik me vaak af hoe het kwam dat mijn hand ervan weerhouden werd om mijn eigen lichaam in stukken te scheuren vanwege de verschrikkelijke kwelling die ik voelde toen ik de grootte van mijn misdaden ontdekte. En toch was ik geen groter zondaar geweest dan iemand van u die hier tegenwoordig is wat betreft openlijke en publieke zonden, maar er werden boezemzonden blootgelegd, zonden in mijn taalgebruik werden ontdekt en toen wist ik –en ach dat ik nooit opnieuw op zulk een ontzettende school deze vreselijke les moet leren–: ‘De ongerechtigheid van Juda en van Israël is zeer groot.’ Dit is het eerste deel van de verhandeling.

			II. ‘Wel’, roept iemand uit, terwijl hij zich afwendt, ‘daar ligt weinig troost in. Het is genoeg om iemand tot wanhoop te drijven, als hij al niet krankzinnig wordt.’ Ach vriend! Dat is nu juist de opzet van de tekst. Als ik het genoegen mag hebben u tot wanhoop te brengen, voor zover het een wanhoop aan uw eigengerechtigheid en het zelf redden van uw ziel betreft, dan ben ik driewerf gelukkig.

			We keren ons daarom van die vreselijke tekst naar de tweede, die te vinden is 1 Johannes 1:7. ‘Het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonde.’ Daar ligt de duisternis schuld en hier staat de Heere Jezus Christus. Wat zal Hij ermee doen? Zal Hij erheen gaan en zeggen; ‘Dit is geen groot kwaad, de schuld is slechts een kleinigheid?’ O nee. Hij kijkt ernaar en zegt: ‘Dit is een vreselijke duisternis, duisternis die gevoeld kan worden; dit is een uitzonderlijk groot kwaad.’

			Zal Hij die schuld dan bedekken? Zal Hij een mantel van excuses weven en die hullen om de ongerechtigheid? Ach nee. Welke bedekking er ook maar was, die neemt Hij weg en Hij verkondigt dat als de Geest der waarheid gekomen is, Hij de wereld overtuigen zal van zonde. Hij zal het geweten van de zondaar blootleggen en de wond tot op de bodem onderzoeken. Wat zal Hij dan doen? Hij zal iets veel beters doen dan verontschuldigen maken of er op wat voor manier dan ook vergoelijkend over te spreken. Hij zal de schuld geheel wegwassen, geheel verwijderen door de kracht en de verdienende waarde van Zijn eigen bloed, dat volkomen kan zalig maken. Het Evangelie bestaat er niet in dat het de zonde van de mens gering laat schijnen. Christenen krijgen geen vrede doordat hun zonden krimpen of kleiner worden, totdat ze wat hen betreft gering schijnen te zijn. Maar integendeel; ze zien in de eerste plaats dat hun zonden groter worden en daarna verkrijgen ze vrede door te zien dat hun zonden volledig weggedaan worden, zover als het oosten verwijderd is van het westen.

			Welnu, terwijl we de opmerkingen die ik over de eerste tekst maakte in gedachten houden, vraag ik enige ogenblikken uw aandacht voor de grootheid en de schoonheid van de tweede. Merk hier op: ‘Het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt ons van alle zonden.’ Blijf een ogenblik stilstaan bij het woord ‘alle’. Onze zonden zijn groot. Iedere zonde is groot, maar er zijn sommige zonden die in onze waarneming groter schijnen te zijn dan andere. Er zijn misdaden die je fatsoenshalve niet kunt noemen. Ik zou deze morgen ver kunnen gaan in het beschrijven van de verwording van de menselijke natuur in de zonden die deze heeft uitgedacht. Het is verbazend hoe het vernuft van de mensen zich heeft uitgeput in het vinden van nieuwe misdaden. Ongetwijfeld is het niet mogelijk een nieuwe zonde uit te denken. Maar als die mogelijkheid er zou zijn, zouden mensen hem algauw vinden, want de mensen blijken uitzonderlijk bedreven en vol wijsheid in het ontdekken van middelen om zichzelf te verwoesten en zich in te spannen om hun Maker te beledigen.

			Maar er zijn sommige zonden die een duivelse omvang van gedegradeerd vernuft vertonen, zonden waarvoor geldt dat het zondig is om erover te spreken en schandelijk om erover te denken.

			Merk hier echter op: ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.’ Er kunnen sommige zonden zijn waarover een mens niet kan spreken, maar er is geen zonde die het bloed van Christus niet weg kan wassen. Godslastering, hoe ontheiligend ook, wellust, hoe beestachtig ook, hebzucht, hoezeer deze ook mag leiden tot diefstal en plundering, het breken van Gods geboden, hoezeer het ook losbandigheid heeft voortgebracht – al deze dingen kunnen vergeven en weggewassen worden door het bloed van Jezus Christus. In heel de lange lijst van menselijke zonden, hoewel die zo lang mag zijn als de tijd duurt, staat er maar één zonde die onvergeeflijk is. Die ene zonde heeft niet één zondaar bedreven die in zichzelf een begeerte naar genade gevoelt, want als die zonde eenmaal bedreven is wordt de ziel verhard, dood en dichtgeschroeid en verlangt er daarna nooit meer naar om vrede met God te vinden.

			Ik verkondig u daarom, o sidderende zondaar, dat hoe groot uw ongerechtigheid ooit mag zijn, welke zonde u ook bedreven mag hebben in heel de lijst van misdaden, hoever u ooit uw medemensen hebt overtroffen, hoewel u misschien Paulus en Maria Magdalena en ieder van de meest gruwelijke schuldigen te boven bent gegaan in de zwarte wedloop van de zonden, dat toch het bloed van Christus in staat is om uw zonden weg te wassen. Let op! Ik spreek niet licht over de zonde, die is uitzonderlijk groot; maar ik spreek nog meer verheven over het bloed van Christus. Groot zijn uw zonden, het bloed van Christus is toch nog groter. Uw zonden zijn als grote bergen, maar het bloed van Christus is als de vloed van Noach; twintig ellen opwaarts zal dit bloed de overhand hebben en de top van de bergen van uw zonden zal bedekt worden. 

			Neem het woord ‘al’ eens in een andere betekenis, zodat het niet alleen verwijst naar alle soorten van zonde, maar naar de grote opeengehoopte massa van zonden. Kom eens hier zondaar, u daar met dat grijze hoofd. Hoe moeten we in uw geval dit woordje alle opvatten? Herinner u eens de enorme zondelast van uw jeugd. Deze zonden zijn nog steeds in uw gedachten en uw wankelende knieën getuigen soms tegen de ongerechtigheden van uw vroege jeugd. Maar Christus kan al deze zonden wegnemen. Breng nu eens in uw gedachten de zonden van uw rijpere mannelijkheid, uw misdaden in het gezin, uw nalatigheden in het zakendoen, al de vergissingen en al de fouten die u bedreven hebt in de gedachten van uw hart. Breng ze alle hier en voeg er dan de ongerechtigheden van uw zwakke en bevende levensjaren aan toe. Wat een hoeveelheid is dat bij elkaar! Wat een hoeveelheid zonden!

			Kom hier met die bedorven massa, maar doe eerst uw neus dicht, want u kunt de stank ervan niet verdragen als u een mens bent met een levend en sprekend geweten. Zou u het kunnen verdragen om uw eigen dagboek te lezen als u daar al uw daden had opgeschreven? Nee, want al zou u het meest zuivere mensenkind zijn, dan zouden uw gedachten, als ze weergegeven konden worden, u nu, als u ze zou kunnen lezen, laten schrikken en u de vraag doen stellen of u duivels genoeg bent om zulke inbeeldingen in uw ziel gehad te hebben. Maar laat ze allemaal voor wat ze zijn en het bloed van Christus kan al deze zonden afwassen.

			Ja, zelfs meer dan dat. Hoor eens, gij duizenden die deze morgen vergaderd zijn om naar het woord van God te luisteren, hoe groot is de verzameling van uw schuld? Mannen van iedere rang en stand en vrouwen van iedere leeftijd en klasse, hoeveel schuld hebt u bij elkaar? Als u ze allemaal bij elkaar zichtbaar zou kunnen maken, dan zouden ze zijn als een berg met een grondvlak zo breed als de eeuwigheid en een hoogste punt bijna zo hoog als de troon van de grote aartsengel.

			Maar bedenk, het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt van alle zonden. Laat slechts het bloed aan onze gewetens toegepast zijn, en alle schuld is weggenomen en weggeworpen voor eeuwig; alles, niets is er overgelaten, niet één enkele smet is er overgebleven, alles is net als de vijanden van Israël verdaan. Ze zijn allen verdronken in de Rode Zee, zodat er niet een van hen is overgelaten, allen weggevaagd, zodat zelfs de herinnering eraan niet overbleef. ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.’

			Vervolgens moeten we in de prijs van Zijn bloed nog een aspect opmerken. Er zijn er hier sommigen onder u die zeggen: ‘Aha, dat zal dan mijn hoop zijn als ik ga sterven: dat in het laatste uur van mijn uiterste het bloed van Christus mijn zonden weg zal nemen. Het is nu mijn troost, dat het bloed van Christus de misdaden van mijn leven zal wassen en zuiveren en reinigen.’ Maar let erop dat mijn tekst dat niet zegt. Hij zegt niet: ‘Het bloed van Christus zal reinigen.’ Dat zou een waarheid zijn, maar hij zegt iets veel groters: ‘Het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt’, reinigt nu. Is het echt mogelijk dat een mens nu vergeving heeft? Kan een prostituee nu reeds haar zonden uitgewist zien uit het boek van God? En kan ze dat weten? Kan de dief vandaag al zijn misdaden geworpen zien in de zee en kan hij dat dan weten? Kan ik, de grootste der zondaren, deze dag gereinigd zijn van al mijn zonden en dat ook weten? Kan ik weten dat ik voor de troon van God aanvaard ben als een heilig schepsel, omdat ik gewassen ben van iedere zonde?

			Ja, verkondig het over de gehele wereld, dat het bloed van Christus u niet slechts kan wassen met de dood voor ogen, maar dat het u nu kan wassen. En laat het bovendien bekend zijn dat hiervan wel duizend getuigen zijn, die in deze zelfde plaats, terwijl ze van hun zitplaats opstaan, zouden kunnen zingen:

			‘O, hoe zoet de stroom te zien
van het dierbare bloed van mijn Redder,
en met goddelijke zekerheid te weten, 
dat Hij vrede met God voor mij heeft gemaakt.’

			Wat zou u er niet voor willen geven om nu al uw zonden uitgewist te hebben? Zou u niet uzelf over willen geven om voor altijd een dienaar van God te worden, als nu uw zonden weg gewast zouden worden? Ach, zeg dan niet in uw harten: ‘Wat zal ik doen om deze genade te verkrijgen?’ Beeld u zich niet in dat er een of andere moeilijkheid op uw weg is. Veronderstel niet dat er iets moeilijks gedaan moet worden voordat u tot Christus kunt komen om gewassen te worden. O mijn geliefden, voor de mens die zichzelf als schuldige kent is er geen enkele hinderpaal tussen hem of haar en Christus. Kom ziel, kom nu tot Hem Die gehangen heeft aan het kruis van Golgotha! Kom nu en word gewassen.

			Maar wat bedoelt u met komen? Ik bedoel dit: kom en stelt uw vertrouwen op Christus en u zult gered worden. Wat wordt er bedoeld met geloven in Christus? Sommigen zeggen dat ‘geloven in Christus’ is ‘geloven dat Christus voor mij gestorven is.’ Dat is geen bevredigende definitie van geloof. Een arminiaan gelooft dat Christus voor iedereen gestorven is. Hij moet daarom noodzakelijkerwijs ook geloven dat Christus voor hem gestorven is. Zijn geloof zal hem niet redden, want hij blijft hoewel hij dat gelooft nog steeds een onbekeerd mens.

			In Christus geloven is op Hem vertrouwen. De manier waarop ik in Christus geloof –en ik weet niet hoe ik het moet zeggen, behalve dan door het te zeggen hoe ik het voel– is heel eenvoudig deze: Ik weet dat er geschreven is dat ‘Jezus Christus in de wereld kwam om zondaren zalig te maken.’ Ik geloof vast en zeker dat Hij degenen die Hij kwam redden, ook zeker zál redden. De enige vraag die ik mezelf stel is: ‘Kan ik mezelf rekenen onder degenen over wie Hij verklaard heeft dat Hij is gekomen om hen te redden?’ Ben ik een zondaar? Niet iemand die dat woord op een vergoelijkende manier gebruikt, maar iemand die heel diep de gewetenspijn in mijn innerlijke zielsleven gevoel? Bevind ik me in een situatie dat ik me veroordeeld, schuldig en vervloekt gevoel? Ja, ik weet dat dit voor mij geldt. Wat ik ook eventueel niet ben, één ding weet ik: dat ik een zondaar ben, schuldig, gevoelig schuldig en dikwijls ellendig ten gevolge van die schuld.

			Welnu, de Schrift zegt: ‘Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken.’ 

			‘En als uw geloofsoog zwak is
Vertrouw toch op Jezus, kome wat ervan komt.
Buig dus uw knieën voor Zijn voetbank
En Israëls God zal uw vrede zijn.’

			Laat mij mijn gehele vertrouwen stellen op het bloedige offer dat Hij voor mij bracht. Ik wil niet vertrouwen op mijn werken, mijn daden, mijn gevoelens, mijn wenen, mijn prediking, mijn gedachten of het lezen van mijn Bijbel. Niets van dat alles. Ik verlang ernaar goede werken te doen, en toch wil ik niet een zweem vertrouwen op mijn goede werken stellen.

			‘Niets breng ik mee in mijn handen,
Ik klem me eenvoudigweg aan Uw kruis vast.’

			Als er enige kracht in Christus is om te redden, dan ben ik gered. Als er door Christus een eeuwige arm is uitgestrekt en als de Zaligmaker Die daar hing God was en voor eeuwig geprezen, en als Zijn bloed nog steeds tentoongesteld is voor de troon van God als het offer voor de zonden, dan kan ik niet verloren gaan voordat Gods troon zal vallen en de pilaren van Zijn gerechtigheid ten onder zullen gaan.

			Welnu zondaar, wat moet u deze morgen dan doen? Als u voelt dat uw schuld groot is, werp uzelf dan volkomen op dit bloedige offer. ‘Maar nee’, zegt iemand, ‘ik heb er niet genoeg van gevoeld.’ U gevoelens zijn niet Christus. ‘Nee, maar ik heb niet genoeg gebeden.’ Uw gebeden zijn niet Christus en uw gebeden kunnen u niet redden. ‘Nee, maar ik heb niet genoeg berouw gehad.’ Uw berouw kan u te gronde richten, als u dat in de plaats van Christus stelt.

			Alles wat u hebt, ik herhaal het deze morgen, is dit: Voelt u dat u een verloren, ellendige en schuldige zondaar bent? Werp u dan heel eenvoudig op het feit dat Christus bekwaam is om zondaren te redden en rust daar.

			Wat? Zegt u dat u dat niet doen kunt? O, moge God u bekwaam maken, moge Hij u geloof geven om u daarop te werpen, wat er ook van komt. ‘Ja, maar’, zegt u, ‘ik mag dat niet omdat ik zo’n zondaar ben.’ Dat mag u wel en God heeft nooit een zondaar afgewezen die redding zocht bij Jezus. Zoiets is nog nooit gebeurd, hoewel de zondaar soms dacht dat het gebeurde. Kom, de kruimeltjes liggen onder de tafel; al zou u een hond zijn, kom dan en pik ze op; het is een voorrecht dat zelfs de hond mag ontvangen. En genade die voor u groot is, is slechts een kruimel voor Hem Die deze vrijwillig geeft. Kom en neem deze genade. Christus zal u niet verwerpen.

			En als u de grootste der zondaren bent die ooit leefde, vertrouw uzelf dan heel eenvoudig aan Hem toe en u kunt niet verloren gaan als God God is en Zijn Bijbel het boek van Zijn waarheid. De Heere nu moge eenieder van ons helpen om opnieuw tot Christus te gaan. Zijn naam zij de eer. 

			Amen.

			Eerlijk omgaan met God

			‘Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar en Zijn woord is niet in ons.’ 
1 Joh. 1:8-10 

			‘God is licht en in Hem is gans geen duisternis.’ En als gevolg daarvan kan Hij geen gemeenschap hebben met de duisternis. God is licht, dat betekent reinheid; en als het drie-enige heilige Opperwezen kan Hij geen gemeenschap hebben met de ongerechtigheid.

			God is licht, dat betekent kennis, want alle dingen zijn de Heere bekend en met onwetendheid heeft Hij geen verwantschap. God is licht, dat is de waarheid, want Hij kan zich noch vergissen noch Zijn woord breken en daarom kan Hij geen behagen hebben in iets dat leugenachtig is. Wij vergissen ons voortdurend, eerst in één opzicht en dan in het andere want er is duisternis in ons; God is wezenlijk licht en het is niet mogelijk voor Zijn natuur om verbonden te zijn met onzuiverheid of dwalingen. Uit deze eigenschap van Zijn natuur vloeit het feit voort dat de Heere altijd omgaat met de zaken zoals ze werkelijk zijn. De mensen bedenken denkbeeldige dingen, maar God brengt feiten tot stand. Wij beoordelen de dingen zoals ze schijnen, maar God ziet ze zoals ze werkelijk zijn. ‘De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan.’ Het uitwendig voorkomen van de dingen maakt indruk op ons, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor Hem.

			De Heere stelt de zaken nooit in een verkeerd daglicht en heeft ook geen gemeenschap met een verkeerde voorstelling van zaken. Wij zijn altijd druk in de weer met ons blanketsel en onze schone schijn en klatergoud en we zijn bezig om de middelmatige dingen gelijk te laten schijnen aan de meer kostbare. We gebruiken onze bekwaamheid om ervoor te zorgen dat ons bedrog even briljant als de werkelijkheid schijnt, maar dit alles is tegengesteld aan de weg van de Heere. Alles is waarheid in God en door Zijn waarnemend oog wordt alles gezien zoals het werkelijk is. Omdat Hij licht is, brengt Hij de dingen in het licht. Hij beziet de dingen zoals ze zijn.

			Als God genadig met ons handelt, moeten we ieder van ons in het licht staan en ons aan Hem vertonen zoals we zijn. Als er op onze lippen een bedrieglijk woord is of in ons hart een bedrieglijke gedachte of in onze geest een kennelijk bedrieglijk inzicht, dan zijn we niet in de omstandigheid waarin God gemeenschap met ons kan hebben. ‘Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet.’

			En toch, lieve vrienden, de natuurlijke neiging van ons hart is om te proberen en te schijnen om te zijn wat we niet zijn en we moeten allen in meer of mindere mate vechten tegen deze neiging, want deze overheerst zelfs de meest waarheidsgetrouwe persoon. Het verlangen om goedgekeurd worden heeft –mits op de juiste wijze gecontroleerd en beteugeld– zijn nut, maar het brengt mensen er heel gemakkelijk toe zich beter voor te doen dan zij zijn. Vrees voor afkeuring is evenzeer een krachtig middel om huichelachtigheid op te wekken.

			We moeten op alle mogelijke manieren vechten tegen zelfs maar het begin van dit angstaanjagende kwaad, want als het de overhand over ons zou krijgen, zou het ons geheel leugenachtig maken en als gevolg daarvan zullen we ver verwijderd zijn van alle vermogen met God gemeenzaam te zijn. De Heere kan niet met ons omgaan bij een vertoning van schone schijn en klatergoud, maar alleen op grond van wat we werkelijk zijn. Daarom verwijderen we ons van God in evenredigheid met onze ontrouw.

			Onze neiging bedrieglijk te zijn wordt toegelicht in het hoofdstuk dat voor ons ligt, want we vinden daarin drie trappen van bedrieglijkheid. Er is ten eerste de man die liegt: ‘Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet.’ Wij zeggen en doen wat onwaar is en terwijl we onder invloed van zonde en ongerechtigheid blijven, denken we dat we recht hebben op gemeenschap met God.

			Als deze neiging ongemoeid gelaten en niet gecorrigeerd wordt, zult u zien dat het steeds erger wordt met de mens en dat hij doet in overeenstemming met het achtste vers, waarin geschreven is: ‘We verleiden onszelf.’ Hier is de man die onwaarheid verkondigt ertoe gekomen zijn eigen leugen te geloven. Hij heeft zijn verstand verblind en zijn geweten bezoedeld, totdat hij er zelf de dupe van geworden is. Onwaarheid heeft zijn natuur doordrenkt, zodat hij de duisternis voor het licht aanziet en het licht voor de duisternis. Dit is tegelijk zijn zonde en zijn bestraffing. Hij heeft zijn ogen zo lang gesloten, dat hij stekeblind is geworden.

			Hij zal spoedig komen tot de volledig ontplooiing van zijn zonden, wat beschreven staat in het tiende vers. De man die eerst loog en dan ten tweede zichzelf bedroog, wordt nu in zijn leugenachtigheid zo roekeloos dat hij de Allerhoogste gaat lasteren door Hem een leugenaar te maken. Het is onmogelijk om te zeggen waar de zonden zullen eindigen. Het begin is als een plasje water waarin een vogel zich zou kunnen wassen en de helft ervan in druppels verspreiden, maar in zijn voortgang zullen de zonden als een beek aanzwellen tot een diepe en brede krachtige stroom.

			We moeten onszelf daarom erg streng beoordelen. Anders kan onze natuurlijke neiging tot bedrog ons leiden tot een verkeerde manier van zelfhandhaving en ons dan zo voortdrijven totdat we onszelf misleiden in de dwaze overtuiging dat we werkelijk zijn wat we voorwenden te zijn, zijn wat we op een trotse wijze voorgeven te zijn en dan op het toppunt van onze trots denken dat God Zelf onwaarachtig is.

			Onze enige veilige gedragslijn –en moge de Geest van God ons er genadig toe in staat stellen om die te volgen– is tot God te komen zoals we werkelijk zijn en Hem te smeken om met ons te handelen in Christus Jezus in overeenstemming met onze werkelijke toestand. Als we maar enigszins met God wandelen, dan moet het zijn in het licht en als we eenmaal met Hem in het licht wandelen, zal onze positie overeenkomen met de beschrijving van vers zeven; we zullen zonden zien in onszelf en dagelijks voelen dat het bloed van Jezus Christus ons daarvan reinigt. Alleen op de grondslag dat onze zonden dagelijks beleden en vergeven worden kan er aan deze zijde van het graf enige gemeenschap zijn tussen ons en de eeuwige God, want deze grondslag is de enige die overeenkomt met de feitelijke stand van zaken.

			Laten wij dagelijks de Heere vragen ons te houden in een oprechte geest, de waarheid erkennend, zowel betreffende onszelf als onze Heere, terwijl wij Zijn kracht gevoelen en ernaar verlangen er steeds meer in onderwezen te worden. Laten wij Hem bidden dat hij niet met ons handelt overeenkomstig onze denkbeelden maar overeenkomstig de werkelijkheid. Laten wij Hem smeken ons nooit toe te staan onszelf te verheugen in ingebeelde zegeningen, zoals die welke ons trotse en nogal domme geweten kan bevredigen, maar om ons te geven de werkelijke zegeningen van oprechte vergeving en afdoende reiniging van alle ongerechtigheid.

			Mijn voornemen is om deze keer, als God ons wil helpen, om ten eerste de drie gedragslijnen te overwegen die voor ons open liggen in de tekst; dan in de tweede plaats te overwegen hoe we de juiste gedragslijn moeten volgen. Ten derde zal ik proberen om u aan te sporen te overwegen waarom u dit zult doen.

			I. Laat ons de drie gedragslijnen overwegen die voor ons openliggen in deze tekst. Ik wil aannemen dat we er allemaal ernstig naar verlangen gemeenschap met God te hebben. We kunnen het niet verdragen om nog langer Zijn vijanden te zijn; verwijderd van Hem te zijn is onaangenaam voor ons geworden en we verlangen net als de verloren zoon om op te staan en tot onze Vader te gaan, opdat we hierna mogen wonen in ons Vaders huis.

			Ons bedrieglijk hart geeft ons ten eerste in dat we onze tegenwoordige zondige aard zouden ontkennen en op die manier aanspraak maken op gemeenschap met God, op grond van het feit dat we heilig zijn en aldus dichter tot God mogen naderen. Het is de ingeving van ons hart dat we zouden denken dat we ‘geen zonden hebben’ en schuldig zijn noch door daden noch door onrein te zijn van natuur.

			Dit is een schaamteloze veronderstelling en wie dit zichzelf voorhoudt, wandelt niet in de waarheid. Op verschillende tijden en door zeer verschillende personen is dit echter aangenomen en vastberaden gehandhaafd. Er zijn verschillende manieren waarop dit trotse gezegde gerechtvaardigd is. Sommigen zijn daartoe gekomen door geheel en al het leerstuk van de erfzonde te loochenen, ‘zoals de pelagianen vruchteloos spreken.’ Zij willen niet erkennen dat er in de natuur van ieder mens een tekortkoming en een aangeboren verderf is waardoor de mens ver verwijderd is van zijn oorspronkelijke gerechtigheid en geneigd tot alle kwaad.

			Welnu, ik vertrouw erop dat wij voorgoed genezen zijn van deze leerstellige fout, want wij weten net als David dat we geboren zijn in ongerechtigheid en zijn voortgekomen uit de man wiens wanhopige val het bloed verontreinigt en ons allen bezoedelt.

			Ik ga er niet van uit dat velen van u gemakkelijk zeggen dat ze geen zonden hebben op grond van het niet geloven aan een aangeboren verdorvenheid, want velen van ons kennen deze waarheid, niet slechts als een zaak van overtuiging maar als een vreselijk feit dat als het ware bij u thuisgebracht is en dat u een fel verdriet bezorgd heeft.

			Als iemand van u echter zou durven beweren dat hij geen zonde heeft op grond van het feit dat zijn natuur niet boos is, dan smeek ik u om die leugen los te laten, want een leugen is het door en door. Het maakt me niet uit hoe eerlijk uw afkomst is, of hoe edel uw voorgeslacht, er is in u een neiging tot het kwaad; uw vleselijke lusten, nee meer nog, uw geestelijke vermogens zijn uit hun evenwicht en ongeregeld en tenzij enige kracht boven die van uzelf uw lusten in bedwang zal houden, zult u spoedig door openbare misdadige daden de verdorvenheid van uw natuur bewijzen.

			Het is voor anderen niet ongewoon om op een andere manier bij dezelfde conclusie uit te komen. Zij zijn zo brutaal geworden om te zeggen dat ze geen zonde hebben vanwege diverse gevoelens en overtuigingen, die zij gewoonlijk aan de Heilige Geest toeschrijven. Welnu, als iemand, wie dan ook, zegt dat alle neiging tot de zonde weg is, dat zijn hart altijd volmaakt is en zijn verlangens altijd zuiver, zodat er hoegenaamd geen zonde in hem is, dan heeft hij een heel andere gang dan die waar wij zojuist voor waarschuwden, maar hij heeft dezelfde conclusie getrokken.

			Voor beide praatjesmakers hebben wij slechts één woord. Het is het woord van onze tekst: ‘Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, zo verleiden wij ons zelf en de waarheid is in ons niet.’

			Sommigen hebben deze houding echter op een andere manier bereikt. Zij voeren aan dat hoewel ze misschien zonden hebben, ze niet slecht van inborst zijn. Ze zien het woord zonde als een formele term en hoewel ze met woorden toegeven dat ze zonden hebben, toch ontkennen zij het in de praktijk door te zeggen: ‘Ik heb in de grond een goed hart; ik heb altijd vanaf het eerste begin de beste bedoelingen gehad. Weliswaar schijnt wat ik gedaan heb niet in overeenstemming te zijn met het uiterst strenge oordeel van de wet van God, maar dat kan ik niet helpen. Ik volgde slechts mijn natuur. Men kan mij niet veroordelen, want ik heb nooit de bedoeling gehad iets verkeerd te doen tegenover God of de mensen. Ik ben altijd vriendelijk geweest tegen de armen en heb aan alle kanten alleen maar het goede gedaan. Ik weet dat ik hier of daar wel eens fouten gemaakt heb, natuurlijk doen we dat allemaal wel eens, maar u kunt niet verwachten dat een mens helemaal volmaakt is. Ik kan niet zien dat hier iets mis mee is.’

			Aldus zegt u in feite dat u geen zonden hebt. Hoewel u God erkent door tijdens de kerkdienst te zeggen: ‘We zijn ellendige zondaars,’ meent u daar helemaal niets van. U bedoelt dat als u gezondigd hebt, dit het eigenlijk per ongeluk is gegaan en dat u meer recht hebt op medelijden dan op afkeuring. Door dit te zeggen of te gevoelen bewijst u dat u niet in de waarheid bent. U bent ook betreurenswaardig onwetend van wat heiligheid is, of anders vertelt u willens en wetens onwaarheid. In ieder geval is de waarheid niet in u.

			Een vierde soort mensen zegt hetzelfde. Hoewel zij belijden dat ze gezondigd hebben, vinden ze dat ze nu in een geschikte en pasklare toestand zijn om genade te krijgen. ‘We hebben gebeden,’ zeggen ze, ‘we hebben berouw gehad, we hebben de Bijbel gelezen, we hebben de openbare godsdienstoefening bijgewoond en zijn zo rechtvaardig als we maar kunnen zijn. We zijn oppassend en hebben wroeging en hebben allerlei andere juiste en gepaste gevoelens. Wij vragen ons af waarom wij niet verlost zouden worden.’

			Het zou voor mij een zeer groot wonder zijn als u verlost zou worden, want het maakt niet uit hoe u zover gekomen bent, u bent feitelijk op dezelfde plaats gekomen als de anderen over wie ik over gesproken heb, want u gelooft dat er niets is dat tegen uw redding ingebracht kan worden. U gelooft dat u rijp bent voor genade en pasklaar voor vergiffenis, en wat is dat anders dan te verklaren dat u niet in een zondige staat bent? Met al deze dingen is het zo dat u er klaar voor bent en u insinueert half dat God er niet klaar voor is. Zo legt u de schuld van uw ongeloof bij God en erkent u uw eigen schuld niet. Volgens uw eigen mening bent u een arm onschuldig mens die door God niet gezegend wordt. U bent gewillig en ernstig genoeg en toch gaat Hij u voorbij.

			Gelooft u dit werkelijk? Laat mij u dan vertellen dat als wie dan ook droomt dat hij geschikt en voorbereid is voor goddelijke genade, hij niet weet waarover hij praat, want strikt genomen is de enige geschiktheid voor genade het gevoelen van de noodzaak ervan. Het idee van geschikt zijn is slechts een andere vorm van het waanidee van eigen verdienste, en het kan geen duimbreed grond vinden in het Evangelie. Werkelijk boetvaardige mensen kunnen niets in zichzelf vinden om hen aan te bevelen voor genade. Daarom werpen zij zichzelf op onverdiende gunst terwijl ze zich zowel onwaardig als ongeschikt vinden, maar hopen op vrije vergiffenis.

			In wat voor vorm de ontkenning van onze zondige natuur en staat ook gegoten mag worden, onthoud alstublieft dat die ontkenning slechts een eenvoudig zeggen is en meer niet. ‘Als we zeggen dat we geen zonden hebben.’ U weet hoe weinig waarde wij hechten aan het soort uitlatingen als ‘ik zeg’ en ‘zij zeggen.’ Er is in zulke aanduidingen misschien geen enkele waarheid en in het tegenwoordige geval is er niets dat het trotse zeggen: ‘Wij hebben geen zonden’ kan rechtvaardigen. Er zal een dag komen wanner de rechtvaardige geen zonden zal hebben, als een feitelijke waarheid; maar nu, of u nu al dan niet een kind van God bent, als u zegt: ‘Ik heb geen zonden,’ dan zegt u het alleen maar en dat is alles. De woorden klinken erg prettig, maar er is geen enkel feit mee in overeenstemming.

			Bovendien, het idee van geen zonden te hebben is een waanidee. U bedriegt uzelf volledig als u dat zegt. U wandelt niet in de waarheid en u hebt de dingen niet in het juiste licht gezien. U moet uw ogen gesloten hebben voor de hoge eisen van de wet. U moet een vreemdeling zijn voor uw eigen hart en u moet blind zijn voor uw eigen dagelijkse gedrag.

			U moet vergeten zijn uw eigen gedachten te onderzoeken en uw motieven te peilen, of anders zou u ontdekt hebben dat er zonden aanwezig zijn. De man die geen water in de zee kan vinden, is niet dwazer dan de man die geen zonden in zichzelf kan bespeuren.

			Zoals iedere druppel van de Atlantische Oceaan met zout doortrokken is, zo tast de zonde ieder deeltje van onze natuur aan. Het is er zo droevig mee gesteld, zo uitermate droevig, dat u uzelf bedriegt als u dat niet kunt ontdekken.

			Deze zelfmisleiding heeft bij u de vorm van overreed zijn en vernuftig zelfbedrog. Het vereist enige mate van sluwheid om iemand anders te bedriegen, maar om uzelf te bedriegen is er veel meer nodig. Ons bedrieglijk hart openbaart een bijna satanische sluwheid in zelfbedrog, het zorgt er makkelijk genoeg voor dat het ergste beter schijnt dan het goede en het legt een leugen zo uit dat hij een schijn van waarheid heeft. Als u zegt dat u geen zonde hebt, dan hebt u een gevaarlijk succes bereikt. U hebt uzelf verblind en uw gezond verstand verkeerd gebruikt! U hebt voeding gegeven aan bedrog totdat het uw hele wezen in beslag genomen heeft en u ongeschikt gemaakt heeft voor de waarheid.

			Ik weet dat u beweert heel eerlijk te zijn wat betreft uw geloof in uw eigen rechtvaardigheid en het zou heel moeilijk zijn om u los te maken van uw al te optimistische ideeën. Let erop dat dit het ergste is, want zoveel te vollediger hebt u uzelf bedrogen. Nu u de duisternis licht noemt en uzelf erop beroemt dat uw blindheid helder gezichtsvermogen is, treuren wij over u als uiterst hopeloos en we vrezen dat de Heere u verloren zal laten gaan omdat gij u vastklemt aan een leugen.

			Op hoeveel manieren kunnen mensen zichzelf bedriegen! Zij kunnen dat zowel door niet godsdienstig te zijn als door godsdienstig te zijn; door buitensporig te zondigen of door pocherige heiligheid. Zij kunnen zichzelf misleiden door geliefde lofzangen, die als ze goed begrepen worden de waarheid spreken, maar als ze verkeerd uitgelegd worden vreselijke leugens. Of door uit te wijden over het werk van de Geest van God, dat als het goed uitgelegd wordt buitengewoon is voor onze vertroosting, maar beschouwd volgens de huichelachtige manier kan het misvormd worden en lucht verschaffen voor de zeepbel van ijdele glorie.

			Vrienden, het is niet zonder moeite dat de mensen de beste dingen aanwenden tot verontschuldigingen voor hun trots, ja zelfs hun vlees in vergif veranderen. Het is niet gemakkelijk om zichzelf zondeloos voor te doen, noch is het eenvoudig om ervoor te zorgen dat het bedrog niet uitkomt. Het ongefundeerde gebouw moet vernuftig bij elkaar gehouden worden en daar is veel ondersteuning en versterking voor nodig. Het is bijna even moeilijk om iets te schijnen als om iets te zijn, ik mag misschien wel zeggen dat het moeilijker is. Het is jammer dat de mensen er zoveel moeite voor doen om zichzelf voor de gek te houden.

			Bedenk echter dat terwijl de mens die zichzelf bedriegt zegt, ‘Ik heb geen zonden’, hij de Heere niet bedrogen heeft. God ziet zonden in ons als wij die niet zien. Van de struisvogel wordt gezegd dat hij zijn kop in het zand steekt en dan denkt dat hij veilig is, maar hij wordt des te spoediger gevangen. Wij kunnen misschien onze ogen sluiten en zeggen: ‘We hebben geen zonden.’ Maar in plaats van daardoor van de eeuwige zaligheid verzekerd te worden, geven we ons in de praktijk over aan de verwoester, net zoals de woestijnvogel naar het schijnt doet.

			Laat iemand zeggen, ‘Ik heb geen zonde’, en hij heeft zichzelf met zijn eigen mond veroordeeld. De tekst zegt immers van zo iemand dat de waarheid niet in hem is, en wie de waarheid niet in zich heeft is niet gered. De afwezigheid van het belijden van tegenwoordige zonden betekent de afwezigheid van het licht der waarheid en van oprechtheid. Alle soorten mensen worden door God gered, hoe zwart hun zonden ook zijn, maar de man van een verkeerde geest, de man die huichelachtig de buitenkant van de drinkbeker reinigt terwijl de binnenkant vuil is, is de laatste persoon die in aanmerking komt om gered te worden.

			Een belangrijk punt in de bekering is dat een mens eerlijk wordt gemaakt, want het is de eerlijke en goede grond die het zaad ontvangt. Als u het Evangelie predikt onder de meest ruwe en wereldse mensen, dan is er onder hen meer kans op succes dan onder schijnheilige belijders. Openlijke vijandschap en tegenstand zijn beter dan voorgewende vriendschap die begint en eindigt met de oppervlakkige lofbetuigingen van een lege vormelijkheid.

			Uitwendige godsdienst, die niet samengaat met vroomheid van het hart, berokkent een mens ernstige schade, omdat ze hem oppervlakkig en onecht laat bij alles wat hij doet in betrekking tot God. Als God waarheid in het binnenste verlangt, wil Hij niet onderhandelen met oneerlijke mensen. U kunt voorwenden en belijden en opscheppen wat u wilt, maar weet dit dat de levende God een afschuw heeft van alles wat niet in overeenstemming is met de meest nauwgezette waarheid.

			Welnu, dit alles mag u tot gids dienen als u de Heere zoekt. Ontwaakte zondaars zeggen dikwijls: ‘Als ik maar kon voelen dat mijn hart oprecht was tegenover God, dan zou ik kunnen geloven dat Hij in genade op mij neerzag.’ Wat verkeerd is dat! Als u zou voelen dat alles goed was zou dat een onwerkelijk gevoel zijn, want van nature is alles verkeerd.

			‘Ach mijnheer’, zegt u, ‘als ik maar kon voelen dat ik nu uiteindelijk ben wat ik voor God behoor te zijn, zo teer en boetvaardig als Hij me zou willen hebben, dan zou ik hoop kunnen hebben.’ Maar nee, mijn beste vriend, zulk een gevoel zou niet in overeenstemming met de waarheid zijn, want niemand is zo teer en boetvaardig als hij behoort te zijn. Als u voelde dat u dat wel was, zou u iets bedrieglijks voelen en dus zou de waarheid niet in u zijn.

			Ik wil u niet de indruk geven dat u bent wat u behoort te zijn, ik bid dat u zult beseffen dat u niet bent wat u behoort te zijn. Ik zou willen dat u zich onrustig voelde met afwezigheid van iedere vorm van tevredenheid, want zulke gevoelens zullen in overeenstemming met de waarheid zijn. Ik bezweer u om nooit aanspraak te maken op religieuze ervaringen die u niet voelt, noch op een huichelachtige manier zonden te belijden die u nooit begaan hebt en ook geen berouw voor te wenden dat u niet hebt. Want immers, de Heere haat alle veinzerij en wil alleen met u handelen in overeenstemming met de waarheid.

			Als u zich bewust bent van onboetvaardigheid, ga dan naar de Heere en vertel Hem dat u een hard hart hebt dat zowel de verschrikkingen van de wet alsook de uitlatingen van Zijn liefde niet kan voelen. Ga tot Hem precies zoals u bent en belijd wat u bent en vraag Hem met u te handelen in het aangezicht van Jezus Christus als Hij ziet hoe u bent. Dat is de enige weg. De opzet om voor te wenden dat we nu vrij zijn van de zonden zal niet werken en zal ons geen zegen brengen, want ‘we verleiden onszelf en zijn niet in de waarheid.’

			De tweede gedragslijn die voor ons open ligt is –en ik hoop dat de Geest van God ons ertoe zal brengen om die te volgen– om ons geval naakt voor God te leggen, precies zoals het er voorstaat. ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid.’

			Let erop dat Johannes niet zegt: ‘Als wij onze zonde belijden.’ Daarover had hij gesproken in het achtste vers, maar hier gebruikt hij het meervoud, om zowel de zonde in zijn wezen als ook in zijn werkelijke uitwerking in ons leven te omvatten. We moeten zowel de inwonende zonden belijden alsook de uitwendige gevolgen daarvan. We moeten zeggen: ‘Heere, ik erken met schaamte dat zoals mijn natuur verdorven is, zo ook mijn leven verdorven is geweest. Ik ben een zondaar zowel in mijn natuur alsook in de praktijk.’ Doe belijdenis van twee dingen, van de oorzaak en van de gevolgen, van de oorspronkelijke verdorvenheid, de vuile bron, en ook van de werkelijke zonden die de stinkende stroom vormen.

			En als u zegt: ‘Hoe moet ik dat belijden?’ dan zou ik willen zeggen dat het belijden van zonden niet slechts betekent om bij gelegenheid voor God een lijst met zonden voor te dragen, noch op zekere geschikte tijd een lijst van onze tekortkomingen te herhalen. Het betekent een levenslange erkenning van onze zonden. We moeten op onze plaats komen als zondaars en nooit proberen de positie van onschuldige wezens in te nemen. We moeten naar God zien zoals een mens behoort te zien die overtreden heeft. U begrijpt me toch wel? De farizeeër had de houding en de geest van een man die geen zonden had en zei: ‘Heere, ik dank U.’ Hij beleed niet zijn zonden, maar maakte aanspraak op eigen gerechtigheid en hij werd niet aangenomen omdat hij niet in het licht wandelde. Dat wil zeggen dat hij niet sprak en voelde in overeenstemming met de waarheid.

			Maar de tollenaar, hoewel hij weinig zei en niet in detail zijn zonden beleed, deed toch door zijn gestalte, door zich op de borst te slaan, door niet op te durven kijken en door de zuchten die hij slaakte, werkelijk belijdenis van zijn zonden. Als een mens biddend vraagt of hij de kracht van Jezus’ bloed mag voelen, dan belijdt hij zijn zonden, want is niet het bloed van Jezus noodzakelijk door onze zonden? De dagelijkse praktijk van geloven in Jezus Christus is een belijdenis van zonden, want niemand zou het nodig vinden in een verlosser te geloven als hij geen zonden had. De doop is een belijdenis van zonden, want wie heeft het nodig om begraven te worden met Christus als hij door zijn eigengerechtigheid in leven kan blijven? Naar de avondmaalstafel komen en daar het verzoenende offer gedenken is een belijdenis van zonden, want we zouden geen herinnering aan onze gezegende Plaatsvervanger nodig hebben als we geen zondaars waren.

			Belijdenis van zonden is het meest zinvol wanneer wij met God omgaan als mensen die Hem beledigd hebben, niet als personen die voelen dat ze onschuldig zijn. We moeten ons tegenover de Heere gedragen als mensen die weten dat ze zondig zijn. En wat behoort er tot zulk gedrag? Zulke personen willen erg nederig en erg waakzaam met God wandelen, waakzaam dat niet de minste inwonende verdorvenheid de overhand over hen zal krijgen. Zulke mensen willen dagelijks tot God om sterkte roepen, en wat is het gebed om sterkte anders dan een belijdenis van onze zwakheid veroorzaakt door onze zonden? Wat is waakzaamheid anders dan een belijdenis dat het nog steeds nodig is dat onze natuur in bedwang gehouden wordt?

			Zo behoren wij te waken als mensen die voelen dat de strijd nog niet gestreden is en daarom kunnen we ons niet te ruste leggen zonder wapenrusting en zonder ons zwaard. We moeten leven als degenen die weten dat de loopbaan nog niet gelopen is en die zich daarom voorwaarts haasten. We behoren biddend afhankelijk te zijn van God, als degenen die weten dat als zij door goddelijke genade verlaten zouden worden ze terug zouden gaan naar de ondergang.

			Als een zondaar voelt dat hij geen natuurlijke bekwaamheid heeft om de genade van God te ontvangen, als een gebroken geest uitroept: ‘O, wat een ellendeling ben ik! Niet slechts mijn zonden uit het verleden maar ook mijn tegenwoordige gevoelens maken mij ongeschikt voor de liefde van God; ik schijn gemaakt te zijn van in de hel gehard staal’, dan belijdt hij dat hij zondig is. Het is alsof ik hem hoor zingen:

			‘De rotsen kunnen scheuren; de aarde beven,
de zee kan brullen; de kunnen bergen schudden.
Ik voel dat alle dingen bewogen worden,
behalve dat ongevoelig hart van mij!

			Bij het horen over het verdriet dat Gij gevoeld hebt
zou een diamant wel smelten, o dierbare Heere.
Maar ik kan er iedere letter over lezen,
en niets beweegt dat hart van mij!

			Uw oordelen hoor ik ook onbewogen aan.
Verbazende gedachte, want zelfs de duivelen vrezen ervoor.
Goedheid en toorn verenigen zich tevergeefs
om dit verdwaasde hart van mij te bewegen!’

			Welnu, deze deerniswekkende uitroep omdat alles verkeerd van binnen is, is werkelijk een belijdenis van zonden en ook een waarheidsgetrouwe, want alles is verkeerd. Als u voelt dat u verschrikkelijk slecht bent, bedenk dan dat u nog slechter bent dan u denkt dat u bent. Uw geval is op zichzelf wanhopig, hopeloos, vloekwaardig! Als u voelt dat u verloren bent, dan voelt u echt niet te veel; u bent in het ware licht waarin God met u te doen wil hebben. De Heere zal niet met u willen onderhandelen op grond van het feit dat u niet zo’n grote zondaar bent en dat uiteindelijk al uw zonden geen groot kwaad zijn. Nee, Hij wil u in waarheid ontmoeten en anders niet. Als u belijdt dat u Zijn genade onwaardig bent, dan geeft u de waarheid toe; en als u zich schuldig voelt, dan voelt u dat wat werkelijk waar is.

			Op de grondslag van de waarheid, hoe droevig die grondslag ook mag zijn, zal de Heere u ontmoeten door het verzoenend bloed. Het is in uw walgelijkheid dat soevereine genade over de zonde in overvloedige mate tot u zal komen en u zal reinigen. En daarom, hoe spoediger u tot de zuivere waarheid komt, des te beter het voor u is, want des te spoediger zult u vreugde en vrede door het geloof in Christus verkrijgen.

			De tekst bedoelt precies dit: Handel waarheidsgetrouw met God en Hij zal waarheidsgetrouw met u handelen. Maak geen uiterlijk vertoon voor God, maar leg uw ziel bloot, laat Hem haar zien zoals zij is. Dan zal Hij getrouw en rechtvaardig zijn om u uw zonden te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid.

			Let op de schoonheid van die uitdrukking: ‘God wil met u handelen in getrouwheid.’ Zijn natuur is genade en u verwacht vanzelfsprekend dat als u uw zonden aan een genadig God belijdt, Hij genadig met u zal handelen en getrouw zal zijn aan Zijn natuur, en dat zal Hij ook zijn. Maar Hij heeft ook een belofte gegeven dat als de boze zijn weg verlaat en de onrechtvaardige man zijn gedachten en zich bekeert tot de Heere, Hij dan genade zal oefenen voor recht. Daarom zal Hij trouw zijn aan Zijn belofte.

			Het bloed van Jezus Christus heeft een volledige verzoening bewerkstelligd en God wil getrouw zijn ten opzichte van die verzoening. Hij wil met u handelen op de grondslag van het genadeverbond, waarvan het offer van Jezus het zegel is. Binnen dat verbond wil Hij ook waarachtig zijn tegenover u.

			Wat een zegen dat de Heere getrouw en rechtvaardig tegenover u wil zijn terwijl hij u reinigt van al de zondigheid van uw natuur. Ik bid u om eerlijk met God te handelen en tot Hem te zeggen: ‘Reinig mij van mijn verborgen zonden. Gij verlangt naar waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend. Was mij daarom o Heere, en ik zal rein zijn.’

			Veronderstel dat u naar een arts of chirurg gaat omdat er een of andere dodelijke poliep of kankergezwel in u groeit. U wilt het verwijderd hebben en u weet dat er een groot aantal artsen is die zullen beweren dat ze zulke dingen zullen genezen, terwijl ze u in werkelijkheid slechts tijdelijke verlichting geven. Bij hen allemaal blijft u uit de buurt. U beseft goed dat als er maar een klein deeltje van het gezwel blijft zitten, het weer zal gaan groeien. Daarom zegt u ronduit tegen de arts: ‘Mijnheer, dit is mijn kwaal. Ik wil u alle verschijnselen ervan vertellen, ik vraag slechts om een grondige behandeling wat het me ook aan geld of pijn mag kosten. Ik maak geen enkel voorbehoud. Doe precies wat u in dit geval het beste vindt, maar maak er goed werk van, zonder fouten. Als u het mes in uw hand hebt, houdt u zich dan niet in uit medelijden vanwege mijn pijn, maar handel correct met mij, neem de kwaal weg met wortel en tak zo dat het een afdoende genezing zal zijn.’

			Ga precies zo naar de Heere en zeg: ‘Heere, hier zijn mijn zonden. Ik belijd ze allemaal. Laat mij geen vrede ervaren tenzij het werkelijke vrede is. Laat mij geen troost smaken, tenzij ik die van Christus krijg. En als er meer overtuiging van zonden moet zijn en meer verontrusting van het geweten, als er diepere wonden en strengere slagen in mijn ziel moeten komen, o Heere, spaar mij dan niet. Laat het U behagen mij te reinigen van de verborgen verdorvenheid van mijn natuur en maak mij rein. Uw heiligheid is het waar ik naar hunker, en ik kan niet voldaan zijn tot U mij heilig maakt, zoals U heilig bent.’

			Dit is de manier om te smeken bij God en het is de enige manier. Belijd uw zonden. Dan zal Hij getrouw en rechtvaardig zijn om u tweeërlei genezing te geven: ten eerste de vergeving en ten tweede de reiniging van al uw ongerechtigheid.

			Welnu, er zijn nog steeds sommigen die zeggen: ‘Ja, ik denk dat ik op die manier naar God zou kunnen gaan, maar ach, mijn zonden uit het verleden weerhouden mij. Ik zou Hem kunnen vertellen dat ik zondig ben, ik zou Hem kunnen vragen mijn natuur te vernieuwen, ik zou mezelf voor Hem bloot kunnen leggen, maar ach, mijn zonden uit het verleden. Alles zou in orde zijn als ik niet zo gezondigd had.’

			Ach, broeders, daarmee komt een derde gedragslijn naar voren die voor u ligt –en ik hoop dat u die niet zult volgen– namelijk, het ontkennen van tegenwoordige zonden. Precies dat wat u, God zij geprezen, niet kunt doen, zou uw verdoemenis bezegelen, want het zou u ertoe brengen God tot een leugenaar te maken en zo zou Zijn woord niet in u kunnen blijven. Sommigen komen hiertoe door te zeggen dat wat zij deden geen zonde van betekenis was, of in ieder geval: als het zonde geweest zou zijn in andere mensen, dan was het desondanks geen zonde in hen. Als ze kijken naar hun sterke hartstochten vragen zij zich af of er geen slechtere dingen zijn en als ze rekening houden met de specifieke omstandigheden zien ze niet hoe ze anders gehandeld zouden kunnen hebben. Kortom, zij hebben in het geheel niet gezondigd.

			Een andere groep zegt: ‘Al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan, wat onderbreekt mij nog?’ Deze zelfrechtvaardiging maakt God duidelijk tot een leugenaar. Want wat betekent het kruis van Golgotha, wat betekenen die stromen van bloed, wat betekenen die ondraaglijke folteringen tot de dood? Als wij geen zonden hebben, heeft God een enorme leugen uitgewerkt, want Hij heeft een verzoening aangebracht voor iets dat niet bestaat. Wat een afschuwelijke goddeloosheid! Wat een gemene godslastering! Om zo te suggereren dat het grote offer van goddelijke liefde een gespeelde leugen was. Broeders, wij hebben gezondigd, veel meer gezondigd dan we beseffen, en de enige verstandige en juiste manier is om dat voor God te bekennen.

			Ik merk dat het eerste deel van mijn onderwerp veel meer tijd in beslag genomen heeft dan ik dacht. Daarom zal ik heel weinig tijd nemen voor het tweede hoofdpunt.

			II. Laat ons nu overwegen hoe we deze gedragslijn kunnen volgen, die de enige goede en aanvaardbare is, namelijk: onze zonden te belijden. Ik veronderstel dat ik spreek tot mensen die serieus zijn over hun behoud. Mijn vrienden, leg uw geweten open voor de wet van God. Sla het twintigste hoofdstuk van Exodus op en lees de Tien Geboden. Denk na over de geestelijkheid ervan en bedenk dat wie een vrouw aanziet om te begeren in zijn hart overspel met haar begaan heeft. Laat de wet met al zijn felle lichtstralen in uw ziel opvlammen. Onttrek u niet aan de feiten of deins er niet voor terug om die in hun volle gewicht te kennen, maar voel de kracht van de verdoemende wet. Herinner u zich dan uw persoonlijke zonden, breng ze één voor één in uw herinnering terug: die grotere zonden, die enorme schandvlekken van uw persoon, probeer ze niet te vergeten.

			Als u ze vergeten bent, graaf ze dan op uit het graf, denk erover na en besef dat het uw eigen zonden zijn. Leg ze niet aan de deur van iemand anders. Kijk niet naar omstandigheden met het doel verzachting voor uw schuld te vinden, maar stel uw zonden in het licht van Gods aangezicht. Herinner u de zonden bij uw heilige verrichtingen, uw sabbatszonden, uw zonden in Gods huis, uw zonden tegen de Bijbel, uw zonden in het gebed, uw zonden tegen de liefde van de Vader en het bloed van Christus en van het weerstreven van de Heilige Geest. O, hoeveel zijn het er! Denk aan uw zonden van nalatigheid, uw verzuim van uw plichten en de tekortkomingen van uw karakter. Heb berouw over wat u hebt gedaan en over wat u niet hebt gedaan. Hoe kunnen deze beide vormen van ongerechtigheid uw doen wankelen en u vernederen.

			Denk aan uw zonden van uw hart. Hoe koud is dat hart geweest tegenover uw Zaligmaker! Uw zonden van gedachten, hoe verkeerd heeft uw geest dikwijls geoordeeld. De zonden van uw verbeelding, wat een vuile producten van uw fantasie zijn er in levendige kleuren op de muur geschilderd. Denk aan alle zonden van uw wensen en verrukkingen en hopen en vrezen. Welk geestvermogen is er dat ik hier niet omschreven heb? ‘Het ganse hoofd is ziek en het ganse hart is mat.’

			We hebben de plicht de verzwaring van onze zonden te belijden: hoe we zondigden tegen licht en tegen kennis, tegen ons geweten en tegen goddelijke liefde, tegen de vermaningen van de Heilige Geest en tegen tedere waarschuwingen die kwamen van Zijn vriendelijke stem. O, als sommigen van ons zondigen, dan heeft een klein beetje zonde van ons evenveel kwaad in zich als een massa zonden van anderen. Laten we ervoor zorgen dat we ze alle belijden. En laat ons dan proberen de gruwelijkheid van alle zonden te zien als een overtreding tegen een vriendelijk, goeddoend en liefhebbend God, een zonde tegen een volmaakte wet, die bedoeld is voor ons bestwil. Laten wij ons onze zonden van lichtzinnigheid in gedachten roepen, onze speelse zonden, zonden die ons schade toebrengen, dwaze zonden, verachtelijke zonden waartoe onze zielen zich verlaagd hebben, zelfs wanner wij de voortreffelijkheid van heiligheid gekend hebben en enige gemeenschap met God gehad hebben.

			Ik smeek u, geliefde hoorder, probeer uw ogen te vestigen op Jezus Christus en Zijn verzoenende offer en leef als iemand die in Hem gelooft. Dit zal u doen leven als iemand die voortdurend zijn zonden belijdt; want als de wonden van Jezus over vrede spreken, dan spreken zij ook over boetedoening. En als de verzoening ons rust geeft, dan maakt zij ons ook zachtmoedig en nederig van hart in een besef van eeuwige volmaaktheid.

			Als u ziet wat Jezus geleden heeft, zult u zien hoe u gezondigd hebt, en als u de heerlijkheid van Zijn verdienste gadeslaat, zult u de gruwel van uw eigen tekortkomingen zien. Dit moge u dagelijks, zolang u leeft, uw zonden doen belijden en u reiniging doen vinden van alle ongerechtigheid.

			III. Laat ons overwegen waarom wij onze zonden zouden belijden. Eerst zal ik zeggen: Doe dat omdat het juist is. Godsdienstig liegen is iets vreselijks en het komt volop voor, maar als ik gered kon worden door mijn toestand voor God te verbergen, dan zou ik op die manier niet gered willen worden. Wie een verlicht heeft, houdt ervan het goede te doen. Het zou een grote oneer voor God zijn om te veronderstellen dat Hij ons wil redden op een manier die niet in overeenstemming is met de waarheid. Het is goed dat we voor God moeten komen zoals we zijn en smeken om genade door Jezus Christus, en laten wij dat daarom dan ook doen.

			Bovendien, voor sommigen van ons is dit iets noodzakelijks, omdat we niets anders kunnen doen. Er is hier mogelijk iemand die zegt: ‘Ik heb geen zonden’, maar ik zou dat niet kunnen zeggen. Ja, als ik zou beweren onschuldig te zijn wat mijn natuur of de praktijk van mijn leven betreft, dan zouden de woorden in mijn keel blijven steken. Te zeggen dat ik geen zonden heb! Ik denk dat ik blauw zou aanlopen en dood neervallen, het zou zo’n grote leugen zijn… Te zeggen dat ik geen zonde heb – ieder deel van mijn natuur zou tegen zo’n bewering in opstand komen!

			Ik moet zwijgen en tot God komen als zondaar, ik kan dat niet verhelpen. En ik wenste wel dat iedereen in deze plaats besefte dat hij eveneens zou moeten zwijgen, want het is de bedoeling en de opzet van de wet om de zondaar de mond te snoeren, opdat hij gedwongen wordt redding te aanvaarden op grond van vrije genade door Jezus Christus. U kunt nooit een vis in een net vangen wanneer er één maas is waardoor hij kan ontsnappen, maar als alle mazen rondom zo klein zijn dat de vis niet kan ontsnappen, dan hebben we hem gevangen. Als u zo’n zondaar bent dat u niet kunt bepleiten dat u geen zonden hebt, of dat u niet gezondigd hebt, maar dat u helemaal tot zwijgen gebracht bent om door genade gered te worden, dan bent u in Christus’ net. Hij zal u eruit halen en de Visser van mensen zal reden hebben om Zich te verblijden.

			Bovendien, geliefde vrienden, veronderstel dat we geprobeerd hebben om anders dan we zijn tot God te naderen, dan valt God niet te bedriegen, want Hij laat niet met Zich spotten. 

			We kunnen een heel achtenswaardig karakter ontwikkelen om onszelf te behagen, en het telkens weer verder oppoetsen om het steeds verder te verbeteren. Het kan zijn dat een aantal mensen zich met ons verenigt om een gezelschap van wederzijdse bewondering te vormen. Onze vrienden kunnen ons misschien wel opgewekt horen vertellen wat voor wonderlijke wezens we zijn, op voorwaarde dat wij ervoor gaan zitten om te horen hoe zij op hun beurt zichzelf prijzen – maar noch met één getuige noch met duizend getuigen zal onze grootspraak één jota meer waarde hebben, of waarschijnlijk geloofd worden in de hemel.

			God laat zich niet bedriegen. Hij kijkt naar alle mensen die grootspreken over hun eigen zuiverheid en zegt: ‘Als u zegt dat u geen zonden hebt, maakt u Mij tot een leugenaar en Mijn woord is niet in u. Want als de waarheid in u was, zou u weten dat de zonde in u is; en als Mijn woord in u was, zou u ook belijden dat u gezondigd hebt en uzelf voor Mij vernederen.’

			Ik vermaan u dringend, zondaar, om al uw pogingen om u rechtvaardig te voelen op te geven en in de rechte gestalte te zijn om voor God te komen in Christus Jezus. Hebt u hier al niet een grote fout mee gemaakt? U dacht dat u goed genoeg werd voor Christus, maar juist toen verviel u in de meest slechte toestand. U hebt geprobeerd uw oude kleren te repareren en uzelf aanvaardbaar te maken voordat u tot Christus kwam, maar iedere keer dat u dat gewaad aantrok, werd de scheur groter.

			Geef toch alle pogingen om geschikt te worden voor genade op, en kom tot Jezus Christus precies zoals u bent. Als u geprobeerd hebt uzelf zo te voelen dat u goed en gepast bent voor God, dan hebt u gezondigd tegen God, want u bent gevlucht voor de kracht van Zijn getuigenis, namelijk dat Jezus Christus niet kwam om rechtvaardigen te redden maar zondaars. Naarmate u probeerde uzelf rechtvaardig te maken, hebt u het getuigenis van God ontkend.

			Moge Gods Geest u helpen om op grond van de waarheid tot uw hemelse Vader te komen, met de belijdenis dat u gezondigd hebt, want dat is de waarheid voor u. En dat u zult komen op grond van het feit dat Christus stierf voor zondaren. Dat is de waarheid aan Gods kant, die Hem in staat stelt om zondaren gunstig gezind te zijn.

			Welnu, hoe is uw toestand deze morgen? Bent u wat goddelijke zaken betreft koud als een ijsberg? Kom en vertel de Heere dat u een ijsberg bent en vraag Hem u te ontdooien. Hoe is uw toestand? Hard als een rots, of als een onderste molensteen? Is er geen gevoel? Kom en vertel aan de Heere dat u geen gevoel hebt. O, is er dan geen spoor van enig goed gevoel in u? Kom tot mijn Heere zonder een spoor van gevoel en vertel Hem precies wat u bent; en ach, als U het aandurft om boven uw zonden en zondigheid uit te zeggen: ‘Niettemin werp ik mijzelf op het bloed dat reinigt van alle zonden en ik smeek U, o Heere, daar U ziet dat ik mijn zonden belijd, mij te reinigen van alle ongerechtigheid’, dan zult u merken dat Hij getrouw en rechtvaardig is om het ook te doen.

			Kom zoals de stedelingen van Calais deden ten opzichte van koning Edward III toen de stad overwonnen was, kom met touwen om uw nek, erkennend dat u het verdient om gestraft te worden. Kom onmiddellijk in al uw vuilheid en naaktheid, kom zonder juwelen in uw oren en zonder sieraden om uw nek en zonder enige aanbeveling. Kom als zondaars van nature en als zondaars in de praktijk. Pleit op niets dat lijkt op goedheid, maar kom in uw zonden. Probeer niet om enige kleur op uw wangen te krijgen, en imiteer ook niet de gloed van gezondheid op dat lijdende gelaat. Kom eerlijk zoals u bent en zeg: ‘Heere, kijk naar mij zoals ik ben, een erger zondaar zelfs dan ik zelf denk te zijn, en laat me dan de oneindige grootheid van Uw vrije genade zien en de kracht van Jezus’ stervende liefde om mij te redden, zelfs mij.’

			Ach, mijn broeders, u zult niet lang zonder vrede zijn als u op die manier zo dicht op God aantrekt. Verwerp iedere voorbereiding, iedere geschiktheid, alle aanbevelingen en hoop in uzelf, en neem mijn Heere Jezus aan als een zondaar met lege handen. Ontmoet Hem precies zoals Hij is en precies zoals u bent. God zal eerlijk met u handelen. Hij zal nooit een zondaar afwijzen die overeenkomstig de waarheid tot Hem komt.

			Wat mijzelf betreft: ik neem me voor altijd tot Hem te komen als een zondaar. Ik weet dat ik gered ben, maar ik hoop nooit één centimeter boven dit vers uit te komen: ‘Het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon reinigt mij van alle zonden,’ want alleen zo kan ik in het licht wandelen zoals Hij in het licht is. 

			Amen.

			In Hem – gelijk aan Hem

			Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.’ 
1 Joh. 2:6

			‘Die zegt, dat Hij in Hem blijft.’ Dat is precies wat iedere christen zegt. Hij kan geen christen zijn tenzij dit waar is van hem en hij kan niet voluit zijn geloof beleven tenzij hij ervan verzekerd is dat hij in Christus is en dat hij dat vrijmoedig met zoveel woorden kan zeggen. We moeten in Christus zijn en in Christus blijven of anders zijn we niet gered door de Heere. Het is onze vereniging met Christus die ons christenen maakt. Door vereniging met Hem als ons leven, leven we werkelijk, leven we in de gunst van God. We zijn in Christus, geliefde broeders, zoals de doodslager in de vrijstad was. Ik hoop dat we kunnen zeggen dat we in Hem blijven als in ons heiligdom en in onze schuilplaats. 

			We zijn gevlucht om bescherming naar Hem Die als onze hoop voorgesteld is in het Evangelie, zoals David en zijn mannen een schuilplaats zochten in de vestingen van Engedi, zo verbergen wij ons in Christus. Wij zingen allen, en ons hart stemt met de woorden in:

			‘Rots der eeuwen, voor mij gekloofd,
Laat ik mij in U verbergen.’ 

			We zijn in Christus gekomen als in de schaduw van een grote rotssteen in een dorstig land, als gasten in een feestzaal, als terugkerende reizigers in hun huis. En nu blijven we in Christus in die zin dat we verenigd zijn met Hem: zoals de steen in de muur is, zoals de golf in de zee is, zoals de tak in de wijnrank is, zo zijn wij in Christus. Zoals de tak al zijn sap van de boom ontvangt, zo vloeien alle sappen van ons geestelijk leven vanuit Christus in ons. Als we van Hem gescheiden waren, dan zouden we zijn als takken die van de wijnstok afgehakt zijn, enkel geschikt om vergaderd te worden voor het vuur en verbrand te worden.

			Bijgevolg blijven we dus in Christus als in onze schuilplaats, ons tehuis en ons leven. Heden blijven wij in Christus en wij hopen voor eeuwig in Hem te blijven als in ons Hoofd. Het is voor ons geen voorbijgaande vereniging. Omdat Hij leeft als ons Hoofd zullen wij Zijn leden blijven. Wij zijn niets buiten Hem. Zoals een vinger niets is zonder het hoofd, zoals het hele lichaam niets is zonder het hoofd, zo zouden wij niets zijn zonder onze Heere Jezus Christus.

			Maar wij zijn in Hem levenskrachtig en daarom durven wij de vraag stellen: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus onze Heere?’ 

			Geliefden, is het nu zo dat wij de mensen zijn die zeggen dat we in Hem blijven, dan rust op ons de verplichting van de tekst: ‘We moeten zelf ook wandelen gelijk als Hij gewandeld heeft.’ De Bijbel behoort groot gewicht te hebben voor een gewetensvol mens. Behoort het zo te zijn? Dan zal het zo zijn als God me helpt. Als we iets zeggen, moeten we het ook doen. Zoals we spreken moeten we ook handelen, of anders is het alleen maar spreken. Als we belijden in Christus te blijven, moeten we het bewijzen door onze praktijk van met Christus te wandelen. Als we zeggen dat we in Christus zijn en in Hem blijven, moeten we ervoor zorgen dat ons leven en onze persoon aan Christus gelijkvormig zijn, of anders zullen we slechts bluffers zijn. Dit geldt voor ieder mens die zegt dat hij in Christus is, want de tekst is genomen in de meest algemene en onbeperkte wijze. Of de mens nu oud is of jong, rijk of arm, geleerd of eenvoudig, predikant of hoorder – het is zijn plicht om te leven zoals Christus als hij belijdt dat hij leeft in Christus.

			Het eerste betreffende een christen is inlijving, ingelijfd worden in Christus, het volgende is navolging, de navolging van Christus. We kunnen geen christen zijn tenzij we in Christus zijn; en we zijn niet werkelijk in Christus tenzij we in Hem leven en bewegen en zijn en het leven van Christus door ons opnieuw geleefd wordt voor zover ons dat mogelijk is. ‘Wees dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.’

			Het is de natuur van kinderen om hun ouders na te doen. U moet navolgers van Christus zijn als goede soldaten, die geen beter voorbeeld kunnen hebben voor hun soldatenleven dan hun overste en Heere. Behoren wij Christus niet dankbaar te zijn dat Hij Zich ertoe verwaardigt om ons voorbeeld te zijn? Als Hij niet volledig in staat was om al onze wensen te vervullen, als Hij een verzoening was en anders niets, dan zouden we in Hem roemen als in ons verzoenend offer, want we zetten dat altijd op de voorgrond en verheerlijken de waarde van Zijn dierbaar bloed boven alles, maar tegelijkertijd hebben we een voorbeeld nodig en het is heerlijk als we dat vinden op de plek waar we onze vergeving en rechtvaardiging vinden. Zij die gered worden van de dood der zonden hebben het nodig in het leven van heiligheid te worden geleid, en het is wat Christus betreft oneindig neerbuigend dat Hij een voorbeeld wordt voor zulke arme schepselen als wij zijn.

			Er wordt gezegd dat het onderscheidende kenteken van Ceasar als soldaat geweest is dat hij nooit tot zijn ondergeschikten zei ‘Ga!’, maar altijd: ‘Kom!’ Van Alexander wordt ook aangetekend dat hij in vermoeiende marsen gelijk op ging met zijn soldaten en tijdens hevige aanvallen bevond hij zich altijd in de voorhoede. De meest overtuigende preek is het voorbeeld dat voorgaat op de weg. Dit is zeker één trek in het karakter van de Goede Herder. ‘Als Hij Zijn eigen schapen leidt gaat Hij voor hen uit.’ Als Jezus ons vraagt iets te doen, dan doet Hij het eerst Zelf. Hij wilde dat wij elkanders voeten zouden wassen en dit is het argument: ‘U noemt mij Meester en Heere; en u zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo bent u ook schuldig elkanders voeten te wassen.’ Zullen wij niet doen zoals Hij Die wij belijden te volgen? Hij heeft Zijn voetstappen achtergelaten, opdat wij onze voeten erin zouden zetten. Verlangen wij niet vreugdevol onze voeten vast te maken op deze koninklijke weg? 

			Dat is ons onderwerp deze keer. Velen van ons zeggen dat ze in Christus zijn. Laten we dan horen hoezeer we hierdoor verplicht zijn om te wandelen zoals Hij wandelde. O, Heilige Geest, laat ons het gewicht voelen van deze heilige verplichting.

			Maar ik onderbreek een ogenblik. Ik weet dat er hier sommigen zijn die niet kunnen zeggen dat zij in Christus zijn. Als u dan niet in Christus bent, dan bent u buiten Christus en buiten Christus is uw toestand gevaarlijk, vreselijk, rampzalig. Als we iemand zagen hangen boven een diepe put, als we iemand blootgesteld zouden zien aan een vuurzee en we zouden er hem bijna in zien omkomen, dan zouden we onze teerste emoties gaan voelen en we zouden gekweld uitroepen: ‘O God, red deze man van het gevaar!’

			Broeders, er zijn sommigen van ons vanavond die in het grootste gevaar zijn; op een zeer bepaalde manier zijn ze reeds verloren, want ze zijn zonder God en zonder Christus, vreemdelingen van het burgerschap van Israël. O, mijn hoorders, hoe zal ik over u spreken zonder tranen? Arme zielen blijvend onder de toorn van God! Arme zielen! De weldaad is dat u niet buiten alle hoop bent. Er is een arm die u kan bereiken, er is een stem die u roept, zelfs nu nog roept. Hoor hem: ‘Zie op Mij toe en word behouden, alle einden van de aarde, want Ik ben God en behalve Mij is er geen ander.’ Kunt u zelfs nu nog geen blik werpen op Hem die voor u stierf? Wilt u uw geloofsoog niet daarheen wenden en Hem vertrouwen Die voor u aan het kruis genageld was?

			God geve u dat u dit doet en dan mag ik u ook mede opnemen in het gezegende onderricht van de tekst: ‘Die zegt dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.’

			I. Ik zal u ten eerste vragen om te overwegen hoe deze verplichting bewezen wordt. Laten we een paar minuten besteden aan de vraag: ‘Waarom behoren we net zo te wandelen als Jezus?’ 

			Wanneer we het woord ‘behoren’ lezen, als we eerlijke mensen zijn, dan gaan we om ons heen kijken en informeren naar de reden en de strekking van deze verplichting. Iets wat behoort is voor een oprecht hart een verplichting. Voor ieder godzalig mens is het een noodzaak om te doen wat hij behoort te doen. Waarop is dit ‘behoren’ dan gebaseerd? 

			Ten eerste, is het de bedoeling van God dat degenen die in Christus zijn, wandelen zoals Christus gewandeld heeft. Het is een deel van de oorspronkelijke bedoeling van het verbond, want ‘die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn.’ Dat is de bedoeling van het verlossingsplan, het doel van het verbond. Genade ziet uit naar heiligheid, opdat er een volk geroepen zou worden van wie Christus de oudste broeder zou zijn, de eerstgeborene onder vele broederen.

			Het doel van God is zeker niet in u vervuld, lieve vrienden, tenzij u gelijkvormig gemaakt bent aan het beeld van Zijn geliefde Zoon. ‘Hij heeft ons verkoren in Christus Jezus voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn in Hem in de liefde.’ Dit is de bedoeling van de verkiezing. Dit is het doel van de verlossing. Dit is de vrucht van de roeping. Dit is wat gepaard gaat met de rechtvaardiging. Dit is het bewijs van de aanneming en dit is de belofte van heerlijkheid, opdat wij heilig zouden zijn zoals Christus heilig is en in dit opzicht het beeld zouden dragen van de Zoon van God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gegeven om voor ons te sterven, opdat wij de zonde mogen afsterven; Hij heeft Hem gegeven opdat wij mogen leven zoals Hij. In ieder van ons wenst de Vader Christus te zien, opdat Christus zo verheerlijkt mag worden in ieder van ons.

			Voelt u niet dat dit als een noodzakelijke verplichting op u gelegd is? Zou u willen dat de Heere Zijn doel zou missen? God heeft u uitverkoren tot dit doel, dat u zou zijn ‘een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, ijverig in goede werken’ en wat is dit anders dan dat u zou wandelen zoals Hij gewandeld heeft? 

			Merk opnieuw een ander punt op van deze noodzaak: het is een vereiste ten opzichte van de mystieke Christus dat we zouden wandelen zoals Hij gewandeld heeft, want we zijn met de Heere Jezus in één lichaam verenigd. Welnu, Christus kan niet tot een monster met een godslasterlijke neiging gemaakt worden. En nogmaals, als iemand ogen, oren, handen of wat voor leden dan ook zou hebben die niet in overeenstemming waren met het hoofd, dan zou hij een vreemd wezen zijn. De muil van een leeuw, het oog van een os, de veren van een vogel – deze dingen zouden niet passen bij het hoofd van een mens. We lezen van het beeld in de droom van Nebukadnezar dat het een hoofd had van fijn goud, maar benen van ijzer en voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van klei. Zeker, het geestelijk lichaam van Christus is niet samengesteld uit zulke tegenstrijdige elementen. Nee, nee, Hij moet geheel uit één stuk zijn.

			Het mystieke lichaam moet het mooiste en kostbaarste product van God zijn; want de kerk is het lichaam van Christus, ‘de volheid van Hem Die alles in allen vervult.’ En zal die mystieke volheid dan iets zijn dat bezoedeld is, misvormd, vol zonden, onderdaan van satan? Dat verhoede God! ‘Zoals Hij Die u geroepen heeft heilig is, zo bent u heilig,’ en zoals uw Hoofd heilig is, zo bent u, als leden van Zijn lichaam ook heilig. Behoort het niet zo te zijn? Stelt iemand een vraag? Voelt ieder lid van Christus niet direct, door het simpele feit dat hij verenigd is met Hem door een levende vereniging, dat hij moet wandelen zoals Christus wandelde?

			En nogmaals geliefden, dit moet alles de vrucht zijn van die ene Geest Die in Christus is en in ons. De Vader zalfde Christus vanouds met dezelfde zalving die rust op ons in onze bedeling. De Heilige Geest daalde op Hem neer en bleef op Hem en wij hebben een zalving van hetzelfde Heilige Wezen. De Geest van God heeft al de uitverkorenen van God gezalfd die wedergeboren zijn en Hij woont met hen en in hen. Welnu, de Geest van God werkt in ieder geval op hetzelfde doel aan. We mogen niet veronderstellen dat de Geest van God in wat voor geval dan ook onheiligheid veroorzaakt, de gedachte alleen al zou godslasterlijk zijn.

			De vrucht van de Geest is alles wat aangenaam, gepast en goed tegenover God is en edelmoedig tegenover de mensen. De Geest van God, waar Hij ook werkt, werkt in overeenstemming met de wil van God; en God wordt bezongen als ‘heilig, heilig, heilig’ door die reine geesten die Hem het beste kennen. Hij is altijd zonder vlek of spoor van de zonde, en zo zullen wij ook zijn als het werk van de Geest gedaan is. Wanneer dan de Geest van God in u woont (en als dat niet zo is dan bent u niet in Christus), dan moet dat gelijkvormigheid aan Christus in u werken, opdat u zou wandelen gelijk Hij gewandeld heeft.

			Misschien zijn verdere argumenten niet nodig; maar ik zou ware christenen eraan willen herinneren dat dit één artikel is van de overeenkomst die wij met Christus sluiten wanneer we Zijn discipelen worden. Het is vanzelfsprekend dat wanneer we de dienst van Jezus beginnen, we metterdaad op ons nemen om met Zijn hulp Zijn voorbeeld te volgen. ‘Wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn.’ ‘Neemt Mijn juk op u en gij zult rust vinden voor uw zielen.’ U weet dat als iemand Christus liefheeft, hij Hem moet volgen: ‘Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.’ Als wij Christus’ kruis hebben aangenomen als onze redding, dan hebben wij het ook aangenomen als onze hemelse last. Wanneer wij ons overgaven aan Christus om door Hem gered te worden, dan deden we in gedachten afstand van iedere zonde.

			We voelden dat we onder het juk van satan uitgekomen waren en dat we geen ruimte aan de begeerten van het vlees gaven om die te gehoorzamen, maar we bogen onze nek onder het juk van de Heere Jezus. We leggen onszelf zonder enig voorbehoud in de handen van Christus en we zeggen: ‘Heere, heilig mij en gebruik mij dan. Neem mijn lichaam en al zijn leden; neem mijn verstand en al zijn vermogens; neem mijn geest en al de nieuwe krachten die U mij hebt verleend en laat die alle van U zijn. Regeer in mij; regeer mij onbeperkt, onafhankelijk, altijd en als enige. Ik vraag niet om van mezelf te zijn, want ik ben niet van mezelf, ik ben duur gekocht.’

			Nadat we de belangrijke waarheid geleerd hebben dat ‘als Eén voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn’, dan trekken wij de conclusie dat ‘Christus is voor allen gestorven, opdat wij voortaan niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem Die voor ons gestorven en weer opgewekt is.’ Zouden wij dan niet trouw zijn aan deze gezegende overeenkomst?

			‘Ik herinner me op deze dag mijn zonden’, zegt iemand. Zeker, maar herinnert u zich ook de beloften die u nog steeds aangaan? Verlang er niet naar om los te komen van dit geheiligde verbond. Breng uzelf vandaag de Heere in gedachten aan wie u uzelf toegewijd hebt in de dagen van uw jeugd, misschien vele jaren geleden, en vraag Hem weer om Zijn gekocht bezit weer volledig toe te eigenen en het voor altijd tegen iedereen te beschermen.

			Zo zou het moeten zijn. Wie zegt: ‘Ik ben in Hem’, behoort ook te wandelen zoals Hij wandelde. Laat u leiden door het offer van Jezus, geef u over als een levend offer. Vanuit uw hoop om door Hem gered te worden moet u uw hele bestaan in Zijn handen leggen, om Hem uw hele leven lief te hebben en Hem te dienen.

			Want, nogmaals, aangezien we in Christus zijn, zijn we nu verplicht om te leven tot eer van Christus, en dit is een geweldig middel om Christus te verheerlijken. Wat kunnen we doen om Christus te verheerlijken als we niet wandelen zoals Hij gewandeld heeft? Als ik tot u kwam en preekte en als de talen van mensen en engelen sprak, en ik zou nochtans niet doen zoals mijn Meester, wat voor nut zou alles wat ik kan zeggen dan hebben? Het is slechts ‘een luidende schel en klinkend metaal.’ U weet wat mensen zeggen tegen onheilige predikers; zij vragen hun hun mond te houden of beginselvast te zijn. Onheilige predikanten zijn een schande, een bespotting en een aanfluiting.

			En zo is het ook met onheilige christenen. U kunt u kinderen thuis onderwijzen, of ze laten onderwijzen in de zondagschoolklas, maar als ze zien dat uw leven goddeloos is, zonder Christus en zonder gebed, dan zullen ze niets goeds van u leren. Ze zullen eerder van u leren wat u verkeerd doet, dan wat u zegt dat goed is. Neemt u hun dat kwalijk? Maken daden niet veel meer indruk dan woorden? Veronderstel dat u, kerkleden, onrechtvaardig bent in uw handelwijze. Veronderstel dat u in uw gebruikelijke conversatie lichtzinnig bent. Veronderstel dat u in uw daden losbandig bent of onwaar. Wat zegt de wereld dan van uw christen zijn? En waarom dan, het wordt voor hen iets dat ze minachten. Ze gniffelen erover. Het heeft voor hen veel weg van mest en straatvuil en zo hoort het ook.

			In vroeger eeuwen namen sommigen van de ergste tegenstanders van het christendom de christenen te grazen met de ongerijmdheden in het leven van mensen die beleden christen te zijn en zij waren wijs voor hun tijd. Eén van hen zei: ‘Waar is die wijdverbreide heiligheid waarover we vaak zo veel gehoord hebben?’ Iemand anders zei: ‘We hoorden van deze mensen dat zij hun Christus liefhebben en andere mensen zo lief hebben dat zij zelfs hun leven voor hun broeders zouden willen geven; maar velen van hen hebben nog niet eens zo lief als de heidenen die zij verachten.’

			Ik durf wel te beweren dat wat zij zeiden grotendeels laster en achterklap is; maar ik ben ook bang dat als het vandaag gezegd zou worden, er een groot deel droevige waarheid in zou zitten. Christelijke liefde is op geen enkele manier zo overvloedig als zij zou moeten zijn. Hetzelfde geldt voor heilig leven. Is dit het niet wat de prediking van het Evangelie verzwakt: het ontbreken van leven volgens het Evangelie? Als alle belijdende christenen die in Londen wonen werkelijk wandelden zoals Christus wandelde, zou dan het zout niet meer invloed hebben op de verdorven massa dan het spul dat nu zout genoemd wordt schijnt te hebben?

			Wij preken hier op de kansel, maar kunnen wij iets uitrichten zonder dat u thuis preekt? Het is uw prediking in uw winkel, in uw keuken, in uw kinderkamer, in uw salon of op straat, die het de menigte zal moeten vertellen. Dat is de prediking, de beste prediking ter wereld, want zij wordt zowel gezien als gehoord. Ik hoorde iemand zeggen dat hij de mensen graag zag preken met hun voeten, en dat is dus: ‘Zij moeten alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft.’

			Geen getuigenis overtreft het getuigenis dat geboren is in het gewone leven. Christus behoort door ons verheerlijkt te worden en daarom moeten we zijn zoals Hij, want als we dat niet zijn kunnen we Hem niet verheerlijken, maar moeten Hem te schande maken. 

			Welnu, dat is mijn eerste punt. Overleg hoe deze verplichting bewezen is en als u de argumenten gewogen hebt, bid dan de Heilige Geest dat u zich over mag geven aan Zijn vriendelijke aandrang. 

			II. En nu ten tweede, overweeg waarin dit wandelen met Christus zoals Hij wandelde bestaat. Dit is een omvangrijk onderwerp. Ik heb een zee voor me met evenveel ruimte om te varen als Noach in de ark. Ik kan slechts de richting aangeven waarin u moet varen als u een geslaagde reis wilt maken.

			Ten eerste, broeders, om het alles in één woord samen te vatten: het eerste wat iedere christen moet laten zien is heiligheid. Ik wil niet uitgebreid proberen uit te leggen wat dat woord betekent, maar het klinkt mij altijd in de oren alsof het zichzelf uitlegt. U weet wat ongeschondenheid is, iets wat zonder barstje, gebrek of breuk is; volledig, gaaf, ongeschonden, heel. Welnu, dat is de voornaamste bedoeling van heilig. De natuur van God is volmaakt heilig. Er ontbreekt niets aan, er is niets overbodigs aan. Als iets compleet is, is het volledig en als dit betrekking heeft op zedelijke en geestelijke dingen, dan geeft het u de innerlijke betekenis van ‘heilig’.

			Als iemand gezond is, volmaakt gezond naar geest, ziel en lichaam, dan is hij volmaakt heilig; want de zonde is een morele wanklank, en rechtvaardigheid is de juiste toestand van ieder zintuig. De man wiens geestelijke gezondheid in alle opzichten goed is, staat in een juiste verhouding tot God, tot zichzelf, tot de mensen. Hij verkeert in een goede toestand voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hij staat in een juiste verhouding tot de eerste tafel van de wet en in een juiste verhouding tot de tweede tafel. Hij is een voortreffelijk man, hij is een volmaakt man en een heilig man. Hij is in de waarheid. De waarheid wordt door hem gesproken en de waarheid wordt door hem in praktijk gebracht. 

			Hij is rechtvaardig; hij denkt na over de juiste dingen en kiest wat in overeenstemming is met de wet van oprechtheid. Hij is rechtvaardig; hij verafschuwt het kwaad. Hij is deugdzaam; hij zoekt dat wat zijn medemens voordeel zal brengen.

			Ik kan er geen tijd aan besteden om u er alles over te vertellen wat het woord ‘heilig’ betekent; maar als u heiligheid wilt zien, kijk dan naar Christus. In Hem ziet u een volmaakt Persoon en een uitmuntend karakter. Hij is de Volmaakte; u moet zijn zoals Hij in alle heiligheid.

			We moeten iets gedetailleerder spreken, dus zeg ik vervolgens dat een belangrijk punt waarin wij moeten wandelen overeenkomstig het wandelen van ons grote Voorbeeld gehoorzaamheid is. Onze Heere Jezus Christus nam zelf de gestalte van een dienstknecht aan en wat voor een dienst was het die Hij vervulde! ‘Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij nochtans gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij geleden heeft.’ En wat voor gehoorzaamheid heeft die dierbare Zoon van God betoond aan Zijn Vader! Hij kwam niet om Zijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem, Die Hem gezonden heeft. Hij gaf zich over om te komen onder de wet van God en om de wil van Zijn Vader te doen.

			Welnu, in dit opzicht behoren we ook te wandelen zoals Hij gewandeld heeft. We zijn niet in de wereld gekomen om te doen wat wij leuk vinden, om te bezitten wat wij verkiezen, of om te zeggen: ‘Dat is wat ik wil en daarom moet het gebeuren.’ De zonde beloofde vrijheid en bracht ons slavernij; genade bindt ons nu en verzekert ons van vrijheid. Gehoorzaamheid is de wet van ieder geestelijk wezen. Het is de wil van de Heere dat in Zijn huis Zijn woord de voornaamste wet zal zijn, want alléén op die manier kan onze gevallen natuur in zijn oorspronkelijke luister hersteld worden. Verstand, hart, leven, mond en alles moet nu in de dienst van God de Vader gesteld worden, en het is aan ons om te zeggen: ‘Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?’

			Zeker, boven elke andere eigenschap zien we in de levensloop van de Zoon van God de volmaaktheid van zelfverloochening. Niemand was ooit zo werkelijk vrij als Jezus en toch was niemand zo volledig dienstbaar aan de hemelse wil. Nooit zagen deze zeeën een loods die zo bekwaam was om te sturen in overeenstemming met zijn eigen oordeel en die zo zorgvuldig de route volgde zoals die op de kaart was aangegeven. Hij was het summum van absolute gehoorzaamheid.

			Lieve vrienden, u ziet dat het met u ook zo behoort te zijn. Wij hebben de plicht te wandelen in blijmoedige onderdanigheid aan de geest van de Vader, evenals Jezus deed. Lijkt dit u iets gemakkelijks? Het is het werk van een kind, zeker; maar het is voorzeker geen kinderspel.

			Zo’n leven zou noodzakelijk heel actief zijn, want het leven van Jezus was intens energiek. Het leven van Jezus was zo vol als het maar wezen kon. Nadat Hij ontwikkeld en gedisciplineerd geworden was door dertig jaren van afzondering, vertoonde Hij Zich aan de mensen als Iemand Die door vurige liefde werd bewogen. ‘Hij was bekleed met ijver als met een mantel.’ Van de dag van Zijn doop tot aan Zijn dood ging Hij rondom, goed doende. Het is wonderlijk wat er opeengehoopt was in een periode van ongeveer drie jaren; iedere handeling had een wereld van betekenis op zich en er waren duizenden van zulke handelingen. Iedere preek was een complete openbaring, en iedere dag hield Hij dit soort preken. De stof voor Zijn levensbeschrijving was het leven in zijn puurste vorm.

			Misschien zegt iemand dat het wonderlijk was dat Hij Zijn actieve leven niet begon toen Hij jonger was. Wij antwoorden dat het prachtig was dat Hij dat niet deed, omdat Hij daartoe niet geroepen was en Hij gehoorzaamde Zijn Vader het best door te leven in onbekendheid. Die dertig jaren in Nazareth waren dertig wonderlijke jaren van gehoorzaamheid, gehoorzaamheid beproefd door onbekendheid, geduld, ingetogenheid en misschien eenzaamheid.

			Wie onder ons zou dit soort gehoorzaamheid gemakkelijk vinden? Zouden wij niet veel liever in de belangstelling staan en naam maken? Sommigen van ons hebben misschien nooit de gehoorzaamheid geleerd van stil te zijn, maar dat is een wonderlijke gehoorzaamheid. O, we moesten er meer van hebben! Kennen wij de gehoorzaamheid van verborgen te zijn wanner ons licht schijnt nodig te zijn? De gehoorzaamheid om voor veertig jaar in de woestijn te gaan zoals Mozes, met niets anders te doen dan te wachten op God, totdat God ons een opdracht geeft? Er zit voor ons een wonderlijk nut in om te wachten tot de opdracht komt om actief te zijn. Samuel zei: ‘Gehoorzamen is beter dan offerande’; het is in feite beter dan ieder ander ding dat we mogelijk voor God kunnen doen.

			Maar toen onze Heere Zich uiteindelijk niet langer verborg, met welk een kracht snelde Hij toen voort op Zijn levensweg. Hoe werd Hij verteerd! Het was een kaars, die niet alleen aan beide einden brandde, maar die volledig opbrandde. Hij had niet alleen de ijver die op Zijn hart brandde, maar als een kleed van ijver overdekte deze Hem van het hoofd tot de voeten. In het leven van Christus is nooit een uur ledig doorgebracht. Het is wonderlijk hoe Hij het zware werk volhield. Misschien werd Zijn ijver en Zijn bedrijvigheid bepaald door het feit dat Hij slechts een kleine tijd hier beneden was. Misschien zouden anderen niet zoveel als Hij kunnen doen in zo’n korte tijd, omdat het de bedoeling is dat ze hier langer leven en ze niet hun toekomstige nuttigheid moeten verwoesten door tegenwoordige onbezonnenheid; maar toch, activiteit was de leefregel van onze Meester. Bezig zijn, altijd bezig zijn en volledig bezig zijn met Zichzelf wijden aan en gewijd worden aan Zijn Vader – dat was de manier waarop Hij onder de mensen wandelde. O, vrienden, als we inderdaad in Hem zijn, behoren we evenzo te wandelen als Hij gewandeld heeft! Word wakker, luilakken!

			Vervolgens behoren wij te wandelen zoals Christus wandelde wat betreft zelfverloochening. Wij worden natuurlijk in dit werk van zelfverloochening niet geroepen om Christus na te volgen door onszelf op te offeren als een verzoenend offer. Dat zou een vergeefs indringen zijn in dingen die Zijn specifiek eigen terrein zijn. De manieren van zelfverloochening die wij in praktijk brengen, moeten zijn zoals Hij ons beschrijft. Er is een eigenwillige godsdienst die in de praktijk gebracht wordt in de roomse kerk met zelfverloocheningen die absurd zijn en volgens mij eerder hatelijk in de ogen van God dan dat ze Hem behagen. De heilige Bernardus was iemand die ik zeer bewonder en ik geloof dat hij tot Gods uitverkorenen behoort; desondanks is er geen twijfel aan dat hij zichzelf sterk liet verzwakken door de vermagering die hij blijvend onderging en de manier waarop hij zichzelf aan de rand van het graf bracht. Bij tijden was hij niet in staat om iets te doen vanwege de zwakte die hij had opgelopen door vasten en kouvatten en slecht gekleed gaan.

			We hoeven het lichaam niet nodeloos te kwellen. Wanneer deed de Zaligmaker dit? Wijs me in Zijn leven één zelfkastijding aan van een nodeloze aard. Er komen voldoende zelfverloocheningen op de weg van iedere christen om hem te laten proberen of hij zichzelf in enig opzicht voor de zaak van de Heere kan verloochenen. U wordt op deze manier getoetst als u in omstandigheden gebracht bent waarin u voordeel zou kunnen behalen door onrechtmatige daden, of winst maken door de waarheid achter te houden, of liefde en eer te verdienen door de verleiding van de geestdrift van de mensen om u heen. Moge u voldoende genade hebben om te zeggen: ‘Nee; dit mag zo niet. Ik heb niet mijzelf lief, maar mijn Heere. Ik zoek niet mezelf maar Christus. Ik verlang niets anders dan Zijn waarheid te verkondigen en niet mijn eigen ideeën.’

			Als u dat doet, hebt u de zelfverloochening van Jezus in de praktijk gebracht.

			Deze zelfverloochening zal soms moeilijk zijn voor vlees en bloed. En om dan in de kerk van God uzelf geheel te geven, al uw tijd te besteden en al uw vermogens aan te wenden, dat is te wandelen zoals Jezus wandelde. Als u vermoeid en lusteloos bent, dan nog bezig te zijn, dingen te wantrouwen die op zichzelf misschien geoorloofd zijn, maar die, al zijn ze geoorloofd voor u, misschien gevaarlijk kunnen zijn voor anderen, dit is ook de Heere liefhebben. Het soort zelfverloochening dat behulpzaam kan zijn voor de zwakken behoort u in praktijk te brengen. Overweeg wat Christus in zo’n geval zou doen, en doe dat vervolgens; en wanneer u Hem maar kunt verheerlijken door uzelf te verloochenen, doe dat dan. Wandel dus zoals Hij deed Die Zichzelf geen goede naam bezorgde, maar Die de gestalte van een Dienstknecht aannam en Die hoewel Hij rijk was Zichzelf tot armoede gebracht heeft, opdat wij rijk zouden zijn in God. Denk daaraan.

			Een ander punt waarin wij Christus behoren na te volgen is zeer zeker dat van nederigheid. Ik wilde wel dat alle christenen dit deden. Als ik sommige christelijke vrouwen gekleed zie gaan als wereldse vrouwen, hoewel nog niet voor de helft met de smaak van een wereldling, en als ik mannen zie die zo gewichtig zijn dat ze niet tegen arme mensen kunnen spreken, alsof ze van iets beters gemaakt zijn dan gewoon vlees en bloed; als ik ergens een hooghartig, hoog, snoeverig gedrag opmerk, dan ergert me dat en dan komt de vraag bij me op of deze klungels naar de hemel van de nederigen hopen te gaan. De Heere Jezus had nooit half zo groots willen zijn als sommige van Zijn volgelingen zijn. Wat een vooraanstaande mensen zijn sommigen van Zijn discipelen in vergelijking met Hem! Hij was bescheiden, nederig, vriendelijk, een Mens Die de zielen van anderen zo liefhad, dat Hij Zichzelf vergat. U ontdekt in de Heere Jezus Christus nooit enige neiging tot trots of zelfverheffing. Volledig het tegenovergestelde: Hij is altijd medelijdend en minzaam tegen mensen van eenvoudige staat.

			En merk dan nog weer een ander punt op en dat is Zijn grote tederheid, vriendelijkheid en bereidheid om te vergeven. Zijn stervende woorden behoren te klinken in de oren van allen die het moeilijk vinden om beledigingen over het hoofd te zien: ‘Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Gaf Hij ons niet een voorbeeld van dragen en verdragen? ‘Die als Hij gescholden werd niet terug schold.’ Voor iedere vloek gaf Hij een zegening. U kunt geen christenen zijn als deze geest van liefde u vreemd is.

			‘O’, zegt u, ‘wij onderschrijven de belijdenis.’ Dat maakt me niet uit. U moet uw vijanden liefhebben of u moet sterven met de geloofsbelijdenis op uw lippen. ‘O’, zegt u, ‘wij zitten regelmatig in de kerkbanken om het Evangelie te horen.’ Dat maakt me niet uit; u moet hun vergeven die zich tegenover u misdragen of anders gaat u van de kerkbanken naar de verdoemenis. ‘O, maar we zijn gedoopt en we gaan aan het avondmaal.’ Zelfs dat maakt me niet uit; want tenzij u zachtmoedig en nederig van hart gemaakt bent, zult u geen rust vinden voor uw ziel. Trots gaat niet vooraf aan redding maar aan ondergang, en een hoogmoedige geest is geen voorteken van verhoging maar de voorbode van een val. Let er toch op, let er toch op, u die zegt dat u in Christus bent; u behoort ook te wandelen in al de nederigheid en in al de tederheid van Christus, of anders zal uiteindelijk blijken dat u niet tot de Zijnen behoort. Harde, wrede, meedogenloze, keiharde leraars zullen net zo min naar de hemel gaan als de zwijnen die zij vetmesten.

			Er is één klein belangrijk woord dat ons meer dan dit alles vertelt over hoe Christus wandelde en dat is het woord liefde. Jezus was de vleesgeworden liefde. ‘God is liefde’, maar God is een geest, daarom als u de liefde belichaamd wilt zien, kijk dan naar Christus. Hij houdt van de kleine kinderen en laat ze toe tot Hem te komen. Hij houdt van de weduwe en is teder tegen haar en wekt haar dode zoon op. Hij houdt van de zondaars en zij worden naar Hem toe getrokken. Hij houdt van alle zondige, verzochte en beproefde mensen en daarom komt Hij om hen te zoeken en zalig te maken. Hij heeft in de eerste plaats de Vader lief en daarna houdt Hij, omwille van Zijn Vader, van de menigten van mensen.

			Houdt u van niemand? Leeft u geheel in uzelf gekeerd? Bent u opgesloten in uw eigen borstkas? Is uw eigen ik uw gehele wereld? Dan zult u naar de hel gaan. Daar is niets aan te doen; want de plaats van liefdeloze geesten is de bodemloze put. Alleen hij die liefheeft kan in de hemel leven, want de hemel is liefde, en u kunt niet naar de gelukzaligheid gaan tenzij u geleerd hebt lief te hebben en als het uw gehele leven uitmaakt om goed te doen aan degenen om u heen.

			Laat mij aan dit alles toevoegen dat hij die zegt dat Christus in hem is, ook behoort te leven zoals Christus leefde in het verborgene. En hoe was dit?

			Zijn leven werd doorgebracht in voortdurende toewijding. Ach, ik vrees dat ik sommigen die hier zijn moet veroordelen als ik hen herinner aan de lofzang die we zojuist gezongen hebben:

			‘Koude bergen en de nachthemel
waren getuigen van de hartstocht van Zijn gebeden.’

			Als de volmaakte Christus niet kon leven zonder gebed, hoe kunnen zulke arme onvolmaakte schepselen als wij dit dan wel? Hij was zonder zonde en toch had Hij het gebed nodig. Hij was zuiver en heilig en toch had Hij het nodig om alle dagen op God te wachten en dikwijls met Zijn Vader te spreken en dan, als de nacht kwam en anderen naar bed gingen, trok Hij Zich terug in de woestijn en bad. Als de Heere Jezus in u is, moet u wandelen zoals Hij wandelde in dat opzicht.

			En denk dan ook aan Zijn vreugde in God. Hoe wonderlijk was Christus’ vreugde in Zijn God! Ik kan nooit aan Zijn leven denken als van iemand Die ongelukkig is. Hij was weliswaar ‘een Man van smarten en verzocht in krankheid’, maar ook was er altijd een diepe bron van wonderlijk geluk in het midden van Zijn hart, wat maakte dat Hij altijd gezegend was; want Hij zei tegen Zijn Vader: ‘Ik heb lust o Mijn God om uw wil te doen! Uw wet is in het midden van Mijn ingewand.’ Hij verheugde Zich in God. Menige zoete nacht bracht Hij door in het gebed of in gemeenschap met de Vader. Wel, dit was het wat Hem voorbereidde op de uitstorting van Zijn bloedig zweet en op het: ‘Waarom hebt Gij Mij verlaten?’ Die liefdesbezoeken, die nauwe en dierbare gemeenschap die Zijn heilig hart met de Vader had, waren Zijn verborgen spijs en drank.

			En u en ik moeten ons ook in God verblijden. Deze aantrekkelijke plicht wordt veel te veel verwaarloosd. Vreemd dat deze honing zo zelden geproefd wordt! Luister naar deze tekst: ‘Verlustig u in de Heere en Hij zal u geven de wens van uw hart.’ Menig mens zegt: ‘Ik zou de begeerte van mijn hart willen hebben. ’ Broeder, hier is de koninklijke weg daarheen, de toestemming van de Koning om Zijn schatkamer binnen te gaan. ‘Verlustig u in de Heere.’

			Maar luister, zeer waarschijnlijk zou u de wens die nu in uw hart is niet verkrijgen als u dat deed, want hij die zich in God verlustigt stijgt boven de wensen van het vlees en de geest uit en gaat verlangen wat God verlangt, en daardoor is het dat hij de wens van zijn hart verkrijgt.

			Maar o, het genoegen, de vreugde, de gelukzaligheid, de verrukking van het zich verblijden in God! Hoe vaak heb ik voor mezelf het laatste prachtige vers gezongen van de psalm waarin de geïnspireerde dichter zingt: 

			‘Want toch weet ik dat ik Hem zal prijzen
Die genadig voor mij is.
Hij is de gezondheid van mijn aangezicht,
ja, mijn eigen God.’

			O, wat een vermaak! Hij is ‘mijn eigen God.’ Rijke mensen roemen in overvloed, beroemde mensen in heldhaftigheid, grote mensen in eer en ik in ‘mijn eigen God.’ Alles wat in God is, is voor een heilige verrukkelijk. De oneindige God is oneindig heerlijk voor Zijn volk. Leer God eenmaal kennen en word zoals Hij, en zelfs Zijn strengste eigenschappen –Zijn macht, Zijn gerechtigheid, Zijn afkeer van de zonde– zullen een verrukking voor U worden. De mensen die God bekritiseren en vragen stellen over wat Hij heeft geopenbaard, kennen Hem niet, want Hem te kennen is Hem te aanbidden. O broeders, laten wij ons genoegen, onze schat, onze hemel, ons alles vinden in de Heere onze God, precies zoals onze Heere Jezus dit deed. Laten wij in dit opzicht wandelen zoals Hij gewandeld heeft.

			Ik ben hier niet volledig mee klaar. Beste vrienden, we behoren te wandelen in heilige tevredenheid. Jezus was volledig tevreden met Zijn lot. Hoewel de vossen holen hadden en de vogelen des hemels nesten terwijl Hij niets had waar Hij Zijn hoofd op neer kon leggen, toch heeft Hij nooit geklaagd. Hij vond rust in het volbrengen van Zijn levenswerk. De begerige hebzucht en gebondenheid aan eerzucht hebben onze Heere nooit beroerd.

			Vrienden, als u inderdaad zegt dat u in Hem blijft, dan hoop ik dat u van dezelfde tevreden geest mag zijn. ‘Ik heb geleerd’, zegt de apostel, alsof het iets was dat onderwezen zou moeten worden, ‘om in wat voor toestand ik ook ben, daarmee tevreden te zijn.’

			In één woord: Christus leefde boven deze wereld; laat ons wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Christus leefde voor God en voor God alléén; laten wij leven volgens Zijn gewoonte. En Christus volhardde in zo’n leven. Hij keerde Zich er absoluut nooit vanaf; maar zoals Hij leefde stierf Hij, terwijl Hij nog steeds Zijn God diende, gehoorzaam aan de wil van Zijn Vader, zelfs in tot de dood.

			Mogen onze levens een mozaïek zijn van volmaakte gehoorzaamheid en onze dood de voltooiing van dit mooie ontwerp. Moge onze wandel vanaf ons Bethlehem tot aan ons Gethsémané evenwijdig lopen aan het pad van de zeer Geliefde! O, Heilige Geest, werk in ons dit heilige ontwerp! 

			III. Ik besluit nu door in de laatste plaats te zeggen: Overweeg, dierbare vrienden, wat is er voor dit alles nodig?

			Ten eerste, het is nodig om een natuur te hebben die gelijk is aan die van Christus. U kunt geen zoete wateren voorbrengen zolang de fonteinen onzuiver zijn. ‘U moet wedergeboren worden.’ Er is geen wandelen met Jezus in nieuwheid van het leven tenzij we een nieuw hart hebben en een rechte geest. Zie er op toe, beste vrienden, dat uw natuur vernieuwd is, dat de Heilige Geest een opstanding uit de doden in u gewerkt heeft; want, als dat niet zo is dan zal uw handel en wandel smaken naar dood en verderf. Een nieuw schepsel zijn is wezenlijk voor de gelijkvormigheid aan Christus: het is niet mogelijk dat de wereldse geest de gelijkenis met Christus zal dragen.

			Als dat gebeurd is, is het volgende dat noodzakelijk is een voortdurende zalving met de Heilige Geest. Is er hier één christen die zonder de Heilige Geest kan? Dan ben ik bang dat het geen christen is. Wat ons betreft, wij voelen iedere dag dat we moeten roepen om een nieuw bezoek van de Geest, een vernieuwd gevoel van inwoning, een vernieuwde zalving door de Heilige van Israël, of anders kunnen we niet wandelen zoals Christus wandelde.

			Verder moet er in ons een krachtig besluit zijn dat we willen wandelen zoals Christus gewandeld heeft; want onze Heere zelf werd niet geleid in dat heilig leven zonder vastberaden voornemen. Hij zette Zijn aangezicht als een keisteen opdat Hij het goede zou doen en Hij deed het goede. Ik bid u, laat u niet op het verkeerde spoor brengen door het gedachteloos volgen van uw medemensen. Het is een arm schaapachtig gebeuren, dat meelopen met de massa. Durf op uzelf te staan en durf alléén te staan. Neem een vast besluit dat u Christus wilt volgen. Een christelijk mens in een discussie probeerde de waarheid te verdedigen, maar zijn tegenstander werd boos en riep voortdurend fel uit ‘Luister naar mij! Luister naar mij!’ Op het laatst antwoordde de goede man: ‘Nee, ik zal niet naar u luisteren en u zult niet naar mij luisteren, maar laten we allebei gaan zitten en de woorden van de Heere horen.’

			En dat is het punt broeders: naar Christus luisteren en Hem volgen. Niet dat ik iets van u moet leren, noch u van mij, maar we moeten beiden van Christus leren, dan zullen we alle discussie in een gezegende overeenstemming aan Zijn voeten beëindigen. Moge God ons helpen om daar te komen.

			En daarnaast moet ik nog zeggen dat als wij willen wandelen zoals Christus gewandeld heeft, we veel gemeenschap met Hem moeten hebben. We kunnen onmogelijk aan Christus gelijk worden tenzij we bij Hem zijn. Ik wilde dat we zo hoog konden komen dat we zoveel van de Zaligmaker weg zouden hebben dat we zouden lijken op een zeker heilige die de martelaarsdood stierf. De wereld zei tegen hem: ‘Wat ben je?’ Hij zei: ‘Ik ben een christen.’ Zij vroegen: ‘Wat voor taal spreekt u?’ En hij zei: ‘Ik ben een christen.’ ‘Maar wat voor schatten hebt u?’ zeiden ze; en hij antwoordde: ‘Ik ben een christen.’ Zij vroegen hem wat voor vrienden hij had en hij zei: ‘Ik ben een christen’ – want alles wat hij was en alles wat hij had en alles wat hij wilde zijn en alles wat hij hoopte te zijn, was alles te vinden in Christus. Als u met Christus leeft, zult u geheel door Hem in beslag genomen zijn en Hij zal het geheel van uw bestaan omvatten en als gevolg daarvan zal uw wandel met Hem zijn.

			Let er op dat u in alle dingen niet ook maar iets anders navolgt dan Christus; want als ik mijn horloge gelijk zet met dat van een van mijn vrienden terwijl hij zijn horloge gelijk heeft gezet met dat van een andere vriend, dan kan het zijn dat onze horloges allemaal verkeerd lopen. Als we allemaal onze tijd aan de hand van de zon bepalen, lopen al onze horloges goed. Niets is beter dan terug te gaan naar de bron. Neem uw lessen in heiligheid niet van een arme dwalende discipel, maar van de onfeilbare Meester. God moge u daartoe helpen.

			Iemand heeft me vanmorgen geschreven om te zeggen dat hij mijn portret geschilderd heeft, maar hij kan het niet afmaken voordat hij mij gezien heeft. Dat spreekt voor zich. Zeker kunt u geen portret van Christus in u eigen leven schilderen totdat u Hem ziet, Hem duidelijk en doorlopend ziet. U mag een algemeen idee hebben van waar Christus op lijkt en u mag behoorlijk wat kleur in uw afdruk verwerken, maar ik weet zeker dat u zult falen tenzij u het grote Origineel gezien hebt. U moet gemeenschap krijgen met Jezus.

			U weet wat we deden toen we naar school gingen. Onze schoolmeesters waren lang niet zo verstandig als schoolmeesters tegenwoordig zijn. Ze schreven aan de bovenkant van de bladzijde een bepaalde regel voor ons die wij konden nadoen, en wat deden we het na op een armzalige manier! Toen ik mijn eerste regel schreef, volgde ik het voorbeeld van de schrijfmeester na, maar toen ik de volgende regel schreef, volgde ik mijn eigen kopie van de bovenste regel. Dus toen ik de onderste regel van de bladzijde bereikte, produceerde ik een kopie van mijn kopie van mijn kopie van mijn kopie van de bovenste regel. Op die manier werd mijn handschrift gevoed door zichzelf. Het verbeterde niet, maar werd eerder slechter.

			Op dezelfde manier is er misschien iemand die Christus navolgt. Een vriend die hem hoort preken, doet hem na en zijn vrouw thuis doet de hoorder na en iemand doet haar na, en zo gaat het steeds verder van de oorspronkelijke regel af totdat we allemaal het glorieuze handschrift uit het oog zijn verloren dat Jezus ons is komen onderwijzen.

			Houd uw oog gericht op Christus, geliefde broeder. U hebt niets te maken met mij, niets te maken met uw vriend, niets te maken met de oude doctor die uw al zo lang gehoord hebt. Zie op Jezus en op Hem alleen. We hebben onze sektes en onze scheuringen gehad door al het nabootsen van de regels van mensen, in plaats van te kijken naar het hoogste voorbeeld dat de Meester schreef. ‘Die zegt dat hij in Hem blijft, moet ook zelf alzo moet wandelen gelijk Hij gewandeld heeft.’ Moge de Geest van God ons ertoe brengen om dat te doen! 

			Amen, ja amen.

			Een godsdienst voor het heden

			‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God.’ 
1 Joh. 3:2

			Ik zal niet doen alsof ik deze morgen mijn gehele tekst bepreek, ook al is hij maar erg kort. Het woord ‘nu’ is voor mij het meest belangrijke woord in de tekst en dat zal ik het deze morgen ook laten zijn. ‘Geliefden, nu zijn we kinderen van God.’ 

			Het is verbazend hoe afstand de scherpe kanten afzwakt van alles wat onaangenaam is. Oorlog is te allen tijde een verschrikkelijke gesel. Het kan niet anders of de gedachte aan gedode lichamen en aan vermoorde mensen doet de ziel verdriet; maar omdat we over deze dingen horen terwijl ze in het verleden gebeurd zijn, zijn er weinig Engelsen die werkelijk beseffen hoe verschrikkelijk ze zijn. Als we het kanongebulder zouden horen op de zee die dit eiland omringt, als we aan onze deuren de tekenen zouden zien van massamoord en bloedvergieten, dan zouden we grondiger beseffen wat oorlog betekent. Maar afstand neemt de verschrikking weg en daarom spreken we heel lichtzinnig over oorlog en lezen er zelfs over met een belangstelling die te weinig vermengd is met pijn.

			Zoals het met oorlog is, zo is het ook met de dood. De dood is iets angstwekkends. Zelfs de dapperste moet er nog voor vrezen, want in het beste geval is het iets ernstigs om te sterven. De mens kiest daarom voor de uitweg om alle gedachten aan de dood weg te stoppen. De dood kan hem heel dicht genaderd zijn, maar hij denkt erover alsof deze zich op een afstand bevindt en dat levert hetzelfde resultaat op als wanneer de oorlog ver weg is. De verschrikkingen ervan zijn vergeten en we spreken er met weinig ernst over.

			Hetzelfde geldt voor de ware godsdienst. Mensen moeten wel geloven dat er waarheid is in de godsdienst. Hoewel sommigen roekeloos genoeg zijn om het te ontkennen, erkennen de meeste van ons in dit verlichte land dat er kracht is in goddelijke dingen. Wat doet dan de wereldse mens? Hij gebruikt dezelfde vluchtweg. Hij stopt de godsdienst ver weg. Hij weet dat het onaangename van de godsdienst wordt verminderd door te geloven dat ze zich op grote afstand bevindt. Vandaar dat in de geest van de onwedergeboren wereld de gedachte leeft dat godsdienst iets is dat alleen aan het eind van het leven in praktijk moet worden gebracht. Het gebruikelijke gebed van een goddeloos mens, als zijn geweten een klein beetje geprikkeld wordt, is: ‘O, dat ik uiteindelijk gered zal worden!’ Hij voelt niet de begeerte om nu gered te worden. Godsdienst is iets waar hij geen trek in heeft en daarom, terwijl hij gelooft dat het van belang is om zijn eeuwig welzijn te verzekeren, kiest hij voor het alternatief door te zeggen: ‘Ik hoop het op het laatst te hebben.’

			De godsdienst die op het huidige leven betrekking heeft, is dus niet de godsdienst van de wereldse mens. Hij verdraagt de godsdienst die spreekt over de eeuwigheid, die gaat over doodsbedden, die hem ertoe brengt met een schijnbaar oprecht berouw terug te zien op een leven doorgebracht in de zonden, maar niet de godsdienst die hem in staat zal stellen om vooruit te zien naar een leven doorgebracht in heiligheid.

			Heel anders daarentegen gedragen we ons wat betreft de dingen van het tegenwoordige leven, want wat aangenaam is, wordt des te aangenamer als ze in onze buurt zijn. Was er ooit een kind dat ernaar verlangde om weer naar het huis van zijn vader te gaan, dat niet merkte steeds meer zin in de vakantie te krijgen naarmate deze dichterbij kwam? Welk mens is er die ooit zijn hart op rijkdommen zette, die niet merkte dat het genoegen van de gedachte rijk te zijn toenam naarmate hij zijn doel dichter naderde? En hebben we niet allemaal de gewoonte, als we denken dat iets goeds zich op een afstand bevindt, te proberen om de tijd tussen nu en het begeerde te verkorten? We proberen van alles en nog wat om de tussenliggende uren sneller te laten gaan. We verfoeien ze, we wensen dat de tijd dubbele vleugels had, dat hij snel vliegt en ons de verwachte periode brengt. Als een christen over de hemel praat, zult u altijd horen hoe hij de afstand tussen zichzelf en het gelukkige land probeert te bekorten. Hij zegt:

			‘Hoogstens nog een paar dagen
En ik zal de kust van Kanaän bereiken.’

			Nog vele jaren kunnen hem van het paradijs scheiden, maar desondanks is hij geneigd te zeggen:

			‘De weg mag ruw zijn, maar hij kan niet lang zijn.’

			Zo scheppen we er allemaal behagen in om de afstand tussen ons en de dingen waarop we hopen te bekorten. Laten we deze regel nu eens toepassen op de godsdienst. Wie de godsdienst bemint, bemint iets van het heden. De christen die werkelijk redding zoekt, zal nooit gelukkig zijn tenzij hij kan zeggen: ‘Nu ben ik een kind van God.’ Omdat een werelds mens niet van de zaligheid houdt, verwerpt hij deze. Omdat een christen er wel van houdt, is het mooiste kenmerk ervan wat hem betreft dat zij nu bestaat, dat hij haar nu in zijn hart geniet. Het woordje ‘nu’, dat voor de zondaar een waarschuwing is en een verschrikking, is voor de christen zijn grootste blijdschap en vreugde. ‘Zo is er dan’, en vervolgens klinkt de mooiste bel van allemaal, ‘zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn.’ Voor de zondaar is die gedachte de meest sombere van alle. ‘Wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Zoon van God.’

			Deze morgen zal ik, in Gods naam, proberen om bij de mensen aan te dringen en hun te laten zien hoe belangrijk het is een godsdienst voor het heden te hebben. Ik weet heel zeker dat dit een gewoonte is die te weinig in praktijk gebracht wordt. Het omgaan met mensen verzekert me ervan dat de algemene gedachte is dat godsdienst iets voor de toekomst is; misschien is de wens de vader der gedachte. Ik weet zeker dat dit komt doordat mensen niet van godsdienst houden en dat ze haar daarom graag ver uit hun buurt houden.

			Ik zal in de eerste plaats proberen te laten zien dat godsdienst iets moet zijn van het heden, omdat de tegenwoordige tijd zo’n nauwe verbinding heeft met de toekomst. Ons wordt in de Bijbel verteld dat dit leven de tijd is om te zaaien en dat de toekomst de oogsttijd is. ‘Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven maaien.’ De Bijbel spreekt dikwijls tot ons in woorden als deze: ‘Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.’ Steeds veronderstelt de Bijbel dat dit leven een tijd is van het –als ik het zo mag zeggen– voortbrengen van het leven dat nog moet komen. Zoals het zaad de plant voortbrengt, zo brengt ook het tegenwoordige leven de eeuwige toekomst voort. Ja, we weten dat de hemel en de hel, uiteindelijk, niets anders zijn dan de ontwikkeling van ons huidige karakter. Want wat is de hel anders dan dit: ‘Die vuil is, dat hij nog vuil worde en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.’ Weten we niet dat in iedere zonde de verdoemenis sluimert? Is het geen ontzettende waarheid dat de kiem van de eeuwigdurende pijniging slaapt in iedere onreine begeerte, iedere onheilige gedachte, ieder onzuivere daad, zodat de hel niets meer is dan een grote uitstoot van sluimerende lava. Deze hield zich rustig; de berg was tot aan de top bedekt met fris groen gebladerte. Maar dan komt de dood en laat de lava opkomen – en langs de steilten van het eeuwige bestaan van de mens storten de vurige vlam en de hete, bijtende lava zichzelf uit. Toch was de lava er al, want de zonde is de hel, en tegen God in opstand komen is slechts de voorbode van de ellende.

			Hetzelfde geldt voor de hemel. Ik weet dat de hemel een beloning is, niet naar schuld maar naar genade; maar toch heeft de christen iets in zich wat een voorsmaak is van de hemel. Wat zei Christus? ‘Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven.’ Hij zei niet: ‘Ik zal het hun geven’, maar: ‘Ik geef het hun.’ ‘Zodra zij in Mij geloven, geef Ik hun het eeuwige leven’, en ‘Wie gelooft heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis.’ De christen heeft het zaad van het paradijs binnen in zich, op de juiste tijd zal het licht opgaan dat voor de rechtvaardigen gezaaid is; de blijdschap die bewaard is voor de oprechten van hart, zal plotseling verschijnen en zij zullen de oogst binnenhalen.

			Is het niet duidelijk dat de godsdienst iets is wat we hier moeten hebben? Is het niet op een opvallende manier geopenbaard dat godsdienst belangrijk is voor het tegenwoordige? Want als dit leven de zaaitijd is voor de toekomst, hoe kan ik dan verwachten dat ik in een toekomstig leven andere vruchten oogst dan ik hier gezaaid heb? Hoe kan ik erop vertrouwen dat ik gered zal worden tenzij ik gered ben? Hoe kan ik hopen dat de hemel mijn eeuwige woonplaats zal zijn, als de voorsmaken ervan niet begonnen zijn in mijn ziel op aarde?

			Nogmaals, dit leven wordt in de Bijbel altijd omschreven als een voorbereiding op het leven dat nog komt. ‘Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten.’ ‘Zij die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten.’ Er is in deze wereld een voorbereiding voor de andere wereld. Om een Bijbels beeld te gebruiken: we moeten hier het bruiloftskleed aandoen dat we eeuwig zullen dragen. Dit leven is als het ware het voorportaal van het hof van de koning. We moeten onze schoenen van onze voeten doen; we moeten onze klederen wassen en onszelf gereed maken om binnen te gaan bij het bruiloftsmaal van het Lam. Op de een of andere manier komt in de Schrift de gedachte zo duidelijk naar voren alsof hij geschreven is met een zonnestraal: deze wereld is het begin van het einde, het is de voorbereidingsplaats voor de toekomst.

			Gesteld dat u nu geen godsdienst hebt, hoe wilt u dan staande blijven als het heden overgegaan is in de eeuwigheid? Als de dagen en de jaren voorbijgegaan zijn, hoe zal het dan met u gaan wanneer al uw dagen doorgebracht zijn zonder God en zonder Christus? Hoopt u erop om heel snel het witte kleed aan te doen na uw dood? Helaas! U zult uw lijkwade dragen, maar niet in staat zijn het bruiloftskleed aan te trekken. Vertrouwt u erop dat u zich zult wassen en uzelf rein maken in de doodsjordaan? Helaas! U zult in uw graf tot ontbinding overgaan, maar u zult er geen heiligheid vinden. Vertrouwt u erop dat u vergeving vindt nadat u heengegaan bent?

			‘Er wordt geen vergiffenis gegeven 
in het koude graf waar we ons naartoe haasten;
maar duisternis, dood en vertwijfeling, 
regeren daar in eeuwige stilte.’

			Of denkt u dat als u aan de rand van het graf bent, er dan tijd zal zijn om uzelf voor te bereiden? Bedrieg uzelf zich niet. We lezen in de Bijbel één voorbeeld van een man die ter elfder ure gered werd. Bedenk, er is er slechts één; en wij hebben geen reden om te geloven dat er ooit een ander was of zijn zal. Het kan zijn dat er mensen gered zijn op hun doodsbed, maar wij weten niet zeker of dit ooit zo was. Zulke dingen kunnen gebeurd zijn, maar niemand van ons kan het met zekerheid vertellen. Helaas! de feiten wijzen op een droevige manier op het tegendeel; want we zijn ervan verzekerd door degenen die er het beste over kunnen oordelen –namelijk degenen die al lang meedraaien in het ziekenhuis van de mensheid– dat personen die dachten dat ze stervende waren en in die omstandigheid bekering beloofden, bijna onveranderlijk terugkeerden als ‘de hond tot zijn uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.’ Ach nee, ‘heden zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet’, want vandaag is de voorbereidingstijd voor de vrees van morgen. Vandaag moeten we ons gereed maken voor de eeuwige toekomst.

			Laat me hier een andere gedachte naar voren brengen. Hoe worden we gered? Heel de Bijbel door wordt gezegd dat we door het geloof gered worden, behalve op één plek, waar staat dat we door de hoop gered worden. Merk nu op hoe zeker het is dat godsdienst iets voor het heden moeten zijn als we door het geloof worden gered. Geloof en hoop kunnen immers niet bestaan in een andere wereld. ‘Hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?’ De hoop kan niet bestaan in die wereld van werkelijkheden waar schaduwen onbekend zijn. Hoe kan geloof beoefend worden als we iets zien? Want wat iemand waarneemt door het geloof, komt niet in zijn bewustzijn door zintuiglijke waarneming. En hoewel we zeggen: ‘Eerst zien, dan geloven’, is het volstrekt zeker dat zien en geloven elkaars tegengestelden zijn. Het geloof is de zekerheid van wat we niet zien en van waar we in geloofsvertrouwen op wachten totdat we het zien; maar zien doen we met de zintuigen en zien is de absolute tegenhanger van geloven.

			Nu, als ik door het geloof moet worden gered, is het volstrekt zeker dat ik gered moet worden in een toestand waarin geloof in praktijk gebracht kan worden, ofwel: in deze wereld. En als ik gered moet worden door de hoop, dan kan dat niet gebeuren in een wereld waarin de hoop niet kan bestaan. Ik moet hier gered worden, want hier is de enige plaats waar de hoop kan ademhalen en in leven blijven. De atmosfeer van de hemel is zo helder en zo zuiver, zo hemels, zo warm en zo zalig met engelenzang, dat geloof en hoop er niet kunnen verblijven. Zij verlaten ons aan deze zijde van de doodsrivier.

			Als we dus door geloof en hoop gered moeten worden, dan denk ik dat daaruit volgt –en ieder van u moet de gevolgtrekking kunnen begrijpen– dat we nu gered moeten worden, omdat geloof en hoop geen dingen zijn van de toekomst. O, hoe aangenaam als we na deze opmerkingen kunnen zeggen: ‘Ja, het is zo. Het is precies zo en wij verheugen ons erin, want ‘nu zijn wij kinderen van God.’’

			Ik heb in het kort de relatie laten zien tussen het heden en de toekomst. Laat me nu in de tweede plaats een ander beeld gebruiken om het belang te tonen van een redding in het tegenwoordige leven. Redding is iets wat in het heden zegeningen brengt. Als u de Bijbel leest –en helaas zijn er in deze tijd maar weinig mensen die ervoor zorgen dat ze hem lezen zoals het behoort, zij lezen alles liever dan hun Bijbel– dan zult u getroffen worden door het feit dat iedere zegen wordt uitgesproken in de tegenwoordige tijd. Herinnert u zich hoe de apostel in een van zijn brieven zegt: ‘Aan hen die gered zijn in Christus, zij de kracht van God en de wijsheid van God’? Hij zegt niet: ‘Aan hen die gered zullen worden’, maar: ‘Aan hen die gered zijn.’ We weten ook dat de rechtvaardiging een zegen is van het heden. ‘Nu is er dan geen verdoemenis.’ Aanneming (tot kinderen) is een zegen voor het heden, want er wordt gezegd: ‘Nu zijn wij kinderen van God,’ en we weten dat ook de heiligmaking een zegen is voor het heden, want de apostel richt zichzelf tot ‘de geroepen heiligen, die geheiligd zijn in Christus Jezus.’ Al de zegeningen van het nieuwe verbond worden uitgesproken in de tegenwoordige tijd, omdat ze, met uitzondering van de eeuwige heerlijkheid in de hemel, allemaal hier genoten worden. Wanneer ik iemand ben die in Christus gelooft, dan weet ik dat ik op een zekere dag meer geheiligd zal zijn dan ik nu ben; zo niet wat betreft mijn toewijding, dan toch wat betreft mijn reiniging. Tegelijkertijd echter weet ik zeker dat ik als ik aan Gods rechterhand sta, in het eeuwige licht, en als deze vingers vurig de gouden snaren bewegen en als deze stem onsterfelijke gezangen zingt – dat ik dan geen greintje meer een kind van God zal zijn dan dat ik nu ben. En als ik het witte kleed aan heb en de kroon op mijn hoofd draag, dan zal ik niet meer gerechtvaardigd zijn dan op dit ogenblik, want de Heilige Schrift leert:

			‘Op het moment dat een zondaar gelooft
en vertrouwt op zijn gekruisigde God,
ontvangt hij onmiddellijk vergeving,
volledige redding door Zijn bloed.’

			Maar de verzekering dat we deze zaken bezitten, is ook een zegen in het heden. Ik wil mijn bedoeling verhelderen door iets wat mezelf overkwam. Een dame liet me roepen omdat ze nogal onrustig was. Dit was haar probleem: Ze was, naar ze vertrouwde, tot God bekeerd, genoot grote vrede in haar gemoed en was voor een korte periode heel blij, want ze geloofde dat ze vergeving ontvangen had en dat ze was aangenomen in de Geliefde. Ze zocht geestelijk onderwijs en ging vanzelfsprekend naar de leider van haar kerkelijke gemeente. Jammer genoeg bleek deze een blinde leidsman voor haar, want toen ze hem begon te vertellen over haar vreugde, corrigeerde hij haar door te zeggen: ‘Beste mevrouw, dit is allemaal aanmatiging.’ ‘Nee mijnheer’, zei ze, ‘Ik vertrouw erop van niet; mijn hoop is enkel gegrond op Jezus; ik rust alleen in Hem.’ ‘Heel goed’, zei hij, ‘maar je hebt niet het recht om te zeggen dat je gered bent. Je hebt niet het recht om te zeggen dat je reeds vergeving ontvangen hebt.’ En hij vertelde haar dat hij niet geloofde dat een christen hier zeker van kon zijn, behalve een paar voortreffelijke heiligen. Die zouden daarop kunnen hopen, dat was alles. Zij zouden ervan uit kunnen gaan, maar zelfs zij zouden er nooit zeker van kunnen zijn.

			Ach! Ik denk dat hij nog maar een klein stukje gegaan was op de weg van het koninkrijk der hemelen. Hij moet slechts een heel klein kind in Christus geweest zijn, als hij tenminste in Christus was, aangezien hij haar dat vertelde. Want degenen onder ons die een paar jaar geleden de Heere Jezus Christus aangedaan hebben, weten met zekerheid dat er zoiets is als een nimmer falende verzekering. We weten dat hoewel er zoiets als aanmatiging bestaat, er een onderscheid is dat iedere christen makkelijk kan maken tussen het een en het ander. Aanmatiging zegt: ‘Ik ben een kind van God en ik mag leven zoals ik wil. Ik weet dat ik gered ben en daarom hoef ik niet te zoeken naar gemeenschap met Christus op dit moment.’ Maar verzekering zegt: ‘Ik weet in Wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.’ En dan buigt ze deemoedig haar hoofd en zegt: ‘Ondersteun mij en ik zal veilig zijn. Bewaar mij en ik zal bewaard zijn. Trek mij en ik zal U nalopen.’

			O, mijn beste hoorders, geloof nooit de leugen dat een mens niet kan weten of hij een kind van God is. Want als u ons dat vertelt, kunnen we het weerleggen met duizend verklaringen. We hebben de armen gezien, de eenvoudige en ongeletterde mensen, vol vertrouwen over hun aandeel in Christus. Zeker, we hebben hen zien twijfelen; we hebben hun weeklachten gehoord als ze Christus niet met hun hart konden zien. Ja, we hebben de tijd gekend wanneer de meest vooraanstaanden van Gods kinderen moesten beven en zeggen: 

			‘Dit wil ik heel graag weten.
Het bezorgt me vaak onrustige gedachten:
Heb ik de Heere lief of niet?
Ben ik de Zijne, of niet?’

			Maar desondanks, Gods volk mag zeker zijn. Door het getuigenis van de Geest in zich mogen ze weten dat ze uit God geboren zijn. Zegt de apostel immers niet: ‘Wij weten dat wij uit de dood overgegaan zijn in het leven omdat we de broeders liefhebben’? ‘De Geest getuigt met onze Geest dat wij kinderen Gods zijn.’

			Ik wilde wel dat we meer christenen hadden die leefden in de vreugde van volledige verzekering. Hoe kostbaar is het als de melk van het geloof zich vastzet en de dikke room van volledige verzekering van de oppervlakte kan afgestreken worden als merg en vet voor de kinderen van God. Godsdienst is iets waarvan we in het heden verzekerd kunnen zijn. Een mens kan in dit leven weten, zonder enige twijfel, dat hij aangenomen is in Christus Jezus. 

			Toch ben ik geneigd te denken dat de wereldse mens het meest bezwaar heeft tegen godsdienst voor het heden omdat hij niet houdt van de verplichtingen die ze met zich meebrengt. De meeste mensen zouden erg godsdienstig zijn als de godsdienst geen verplichtingen met zich meebracht. Menigeen die erop los leeft, zou een vroom mens zijn, als hem dit niet een paar flessen wijn zou kosten. Menig losbandig type zou er geen bezwaar tegen hebben om naar de kerk te gaan en te bidden en zijn naam aan die van de God van Jakob verbinden, als het Evangelie niet alle onreinheid en alles wat wellustig is verbood. Menig handelaar zou de Heere Jezus Christus aandoen, als het niet nodig was om de oude mens af te leggen, als hij zijn zonden kon houden en Christus ook kon hebben. O, hoe gewillig zou hij dan zijn. Ja, er zijn zoveel mensen die er zoveel van houden dat ze het geprobeerd hebben. We kennen mensen die zijn als de Romeinse keizer die geloofde dat Jezus Christus God was, maar die dacht dat alle andere goden eveneens gediend moesten worden.

			Dus zulke mensen vinden godsdienst iets heel goeds, maar ze vinden de zonde ook goed en dus vermengen ze die twee met elkander, en hun hele leven is als dat van een Januskop, die twee gezichten heeft. Ze lijken heel aantrekkelijke christenen in de kerk, maar ze lijken de meest onmiskenbare huichelaars als u ze op de markt ziet. De mensen willen de godsdienst geen blik waardig keuren, omdat ze vrijheden inperkt en verplichtingen met zich meebrengt. Dit bewijst denk ik dat godsdienst iets voor het heden is, omdat de plichten van de godsdienst niet in praktijk gebracht kunnen worden in een andere wereld. Dat moet hier gebeuren.

			Welnu, wat zijn de verplichtingen van de godsdienst? In de eerste plaats zijn er de actieve verplichtingen die een mens moet doen binnen het menselijk verkeer, om matig en rechtvaardig te leven en oprecht te midden van een krom en verdraaid geslacht. Hoe lichtvaardig sommige mensen ook spreken over deugdzaamheid of tegen deugdzaamheid, er is geen ware godsdienst als er geen deugdzaamheid of zedelijk gedrag is. Praat me niet over uw rechtzinnigheid, kom me niet aan met uw afgezonderde gebeden en geheime vroomheid. Als uw leven verkeerd is, bent u helemaal verkeerd. Een goede boom kan niet anders dan goede vruchten voortbrengen en een kwade boom zal kwade vruchten voortbrengen. Er is geen discussie over het feit dat u bent zoals uw leven is, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond, dus uit de overvloed van het hart blijkt hoe de mens leeft.

			Het baat u niet om een opvatting als deze krachtig af te wijzen door te zeggen: ‘De beste van de heiligen is onvolmaakt.’ Dat weet ik. Ik weet dat zelfs de besten onder de mensen zondigen, maar ze zullen dit niet gewillig doen. Als ze in het openbaar zondigen zal dat slechts een uitzondering zijn. Hun leven, onder de kracht van goddelijke genade, zal heilig zijn, zuiver en oprecht.

			Ik geloof dat de duivel houdt van antinominianen, en tegen de rooms-katholiek zegt hij: ‘Preek maar, hoor priester. Ik geef er niet om wat je preekt, want je komt toch onder mijn heerschappij. U vertelt de mensen dat ze in zonden mogen leven en dan vergeving kunnen krijgen voor een shilling! Fijne leerstelling is dat!’ En hij geeft de priester een schouderklopje en steunt hem zoveel hij kan. Dan komt er een antinominiaanse predikant op de preekstoel. De duivel zegt: ‘Ach, hoewel hij zich afzet tegen de paus van Rome, houd ik van allebei, van de één zowel als van de ander.’ En dan hoe hij preekt! Hij begint te preken over rechtvaardiging door het geloof alléén en hij gaat net iets te ver met zijn argumenten, want hij begint uit te varen tegen goede werken, hij noemt hen wettisch die denken dat ze de plicht hebben een heilig leven te leiden en laat met een aanstellerig lachje en een brede glimlach doorschemeren dat het uitstekende gedrag van een mens van weinig belang is, zolang als hij maar de waarheid gelooft en naar de kerk gaat. ‘Aha,’ zegt de duivel, ‘preek maar gerust; Ik houd zowel van antinominianisme als van papisme, want dat zijn de mooiste kwakzalvers voor wankelende zielen.’

			Nogmaals zeg ik: bedrieg uzelf niet. God laat Zich niet bespotten; want wat een mens zaait dat zal hij ook oogsten. We worden niet door onze werken gerechtvaardigd, maar we zullen toch naar onze werken geoordeeld worden en op grond van onze werken zullen we vervloekt worden. Zo zegt de Bijbel het en dat moeten we aanvaarden. Godsdienst is daarom iets van het heden; in de wereld die gaat komen, hebben we geen gesprekken nodig over rechtvaardig leven en matigheid.

			‘Daar is alles zuiver en alles is schoon,
daar is alles vreugde en liefde.’

			Daar zal het niet nodig zijn om te bemiddelen tussen de handelsman en de klant, tussen de schuldenaar en de schuldeiser, tussen de vader en het kind, tussen de man en de vrouw, want alle sociale betrekkingen zullen in de hemel voorbij zijn. De godsdienst moet bedoeld zijn voor dit leven. De verplichten ervan kunnen niet in praktijk gebracht worden, tenzij dit hier gebeurt.

			Maar behalve dit heeft de christen andere plichten. Hoewel ieder mens eerlijk en matig behoort te zijn, heeft de christen een ander gedragscode. Hij is verplicht zijn vijanden lief te hebben, vrede te houden met alle mensen, te vergeven zoals hij hoopt vergeving te ontvangen. Verder is het zijn plicht geen kwaad met kwaad te vergelden en als hij op de ene wang geslagen wordt ook de andere toe te keren. Het is zijn plicht te geven aan degene die hem iets vraagt en zich niet af te wenden van degene die wil lenen. Hij moet een royaal mens zijn, die royaal dingen weggeeft. Een christen heeft de plicht de kinderen van Zijn Meester te bezoeken als ze ziek zijn, zodat op het laatst tegen hen gezegd kan worden: ‘Ik was ziek en naakt en in de gevangenis en je hebt me opgezocht en voorzien in mijn behoeften.’

			Welnu, als godsdienst niet iets voor deze wereld is, dan vraag ik u hoe het ooit mogelijk zou zijn haar plichten te vervullen. In de hemel zijn geen armen die we kunnen troosten en opzoeken. In de hemel zijn geen vijanden die we genadig kunnen vergeven en er worden geen beledigingen geuit of onrechtvaardigheden ondergaan die we geduldig kunnen verdragen. Godsdienst moet allereerst bedoeld zijn voor deze wereld; de bedoeling moet geweest zijn dat we nu kinderen van God zouden zijn. Want ik herhaal nogmaals dat het voornaamste deel van de godsdienstige plichten niet in de hemel in praktijk gebracht kan worden, en daarom moet godsdienst iets voor het heden zijn.

			Maar, terwijl we het einde van de preek naderen, ik geloof dat er veel meer mensen zijn die niet van godsdienst houden voor het heden terwijl ze haar wel in het laatst willen hebben om de volgende reden: ze denken dat godsdienst niet iets fijns is, ze geloven dat godsdienst de mensen ellendig maakt. Ze hebben mensen ontmoet die met een lang gezicht rondliepen. Ze hebben sommigen gezien die geboren zijn in stormachtig weer en die hun hele leven geleefd schijnen te hebben met een orkaan in hun hart, terwijl ze nooit een straal zonlicht of een mooie regenboog boven zich hadden. Menig jong mens neemt dit idee in zich op. Zij denken dat godsdienst zeker iets moet zijn dat mensen als een kniesoor en droefgeestig door de wereld laat gaan. Ja, ze gaan soms naar de kerk en horen de heiligen zingen – en wat een prachtig lied is het, er gaat een droevige zoetheid in de waarheid schuil:

			‘Heere, wat is dit een beklagenswaardig land.’

			Vervolgens gaan ze naar buiten en zeggen: ‘Eén ding is zeker: hier wil ik niets mee te maken hebben.’ Zij beschouwen godsdienst als een uitermate walgelijk medicijn – als ze het moeten drinken, zullen ze het uiteindelijk uitspuwen. Ze zullen haar inslikken met een ‘Heere heb medelijden met mij’ en nog voordat ze de bittere smaak ervan denken te proeven, verwachten zij de vreugde ervan in de hemel te gaan genieten.

			Wat een vergissing! Godsdienst biedt genietingen in het heden. Ik verklaar vandaag plechtig, ten overstaan van ieder die hier aanwezig is en voor het aangezicht van de almachtige God, dat als ik er zeker van was dat ik moest sterven als een hond en dat mijn begrafenis het eind zou zijn van heel mijn bestaan en ik de keus had om het prettigste leven te leiden dat iemand hebben kan, dat ik zou zeggen: ‘Laat mij christen zijn.’ Want ook al is de godsdienst, zoals sommigen zeggen, bedrog, dan is het toch een van de meest hoogstaande vormen van bedrog die we ooit kunnen bedenken. Gesteld dat iemand zou kunnen bewijzen dat de godsdienst van Christus een waanidee is, dan is het volgende dat hij zou moeten doen zichzelf ophangen omdat hij niets meer heeft dat de moeite waard is om ervoor te leven. Hij zou wel kunnen gaan zitten wenen bij de gedachte dat hij een ruïne gemaakt had van zo’n aanzienlijk bouwwerk en dat hij zo’n prettige droom had laten verdwijnen. 

			Geliefden, de godsdienst biedt genietingen in het heden. Spreek, u die ze kent, want u kunt erover vertellen; toch kunt u ze niet allemaal opsommen. O, zou u uw godsdienst op willen geven voor alle vreugden die de aarde goed of groot noemt? Zeg eens, als uw onsterfelijke leven vernietigd zou kunnen worden, zou u het op willen geven, zelfs voor alle koninkrijken van deze wereld? O, zonen van armoede, is dit voor u niet een kandelaar in de duisternis geweest? Heeft dit u niet opgefleurd terwijl de donkere schaduwen van de verdrukking over u vielen? Ruwe zonen van de arbeid, is dit niet uw rust geweest, uw zoete rustaanbrenger? Zijn niet de getuigenissen van God uw gezangen geweest in het huis van uw vreemdelingschap? Dochters van de smart, u die de meeste tijd doorbrengt op uw bed terwijl de rustbank voor u een pijnbank is, is de godsdienst voor u niet een zoete rust geweest? Als uw botten u pijn deden, kon u Hem dan zelfs niet prijzen op uw bed? Spreek vandaag vanaf uw bed, tbc-lijders, die bleke wangen hebt. Spreek vandaag vanaf uw bed van lijden, u die last hebt van ontelbare kwalen en op weg bent naar uw laatste vaderland. Is godsdienst niet de moeite waard om te bezitten in de ziekenkamer, op het bed van pijn en lijden? ‘Ach!’ zeggen zij van harte, ‘we kunnen Hem prijzen op ons bed; we kunnen Zijn hoge lof zingen in het vuur.’

			En zakenmensen, spreek voor uzelf! U moet hard zwoegen om het leven door te komen. Soms wordt u gebracht tot uiterste nood en hangt of u wel of geen succes hebt aan een zijden draad. Is uw godsdienst geen bron van vreugde voor u geweest in uw moeilijkheden? Heeft ze uw gedachten niet gekalmeerd? Als u zich hebt geërgerd en problemen gehad hebt over wereldse dingen, vond u het dan niet prettig om uw bidvertrek binnen te gaan, de deur te sluiten en uw Vader in het geheim al uw zorgen te vertellen? En o, u die rijk bent, kunt u niet hetzelfde getuigenis hebben, als u de Meester liefgehad hebt? Wat waren alle rijkdommen voor u geweest zonder een Zaligmaker? Kunt u niet zeggen dat de godsdienst uw goud verguld heeft en uw zilver helderder heeft laten schijnen? Want alles wat u hebt wordt verzoet door de gedachte dat u dit alles hebt en daarnaast Christus ook nog! Was er ooit een kind van God die dit kon loochenen?

			We hebben gehoord over vele ongelovigen die bedroefd waren over hun ongeloof toen ze kwamen te sterven. Hebt u ooit over een christen gehoord die het tegengestelde deed? Hebt u ooit gehoord van iemand die op zijn doodsbed met spijt terugkeek op een heilig leven? We hebben de losbol gezien met een gebroken gestel en een vernield lichaam door zijn ongerechtigheden en we hebben hem de dag horen beklagen dat hij het slechte pad op ging. We hebben het arme lichtzinnige kind zien wegteren door een ziekte en geluisterd naar haar doordringende roep en hebben haar op een ellendige manier zichzelf horen vervloeken dat ze ooit van het juiste pad afging naar wat genoemd werd het pad van vrolijkheid, maar wat in werkelijkheid het pad naar de hel was. We hebben ook de vrek gezien die zich vastklampte aan zijn zakken met goud en op zijn doodsbed vonden we hem met verwensingen dat zijn goud, als hij kwam te sterven, hem geen vreugde kon bieden en zijn pijnen niet kon laten ophouden, ook al lagen de goudstukken boven op zijn hart.

			Nooit, nee nooit hebben we een christen gekend die er spijt van had dat hij christen was. We hebben christenen gezien zo ziek dat we verbaasd stonden dat ze leefden, zo arm dat we peinsden over hun ellende. We hebben ze zo vol twijfel gezien dat we medelijden hadden met hun ongeloof, maar we hebben hen zelfs dan nooit horen zeggen: ‘Ik heb er spijt van dat ik mijn leven aan Christus gegeven heb.’ Nee, in de greep van de dood, als lichaam en ziel minder werden, zagen we dat ze deze schat tegen hun borst hielden en aan hun hart drukten, nog steeds beseffend dat dit hun leven was, hun vreugde en hun alles.

			O, als u maar gelukkig wilde zijn, als u maar gered wilde worden, als u uw pad kon bestralen met zonneschijn en de doorns en de distels uit kon graven. ‘Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.’ Zoek niet eerst het geluk. Zoek Christus eerst en het geluk zal daarna wel komen. Zoek eerst de Heere en dan zal Hij u voorzien van alles wat nuttig voor u is in dit leven en Hij zal het bekronen met alles wat heerlijk is in het toekomende leven. ‘Geliefden, nu zijn wij kinderen van God.’

			Voordat ik deze preek beëindig – ik vrees dat een groot gedeelte van u zal zeggen: ‘Wel, ik geef helemaal niets om godsdienst, het levert me geen voordeel op.’ Nee, mijn vrienden, en het is waarschijnlijk dat u er nooit om zult geven totdat het te laat zal zijn om er om te geven. Misschien zult u deze gedachten blijven koesteren totdat de dag komt wanneer u er zo overvloedig mee bezet raakt dat u niet in staat zult zijn om nog langer te treuzelen. Dan zult u zich er met de juiste ernst toe zetten om Christus te zoeken, maar op die tijd zal Hij tot u zeggen: ‘Als Moab vermoeid is geworden op de hoogten, dan zal hij in zijn heiligdom gaan om te aanbidden, maar hij zal niet vermogen.’ (zie Jes.16:12) ‘Strijd om in te gaan door de enge poort.’ Nu, ‘want velen zullen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen.’ Laat ons vrezen, opdat niet, terwijl het Evangelie in onze oren gepredikt is, wij het veronachtzamen en er niets mee doen totdat ons laatste uur geslagen heeft en wij merken dat wij zonder hoop zijn, als er geen tijd meer is om een Zaligmaker te zoeken. 

			Ik weet voor wie de preek van deze ochtend nuttig zal blijken, namelijk voor hen die Christus zoeken. De oude Flockhart, die tot voor enkele maanden de gewoonte had in de straten van Edinburgh te preken, een erg verguisd maar zeer godvruchtig man, placht te zeggen: ‘Als ik mijn preek begin, dan begin ik met de wet te preken en dan kom ik daarna met het Evangelie. Want’, zei hij, ‘het is als met een vrouw die aan het naaien is, ze kan niet naaien met een draad alléén. Ze steekt eerst een scherpe naald door de stof en trekt er dan de draad door. Zo doet de Heere het ook met ons. Hij stuurt de scherpe naald van overtuiging, de naald van de wet in ons hart en steekt ons in het hart en daarna trekt hij de lange zijden draad van vertroosting erdoor.’

			O! Ik wilde dat sommigen van u vandaag in het hart gestoken werden. Onthoud, er staan donderende oordelen in dit boek. Hoewel ze nu sluimeren, zullen ze uiteindelijk ontwaken. Deze Bijbel bevat vervloekingen die te verschrikkelijk zijn om de volle omvang ervan te beseffen. Nu sluimeren ze, maar zij zullen ontwaken en als ze tevoorschijn komen van tussen de opgevouwen bladen en de zeven zegels verbroken zullen worden, waar zult u dan heen vluchten en waar zult u zich verbergen in die laatste grote dag van de toorn? 

			Welnu, als u dan in het hart gestoken bent, dan preek ik u nu het Evangelie. ‘Heden, als u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals in de woestijn.’ Kijk vandaag naar Hem Die aan het kruis hing. Vandaag moet u geloven en leven. Om toe te lichten hoe opstandige zondaars verzoend worden met God, zal ik u een interessante anekdote vertellen over het leven van een soldaat. Het kan u de majesteit van God tonen in Zijn overvloedige genade en de nederige ervaring van de zondaar in het ontvangen ervan en ons helpen de ernstige vraag te beantwoorden: ‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ De persoon over wie ik het heb, zegt dat hij en zijn kameraden van een zeker regiment dat in India diende, gedurende zes maanden geen soldij hadden gehad. De manschappen koesterden de sterke verdenking dat hun hoofdofficier het geld verduisterd had. Hij was een fanatiek gokker en het leek hun erg waarschijnlijk dat hij hun geld vergokt had.

			Zij waren vastbesloten de zaak recht te zetten, dus al de gewone soldaten kwamen overeen om op een zekere ochtend, als ze op parade waren, de bevelen niet te gehoorzamen. De dag brak aan en zij voerden hun voornemen uit. Het regiment was verzameld; de mannen in afdelingen, aangevoerd door hun respectievelijke officieren, traden aan op de paradeplaats en vormden een colonne in de buitenlucht. De bevelvoerende officier nam zijn plaats in aan het hoofd en gaf z’n bevelen. Niemand echter van de soldaten gehoorzaamde. Nu het regiment zich zo gedroeg, beval de bevelvoerende officier, met grote zelfbeheersing, dat iedere tiende man opgesloten zou worden in het arrestantenlokaal. Dit werd gedaan zonder vertoon van verzet. Waarna al de soldaten hun bajonetten vastmaakten, hun geweren schouderden en afmarcheerden, terwijl de blazers en het slagwerk zich beurtelings lieten horen, de hele weg naar de residentie van de hoofdofficier, ongeveer op een mijl afstand. Daar stopten ze en vormden een rij voor het huis op een zeer ordelijke manier. Toen stapte van elke tien afdelingen één man naar voren en zij overhandigden een geschreven klacht tegen de kolonel. Terwijl ze op deze manier hun voornemen volbracht hadden, marcheerden ze terug en rukten in. Vervolgens bevrijdden ze de gevangenen, en dit gebeurde zonder enig verzet van de kant van de bewakers.

			Welke verzachtende omstandigheden we ook voor dit soort gedrag kunnen aanvoeren, op basis van militaire wetten is het een vreselijk misdrijf. De plicht van de soldaat is om te gehoorzamen; hij moet niet voor zichzelf denken, maar hij moet als een stuk gereedschap zijn in de handen van zijn meerdere officieren, doen wat er gezegd wordt en niet klagen. Kort hierna, tot de verbazing van deze soldaten, verscheen de generaal met een groot leger Indische soldaten, infanterie en cavalerie, met veldgeschut in de voorhoede. Het regiment ging naar buiten en groette hem vol achting, terwijl ze één colonne vormden. Maar daar was de generaal niet voor gekomen. Ze zagen de bui hangen en maakten zich klaar om te gaan vechten. Nadat de twee slagorden gevormd waren, met de gezichten naar elkaar toe, steeg de generaal van de rug van z’n paard en zei: ‘Tweeëntwintig, aanvaard mijn bevel.’ Ze gehoorzaamden. Toen zei hij: ‘Zet af het geweer!’ Vervolgens: ‘Neem je geweren in de hand.’ En uiteindelijk, wat voor hen het meest vernederend was: ‘Op de grond met die geweren.’ Nadat hij hen op deze manier ontwapend had, beval hij zijn cavalerie een charge tegen hen uit te voeren en hen van hun wapens weg te drijven. Nog één opdracht gaf hij deze ontrouwe mannen, namelijk dat ze hun uniformen uit moesten doen, die op de grond leggen en dan naar hun kampement gaan. Toen hij de mannen op deze manier ontwapend en vernederd had, vergaf hij hun.

			Welnu, laat dit voorval niet op een goede manier zien hoe God met zondaren handelt, wanneer Hij overeenkomstig het Evangelie over vrede en verzoening spreekt jegens ons die in opstand tegen Hem zijn? Hij zegt: ‘Op de grond met die wapens, breek met je zonden op en geef je eigengerechtigheid op.’ Hij ontwapent ons, vernedert ons en neemt heel onze aantrekkelijke uitrusting van ons af en dan zegt Hij: ‘Nu wil ik je vergeven.’

			Als hier iemand is die zijn wapens van opstand neergegooid heeft en wiens mooie versierselen van schoonheid bevlekt zijn met schaamte, laat hem dan geloven dat God hem nu vergeven wil. Hij vergeeft degenen die zichzelf niet kunnen vergeven. De grote Overste van onze zaligheid zal hun vergeven die Hij heeft vernederd. Hij zal ervoor zorgen dat u zich overgeeft aan Zijn wil. Hoewel die wil in het begin dwingend mag schijnen en u van uw stuk zal brengen en u met straf bezoeken, zult u spoedig ontdekken dat Zijn soevereine wil genadig is en dat Hij behagen schept in barmhartigheid. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden’, want dit zegt het Woord: ‘Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet gelooft zal hebben, zal verdoemd worden.’

			De overwinning van het geloof

			Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.’
1 Joh. 5:4

			De brieven van Johannes ademen een geur van liefde. Dit woord, ‘liefde’, duikt er voortdurend in op, omdat de Geest aanwezig is in iedere zin. Iedere zin is volledig gedrenkt in en doordrongen van deze hemelse honing. Als Johannes over God spreekt, dan moet Zijn naam liefde zijn. Worden de broeders genoemd, dan heeft hij hen lief. En zelfs over de wereld zelf schrijft hij: ‘Alzo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.’ Van het begin tot het einde is liefde de manier van doen, is liefde de zaak, is liefde de drijfveer en is liefde het doel.

			Het verbaast ons daarom niet weinig om zulke krijgshaftige woorden te vinden in zo’n vreedzaam schrijven; want ik hoor een geluid als van oorlog. Het is zeker niet de stem van de liefde die zegt: ‘Al wat uit God geboren is, overwint de wereld.’ Kijk, hier zijn strijd en geweld. Het woord ‘overwint’ schijnt iets in zich te hebben van het zwaard en oorlogsvoering, van strijd en rivaliteit, van gevecht en worsteling. Het is zo tegengesteld aan de liefde, die zo vreedzaam en zachtaardig is, die geen ruwe woorden op de lippen heeft, wier mond gevuld is met fluweel en wier woorden zachter zijn dan boter; wier uitingen gemakkelijker vloeien dan olie. Hier hebben we oorlog, oorlog met het zwaard; want ik lees: ‘Wat uit God geboren is, overwint de wereld’ – strijd tot de dood, strijd door heel het leven heen, vechten in de zekerheid van overwinnen.

			Hoe komt het dat hetzelfde Evangelie dat altijd van vrede spreekt, hier strijd aankondigt? Hoe is dat mogelijk? Heel eenvoudig: omdat er iets in de wereld is dat vijandig staat tegenover de liefde. Er zijn gedragsregels in omloop die het licht niet kunnen verdragen en daarom moet het licht, voordat het komen kan, de duisternis verjagen. U weet dat, voordat de zomer regeert, hij eerst moet strijden met de oude winter en hem gierend weg moet sturen met de maartse buien en tranen moet storten met de regenbuien van april. Zo ook moet voordat iets groots of goeds in deze wereld de overhand kan hebben, er eerst voor worden gestreden. Satan heeft zichzelf op zijn met bloed bevlekte troon gezet en wie zal hem naar beneden halen, anders dan door een uiterste krachtsinspanning en door gevecht en oorlog? De duisternis hangt boven de naties; zo ook kan de zon haar koninkrijk van licht niet vestigen totdat haar stralenbundels van zonlicht doordringen in de nacht en deze laten verdwijnen. 

			Vandaar dat we in de Bijbel lezen dat Christus niet gekomen is om vrede te zenden op aarde, maar het zwaard. Hij kwam om ‘de vader te zetten tegen de zoon en de zoon tegen de vader, de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, de schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoondochter’, niet als doel op zich, maar als middel om een doel te bereiken; omdat er altijd strijd moet zijn voordat waarheid en gerechtigheid kunnen regeren.

			Helaas, de aarde is het slagveld waar het goede moet strijden tegen het kwade. De engelen kijken toe en houden de adem in. Ze verlangen er vurig naar om zich in het conflict te mengen, maar de troepen van de Kapitein van zaligheid mogen niets anders zijn dan soldaten van het kruis. Die zwakke groep moet alleen vechten en zal toch heerlijk overwinnen. Hun aantal zal groot genoeg zijn om de overwinning te behalen, en de wapenspreuk van hun vaandel is ”Genoeg”. Genoeg door het wapen van de helpende Drie-eenheid.

			Als God me zal helpen, zal ik tot u spreken over drie dingen die ik in de tekst heb gevonden. Ten eerste spreekt de tekst over een grote overwinning. Hij zegt: ‘Dit is de overwinning.’ Ten tweede spreekt hij over een grote geboorte: ‘Want al wat uit God geboren is.’ En ten derde roemt hij in een grote genade, waardoor we de wereld overwinnen, ‘namelijk ons geloof.’

			I. Ten eerste, de tekst spreekt over een grote overwinning, de voornaamste overwinning, de grootste van allemaal. We weten dat er grote veldslagen geweest zijn waar de naties elkaar strijdend ontmoet hebben en de één de ander overwonnen heeft; maar wie heeft ooit gelezen van een overwinning over de wereld? Sommigen zullen zeggen dat Alexander de wereld veroverd heeft, maar ik antwoord: Nee. Hij zelf was de overwonnene, zelfs toen hij alle dingen bezat. Hij vocht om de wereld en verwierf hem, en merk dan op hoe de meester overmeesterd werd, de overwinnaar overwonnen, en hoe hij gegeseld werd die zelf de gesel geweest was. Zie de koninklijke jongeman wenen en, terwijl hij waanzinnige kreten slaakt, zijn handen uitstrekken naar nog een wereld die hij zou mogen verwoesten. Hij scheen, van de buitenkant bekeken, de hele aarde overwonnen te hebben. In werkelijkheid echter, in het diepst van zijn ziel, had de aarde hem overwonnen en verpletterd. Hij was verstrikt in zijn droom van eerzucht, hij was gevangen met de ketenen van hebzucht, zodat hij, toen hij alles had, nog steeds niet tevreden gesteld was. Hij was als een arme slaaf meegesleept achter de wielen van de triomfkar van de wereld, huilend, weeklagend, jammerklachten uitend omdat hij niet nog een wereld kon winnen.

			Wie is er die ooit de wereld overwonnen heeft? Laat hij vooraan gaan staan, hij zal groter zijn dan Ceasar. Hij zal zelfs onze eigen onlangs overleden Wellington overschaduwen, als hij zeggen kan dat hij de wereld overwonnen heeft. Het is zo iets zeldzaams, zo’n wonderbaarlijke overwinning, zo’n enorme verovering, dat degene die met recht kan zeggen dat hij de wereld overwonnen heeft, tussen zijn broeders mag lopen net als Saul, met zijn hoofd en zijn schouders ver boven hen uit. Hij zal ons respect afdwingen. Zijn aanwezigheid zal ons ertoe brengen om diep te buigen. Zijn uitspraken zullen ons overreden tot gehoorzaamheid en, ere wie ere toekomt, we zullen zeggen als we naar zijn stem luisteren: ‘Alsof een engel zijn vleugels bewoog.’ 1

			Ik zal nu proberen om de gedachte uit te werken die ik genoemd heb, door u te laten zien in welke verschillende opzichten de christen de wereld overwint. Ik verzeker u, mijne heren, dat het een taaie strijd is, niet een strijd een tapijtridder kan winnen. Geen gemakkelijke schermutseling, die te winnen valt door iemand die zich op een zonnige dag naar het slagveld haast, naar de menigte kijkt, vervolgens zijn paard laat omkeren en op een sierlijke manier afstijgt bij de deur van zijn zijden tent. Niet een strijd die iemand zou winnen die net vandaag als rekruut is aangetrokken, die zijn militair uniform aantrekt en zich dwaas inbeeldt dat één week dienst doen hem van een gloriekroon zal verzekeren.

			Nee, mijne heren, het is een levenslange strijd, een gevecht waarvoor al de kracht van deze sterke spieren en dit sterke hart nodig is; een krachtmeting waarvoor al onze kracht nodig is, als we zullen overwinnen. En als we er als meer dan overwinnaars uitkomen, zal over ons gezegd worden wat de dichter Joseph Hart over Jezus Christus zei: ‘Hij had kracht genoeg, maar niets te veel.’ Een oorlog waarvoor de krachtigste harten terug zouden kunnen schrikken; een gevecht waarvoor de dapperste zou kunnen wankelen als hij zich niet zou herinneren dat de Heere aan zijn zijde is en daarom: wie zou hij vrezen? Hij is de kracht van zijn leven, dus voor wie zou hij bang zijn?

			In het gevecht met de wereld draait het niet om brute kracht of lichamelijke overmacht. Was dat zo, dan zouden we het snel kunnen winnen; maar de strijd is des te gevaarlijker omdat hij zich in het denken afspeelt. Het is een krachtmeting van het hart, een worsteling van de geest, een gevecht van de ziel. Als we de wereld in één opzicht overwinnen, dan hebben we ons werk nog niet half gedaan. De wereld is namelijk als een Proteus, die voortdurend van gedaante verandert; als een kameleon, die alle kleuren van de regenboog laat zien. Als u de wereld in één opzicht verslagen heeft, zal ze u in een ander opzicht aanvallen. Totdat u sterft, zal de wereld altijd nieuwe verschijningsvormen aannemen waarmee u te worstelen hebt. Laat me eens enkele van de manieren noemen waarop de christen de wereld overwint.

			Hij overwint de wereld in de eerste plaats wanneer die zich voordoet als een wetgever, om hem nieuwe gewoonten aan te leren. U weet dat de wereld zijn eigen oude, omvangrijke wetboek met gebruiken heeft. Wie er niet voor kiest overeenkomstig de gebruiken van de wereld te handelen, wordt door de maatschappij in de ban gedaan. De meesten van u doen wat iedereen doet en dat vindt u genoeg. Als u de één of ander iets oneerlijks ziet doen in zaken, dan is het voor u voldoende dat iedereen het doet. Als u ziet dat de meerderheid van de mensheid bepaalde gewoonten heeft, dan past u zich aan, dan geeft u toe. Ik veronderstel dat u denkt dat samen met een grote groep mensen naar de hel te gaan, zal helpen om de vurige hitte van de bodemloze put te verminderen; in plaats daarvan kunt u beter bedenken dat de vlam heter is naarmate er meer brandstof is. Mensen laten zich gewoonlijk als een dode vis met de stroom meedrijven; alleen de levende vis gaat er tegen in.

			Alleen een christen veracht gewoonten, geeft niet om tradities, maar stelt zichzelf enkel de vraag: ‘Is het goed of is het verkeerd? Als het goed is dan zal ik een eenling zijn. Ook al zou geen enkel ander mens in de wereld dit doen, dan nog doe ik het wel. Al zou de hele wereld afkeurend sissen, dan doe ik het toch nog. Al zou men opspringen om mij te stenigen, dan doe ik het nog. Al binden ze me ook vast op de brandstapel, toch moet ik het doen. Ik zal in mijn eentje het goede doen. Als de massa me niet wil volgen, ga ik zonder hen. Ik zal blij zijn als ze allemaal mee zullen gaan en ook het goede doen, maar zo niet, dan zal ik hun gewoonten verachten. Het maakt me niet uit wat anderen doen. Andere mensen zullen mij uiteindelijk niet beoordelen; mijn eigen Meester bepaalt of ik sta of val. Zo strijd ik en overwin de gewoonten van de wereld.

			Bedrieglijke wereld! Ze kleedt zich in hermelijn, ze doet de toga van een rechter aan en ze vertelt u ernstig: ‘Mens, je hebt ongelijk. Kijk naar je medemens; zie wat zij doen. Kijk naar mijn wetten. Hebben de mensen zich niet honderden jaren lang zo gedragen? Wie bent u dat u zich tegen mij verzet?’ En ze brengt haar door de wormen gegeten wetboek tevoorschijn en terwijl ze de beschimmelde bladzijden omslaat, zegt ze: ‘Kijk, hier is iets gebeurd tijdens de regering van Nebukadnezar, en hier is een andere wet vastgesteld in de dagen van de farao. Deze moeten goed zijn, omdat de oudheid heeft bepaald dat deze mensen gezaghebbend zijn. Denkt u dat u zelfstandig kunt besluiten om tegen de mening van de massa in te gaan?’

			Ja, dat kunnen wij. We nemen het wetboek van de wereld en verbranden het, zoals de Efeziërs hun toverboeken. We nemen haar documenten en maken er afval van. We scheuren haar bekendmakingen van de muren. Het maakt ons niet uit wat anderen doen. Gewoonten beschouwen we als spinnenwebben. We vinden het dwaas om een eenling te zijn; maar als een eenling zijn betekent goed te zijn, dan achten we dat de hoogste wijsheid. We overwinnen de wereld. We negeren haar gewoonten. We wandelen als een onderscheiden volk, een afgezonderd ras, een uitverkoren geslacht, een bijzonder volk.

			De christen gedraagt zich niet zoals de lachende ongelovige insinueert, als hij meesmuilend Mawworm2 beschrijft die zegt: ‘Jongen, heb je zand bij de suiker gedaan?’ ‘Ja mijnheer.’ ‘Heb je de doorntjes in de thee gedaan?’ ‘Ja mijnheer.’ ‘Heb je rood lood bij de peper gedaan?’ ‘Ja mijnheer.’ ‘Kom, laten we dan gaan bidden.’ Christenen doen dit zo niet, ze zeggen: ‘Wij weten beter. We kunnen niet handelen overeenkomstig de gebruiken van deze wereld, want anders zijn we huichelaars, verbazingwekkende huichelaars. Als we naar Gods huis gaan en belijden dat we Hem liefhebben, dan hebben we Hem overal lief. We nemen onze godsdienst mee de winkel in, achter de toonbank, in onze kantoren. We moeten haar overal hebben of anders weet God dat het helemaal geen godsdienst is.’ U moet dus standhouden tegen de gewoonten van het mensdom. Hoewel dit een stad met drie miljoen inwoners is, moet u tevoorschijn komen en afgezonderd zijn, als u de wereld wilt overwinnen.

			We komen in opstand tegen de gewoonten van de wereld. En als wij dat doen, hoe reageert onze vijand, de wereld, dan? Zij verandert haar gedragslijn. ‘Die man is een ketter, een fanatiekeling. Hij is een boef, hij is een huichelaar’, zegt de wereld direct. Ze grijpt haar zwaard, ze fronst haar wenkbrauwen, ze heeft een afkeurende blik als een demon, ze verwekt onrust en zegt: ‘Die man durft mijn regering uit te dagen; hij wil niet doen wat anderen doen. Nu zal ik hem vervolgen. Lasteraar, kom uit de diepte van de hel en blaas naar hem. Nijd, scherp je tanden en bijt hem.’ Ze haalt alle gemene dingen op en zo vervolgt zij deze mens. Als ze ertoe in staat is, doet ze het met de hand; is ze daar niet toe in staat, dan met de tong. Ze kwelt hem overal waar hij is. Ze probeert hem zakelijk te ruïneren. Als hij dapper voor de waarheid uitkomt, lacht ze en spot en smaalt. Ze laat geen steen op zijn plaats waarmee ze hem zou kunnen verwonden.

			Hoe gedraagt de krijgsman van de Heere zich dan, als hij ziet dat de wereld de wapens tegen hem opneemt en als hij ziet dat als het ware de hele wereld, als een leger op hem afkomt om hem volledig te verwoesten? Zwicht hij? Buigt hij? Krimpt hij ineen? O nee! Net als Luther schrijft hij ‘Cedo nulli’ (ik wijk voor niets of niemand) op zijn banier, en hij trekt ten strijde tegen de wereld als de wereld ten strijde trekt tegen hem.

			‘Al keert de hele wereld zich tegen hem,
hij geniet volmaakte vrede.’

			Ach, sommigen van u zouden als er maar één negatief woord tot u gesproken werd, alle godsdienst die u hebt meteen opgeven. Het wedergeboren kind van God geeft echter weinig om wat de wereld over hem denkt. ‘Ach’, zegt hij, ‘al zou mijn brood mij ontbreken, al zou ik gedoemd zijn om zonder geld de wijde wereld over te zwerven; ja, laat me zelfs sterven, maar iedere druppel bloed in deze aderen behoort aan Christus. Ik ben bereid om het voor Hem te laten vergieten.’ Hij acht alle dingen schade opdat hij Christus zou mogen gewinnen en in Hem gevonden worden. En als de wereld brult met donderend geluid, glimlacht hij bij het tumult, terwijl hij het aangename lied neuriet:

			‘Jeruzalem, mijn gelukkig thuis, 
naam die mij altijd dierbaar is.
Wanneer zullen mijn inspanningen
uitmonden in vreugde, in vrede en in u?’

			Als haar zwaard tevoorschijn komt, dan kijkt hij ernaar. ‘Aha’, zegt hij, ‘net zoals de bliksem uit de schuilplaats van de donder tevoorschijn komt, de wolken splijt en de sterren vrees aanjaagt, maar krachteloos is ten opzichte van de met rotsen beklede bergwand, die glimlacht om z’n machtsvertoon, zo kan de wereld mij ook niet beschadigen, want in tijd van benauwdheid verbergt mijn Vader mij in Zijn schuilplaats. Hij verbergt mij in het verborgen van Zijn tent en zet mij op een rots.’

			Nogmaals, wij overwinnen de wereld door maling te hebben aan zijn afkeurende blikken.

			‘Welnu’, zegt de wereld, ‘ik probeer een andere manier’, en geloof me, dit is de gevaarlijkste van allemaal. Een glimlachende wereld is erger dan een fronsende. Ze zegt: ‘Nu ik de man niet kan vernietigen door mijn herhaalde aanvallen, zal ik mijn gepantserde handschoen uitdoen en hem een blanke hand laten zien. Ik zal vragen of hij die wil kussen. Ik zal vertellen dat ik van hem houd, ik zal hem vleien, ik zal aangename woorden tegen hem spreken.’

			John Bunyan beschrijft die mevrouw Zeepbel heel goed. Ze heeft een innemende manier van doen. Ze glimlacht aan het eind van iedere zin. Ze praat veel over aangename dingen en zo probeert ze de mensen voor zich te winnen. Geloof me, christenen zijn niet zo erg in gevaar als ze vervolgd worden als wanneer ze geprezen worden. Als we op het toppunt van populariteit zijn, mogen we wel vrezen en beven. Niet als er naar ons geblazen en geschreeuwd wordt hoeven we verontrust te zijn, maar alleen als we vertroeteld worden op de schoot van het geluk en als we verzorgd worden op de knieën van de mensen. Als alle mensen goed van ons spreken, dan wee over ons. Het is niet bij een koude winterse wind dat ik mijn mantel van gerechtigheid uitdoe en hem weggooi. Ik doe mijn gewaad achteloos uit en word naakt als de zon komt, als het warm weer is en de lucht zacht.

			Goede God, hoeveel mensen zijn er naakt geworden door de liefde van deze wereld! De wereld heeft hem gevleid en toegejuicht. Hij heeft gedronken van de vleierij, het was een bedwelmende teug. Hij heeft gewankeld, hij heeft geduizeld, hij heeft gezondigd, hij is zijn goede naam verloren. Het gaat met hem net als met een komeet, die eerst de hemel verlicht, maar die ver de ruimte in gaat en dan verloren raakt in duisternis; zo groot als hij was, valt hij. Zo machtig als hij was, verdwaalt hij en is verloren.

			Met het ware kind van God gaat het nooit zo. Hij is even veilig wanneer de wereld glimlacht als wanneer ze haar wenkbrauwen fronst. Hij geeft even weinig om haar lof als om haar afkeuring. Als hij geprezen wordt en het is terecht, dan zegt hij: ‘Mijn daden verdienen lof, maar ik leg alle lof in handen van mijn God.’ Verheven zielen weten wat zij verdienen van hun beoordelaar; voor hen is het niet meer dan het geven van hun dagelijks inkomen. Sommige mensen kunnen niet leven zonder een grote hoeveelheid lof en als ze niet meer hebben dan dat ze verdienen, laat het dan maar zo zijn. Als ze kinderen van God zijn zullen ze gematigd en evenwichtig blijven; ze zullen niet geruïneerd of bedorven worden, maar ze zullen als met voeten der hinden op hoge plaatsen staan. ‘Dit is de overwinning die de wereld overwint.’

			En om nog een manier te noemen: soms wordt de wereld voor een christen een soort gevangenbewaarder. God zendt kwelling en verdriet totdat het leven een gevangenis is en de wereld zijn cipier, en nog een beroerde cipier ook. Bent u ooit in beproevingen en problemen geweest, mijn vrienden? En is de wereld toen nooit naar u toe gekomen om te zeggen: ‘Arme gevangene, ik heb een sleutel die je eruit zal laten. Je hebt financiële problemen; ik zal je vertellen hoe je ervan af kunt komen. Zet je geweten eens aan de kant. Dat vraagt je of het een oneerlijke daad is. Let maar niet op je geweten; laat het slapen. Denk aan je integriteit wanneer je het geld eenmaal hebt en heb dan uitgebreid berouw.’ Zo spreekt de wereld; maar u zegt: ‘Ik kan dat niet doen.’ ‘Wel’, zegt de wereld, ‘dan moet je maar kreunen en morren, een goed mens zoals jij opgesloten in de gevangenis.’ ‘Nee’, zegt de christen, ‘mijn Vader plaatste mij in behoeftige omstandigheden en op Zijn tijd zal Hij me eruit laten; maar ook als ik hier moet sterven, dan zal ik nog geen verkeerde middelen gebruiken om te ontsnappen. Mijn Vader heeft mij hier gebracht voor mijn bestwil, ik zal niet mopperen. Als mijn gebeente hier moet liggen, als mijn doodskist onder deze stenen moet zijn, als mijn grafsteen in de muur van mijn kerker moet staan, dan wil ik toch liever hier sterven dan dat ik zelfs maar een vinger ophef om er op een oneerlijke manier uit te komen.’ ‘Ach,’ zegt de wereld, ‘dan ben je een dwaas.’

			De spotter lacht en gaat verder met te zeggen: ‘Die man heeft geen verstand. Hij wil niet iets doortastends doen, hij heeft geen moed; hij wil niet van wal steken; hij wil het oude versleten pad van fatsoen bewandelen.’ Zeker, dat doet hij; want op deze manier overwint hij de wereld.

			O, ik zou u kunnen vertellen over sommige gevechten die uitgevochten zijn. Veel arme meisjes hebben gewerkt, gewerkt en nog eens gewerkt, totdat hun vingers tot op het bot versleten waren, om een karig inkomen te verdienen aan de kleding die wij dragen, terwijl we niet weten dat we dikwijls het bloed en de botten en het bloed van arme meisjes dragen. Dat arme meisje is duizend keer in verzoeking gebracht, de boze heeft geprobeerd haar te verleiden, maar ze heeft een moedige strijd gevoerd. Onbuigzaam in haar integriteit, staat ze te midden van haar armoede nog steeds rechtop, ‘helder als de zon, blank als de maan en verschrikkelijk als een leger met banieren.’ Een heldin die niet overwonnen wordt door de verdrukkingen en verlokkingen van ontucht.

			In andere gevallen hebben veel mannen de kans gehad om rijk te worden in een uur tijd, rijk in een ogenblik, als ze maar iets wilden grijpen waarnaar ze niet eens durfden te kijken, omdat God in hen zei: ‘Nee.’ De wereld zei: ‘Wees rijk, wees rijk.’ De Heilige Geest zei echter: ‘Nee! Wees eerlijk, dien uw God.’ O, de ernstige krachtmeting en de mannelijke strijd die in het hart wordt gevoerd! Maar hij zegt: ‘Nee. Al kon ik de sterren in werelden van goud veranderen, dan zou ik voor die werelden van welstand mijn principes nog niet verloochenen en mijn ziel beschadigen.’ Op deze manier leeft hij als overwinnaar. ‘Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof.’

			II. Maar mijn tekst spreekt over een grote geboorte. Een attente vriend heeft mij verteld dat terwijl ik aan het preken was in Exeter Hall ik respect moest opbrengen voor de verschillende meningen van mijn hoorders; dat hoewel ik misschien een calvinist of een baptist ben, ik moest blijven bedenken dat er hier een verscheidenheid van overtuigingen is. Welnu, als ik alléén maar zou preken wat de hele gemeente behaagt, met wat ter wereld zou ik dan bezig zijn? Ik preek wat ik geloof dat de waarheid is; en als het weglaten van een enkele waarheid waarin ik geloof mij voor eeuwig tot koning van Engeland zou maken, dan zou ik die nog niet weglaten. Degenen die niet houden van wat ik zeg, menen dat ik dat zou moeten verzwijgen. Ik veronderstel dat ze hier komen om zichzelf een plezier te doen, en als de waarheid hun niet bevalt dan mogen ze hem negeren. Ik zal er nooit bang voor zijn dat een eerlijk Brits publiek zich zal afwenden van de man die niet blijft steken en die niet stottert en stamelt als hij de waarheid verkondigt.

			Welnu, over deze grote geboorte. Ik ga misschien iets heel hardvochtigs zeggen, maar ik hoorde het zeggen door de eerste de beste kletskous. Sommigen zeggen dat een nieuwe geboorte plaatsvindt als een klein kind gedoopt wordt, maar ik herinner me dat eerbiedwaardige patriarchale gezegde: ‘Het pausdom is een leugen, het ritualisme is een leugen, wedergeboorte door de doop is een leugen.’ En zo is het. Het is een leugen, en wel zo’n grote dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat degenen die dit verkondigen per definitie wel hersens in hun hoofd hebben. Het is zelfs op het eerste gezicht zo absurd dat een man die het gelooft zichzelf onder het niveau van een mens met een gemiddeld verstand plaatst. Te geloven dat ieder kind door een druppel water wordt wedergeboren! Dan is de man die u als prijsvechter in de ring ziet ook wedergeboren, omdat die geheiligde druppels ooit toen hij een klein kind was op zijn voorhoofd vielen! Een andere man vloekt, zie hem dronken en waggelend over de straat gaan. Hij is wedergeboren! Een mooie wedergeboorte is dat! Volgens mij moet hij nog een keer wedergeboren worden. Zo’n soort wedergeboorte maakt hem regelrecht geschikt voor de duivel; en door het misleidende effect ervan kan deze hem zelfs zeven keer zo veel een kind van de hel maken. Maar de man die vloekt en lastert en rooft en steelt en die arme ellendige mensen die opgehangen zijn, zijn allemaal wedergeboren, volgens het verzinsel van deze mooie ritualistenkerk. Weg ermee! Weg ermee! Ach, als God mensen een nieuwe geboorte geeft, dan stuurt Hij iets beters dan dit in hun hart.

			Nochtans, de tekst spreekt over een grote geboorte. ‘Wat uit God geboren is overwint de wereld.’ Deze nieuwe geboorte is het geheimzinnige punt in alle godsdienst. Als je preekt over alles wat je maar wilt behalve over de nieuwe geboorte, zul je altijd goed met je hoorders kunnen opschieten. Als je er echter op aandringt dat een radicale verandering nodig is om de hemel binnen te gaan, omdat de Bijbel dit leert, dan vinden mensen dat in het algemeen zo onprettig dat je ze amper tot luisteren kunt brengen. Ach, nu wendt u zich af als ik u ga vertellen dat ‘tenzij u geboren wordt uit water en Geest u het koninkrijk der hemelen niet kunt binnengaan.’ Als ik u vertel dat er door de kracht van de Heilige Geest op een gevoelige wijze een wedergeboorte in uw hart gewerkt moet zijn, dan weet ik dat u zult zeggen: ‘Het is geestdrijverij.’ Ach, maar het is de geestdrijverij van de Bijbel. Daar sta ik. Op grond daarvan wil ik beoordeeld worden. Als de Bijbel niet zegt dat we wedergeboren moeten worden, dan geef ik die gedachte op. Is het echter wel zo, mijne heren, wantrouw dan niet de waarheid waar uw zaligheid van afhangt.

			Wat is het dan, wedergeboren worden? Heel kort gezegd: wedergeboren worden is een verandering ondergaan die zo raadselachtig is, dat het niet in menselijke woorden te beschrijven valt. Zoals we onze eerste geboorte niet kunnen beschrijven, zo is het voor ons onmogelijk om de tweede te beschrijven. ‘De wind blaast, waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren is.’

			Maar hoewel de wedergeboorte zo raadselachtig is, betekent het een verandering die geweten en gevoeld wordt. Mensen worden niet wedergeboren terwijl ze in bed liggen te slapen, zodat ze het niet weten. Ze voelen het; ze ervaren het. Elektriciteit is misschien iets raadselachtigs, maar ze veroorzaakt een gevoel, een sensatie. Dat doet de nieuwe geboorte ook. Tijdens de nieuwe geboorte verkeert de ziel in grote strijd, en wordt ze vaak overspoeld door zeeën van tranen. Soms drinkt de ziel bittere vloeistof, nu en dan vermengd met zoete druppels van hoop. Terwijl we overgaan vanuit de dood in het leven ondergaan we dingen die niemand van Gods kinderen werkelijk kan begrijpen. De verandering is raadselachtig; maar tegelijkertijd is ze positief. Het is zo’n grote verandering alsof dit hart uit me wordt weggenomen, alsof de donkere bloeddruppels eruit worden gewrongen en het daarna gewassen en schoongemaakt wordt en opnieuw in mijn ziel wordt gezet. Het is ‘een nieuw hart en een oprechte geest’: een raadselachtige, maar toch een reële en echte verandering!

			Laat mij u bovendien vertellen dat deze verandering bovennatuurlijk is. Het is er niet één die een mens bij zichzelf bewerkstelligt. Het is niet het drinken laten en matig worden; het is niet van rooms-katholiek protestant worden; het is niet veranderd worden van een afgescheidene in een lid van de staatskerk, of omgekeerd. Het is veel meer dan dat. Het is een nieuw ingestort beginsel dat werkt in het hart. Het gaat de ziel binnen en zet de hele mens in beweging. Niet een verandering van mijn naam, maar een vernieuwing van mijn natuur, zodat ik niet de mens ben die ik altijd was, maar een nieuw mens in Christus Jezus. Het is een bovennatuurlijke verandering, één die mensen niet kunnen bewerkstelligen, maar alleen God. Eén die de Bijbel zelf niet kan veroorzaken zonder dat de Geest van God ermee samengaat. Eén die de welsprekendheid van de predikant niet kan teweegbrengen. Een verandering zo machtig en wonderlijk dat we moeten belijden dat ze het werk van God is en van God alléén.

			Dit is het juiste moment om op te merken dat deze nieuwe geboorte een blijvende verandering is. De arminianen vertellen ons dat mensen wedergeboren worden, daarna in zonden vallen, zichzelf opnieuw oprichten en weer christen worden, in zonden vallen, de genade van God verliezen en dan weer terugkomen, honderd keer tijdens hun leven in zonden vallen en zo doorgaan met de genade te verliezen en hersteld te worden. Wel, ik veronderstel dat het een nieuwe versie van de Bijbel is waarin je daarover kunt lezen. Maar in mijn Bijbel lees ik dat als echte christenen zouden kunnen vallen, het onmogelijk zou zijn om hen opnieuw te vernieuwen tot bekering. Ik lees bovendien dat waar God een goed werk begonnen is, Hij dat voleindigen zal; en dat Hij degene die Hij liefheeft, liefheeft tot het einde. Als ik enkel oppervlakkig veranderd ben, kan ik ook nog een dronkaard zijn of kunt u me in actie zien op het toneel. Maar als ik werkelijk wedergeboren ben, met die echte bovennatuurlijke verandering, dan zal ik nooit terugvallen. Ik kan misschien in een zonde vallen, maar ik zal niet volledig afvallen. Ik zal staande blijven zolang het leven duurt, onophoudelijk en zeker, en wanneer ik sterf zal er gezegd worden:

			‘Dienstknecht van God, goed gedaan!
Rust van uw gezegende werk.
De strijd is gestreden, de overwinning behaald.
Ga in, in de vreugdevolle rust.’

			Bedrieg uzelf niet, geliefden. Als u zich inbeeldt dat u bent wedergeboren en dat u, nadat u bij God vandaan bent gegaan opnieuw wedergeboren wordt, dan begrijpt u er niets van, want ‘hij die uit God geboren is, zondigt niet.’ Dat wil zeggen: hij zondigt niet zo erg dat hij uit de genade uitvalt, ‘want hij bewaart zichzelf van de boze.’ Gelukkig de mens die daadwerkelijk en eigenlijk is wedergeboren en van de dood is overgegaan in het leven!

			III. Ter afsluiting: Er is een grote genade. Wedergeboren mensen overwinnen werkelijk de wereld. Hoe gaat dit in zijn werk? De tekst zegt: ‘Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk uw geloof.’ Christenen overwinnen de wereld niet door hun verstand. Volstrekt niet. Het verstand is iets heel goeds en niemand zal er iets verkeerds in zien. Het verstand is een kaars, maar het geloof is een zon. Welnu, ik geef de voorkeur aan de zon, hoewel ik de kaars niet uitdoof. Als christenmens gebruik ik mijn verstand. Ik gebruik het voortdurend. Maar als het werkelijk tot een conflict komt, is het verstand een houten zwaard. Het breekt en het begeeft het, terwijl het geloof, dat zwaard van het echte Jeruzalemse metaal, doorgaat tot de verdeling van ziel en lichaam.

			Mijn tekst zegt: ‘Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof.’ Wie zijn de mensen die om het even wat dan ook voor goeds doen in de wereld? Zijn het niet altijd gelovige mensen? Neem zelfs het natuurlijke geloof. Wie wint de veldslag? Wel, de man die weet dat hij hem wil winnen en die plechtig verklaard heeft dat hij de overwinnaar zal zijn. Wie bereikt er niets in de wereld? De man die altijd bang is om iets te doen; vanuit angst kan hij het niet volbrengen. Wie beklimt de top van de Alpen? De man die zegt: ‘Ik zal het doen, of ik zal sterven.’ Laat zo iemand overwegen dat hij in staat is iets te doen en hij zal het ook inderdaad klaarspelen, als het tot de mogelijkheden behoort. Wie zijn de mannen geweest die het vaandel omhoog gehouden hebben en het met stevige hand gegrepen hebben, het hooggehouden hebben te midden van stormachtige strijd en oorlog? Wel, gelovige mensen. Wie hebben grote dingen gedaan? Geen vreesachtige en bevende mensen, mensen die bang waren; maar gelovige mensen, die een dapper voorkomen hadden en voorhoofden van koper, mensen die nooit trilden en nooit beefden maar in God geloofden, die hun ogen ophieven naar de bergen vanwaar hun hulp komt.

			‘Nooit is er een wonder gebeurd op de aarde, of het had zijn oorsprong in het geloof. Niets wat edel was, grootmoedig of groots, of geloof was de wortel van het bereiken ervan. Niets aantrekkelijks, niets beroemds of de verdienste ervan ligt in het geloof. Leonidas vocht met zijn menselijk geloof zoals Jozua met zijn goddelijk geloof.’ Geloof is het machtigst van de machtige dingen. Het is de heerser in de gebieden van de geest. Niets gaat de kracht ervan te boven. Geen schepsel dat niet zal buigen voor zijn goddelijke bekwaamheid. Een gebrek aan geloof maakt een man verachtelijk, hij verschrompelt er zo door dat hij zou kunnen wonen in een notendop. Geef hem geloof en hij is een Leviathan die onderduikt in de diepten van de zee. Hij is een oorlogspaard dat dapper hinnikt in de strijd. Hij is een reus die de volken oppakt en in zijn hand verkruimelt, die een massa het hoofd biedt en zodra ze zijn zwaard zien verdwijnen ze. Hij verkrijgt grote hoeveelheden scepters en vergadert al de kronen voor zichzelf. Niets is vergelijkbaar met het geloof, mijne heren. Het geloof maakt u bijna even machtig als God, door een macht die rechtstreeks aan Hem ontleend is. Geef ons geloof en wij kunnen alles.

			Ik wil u uitleggen op welke manier het geloof christenen helpt om de wereld te overwinnen. Het doet dit altijd op homeopatische wijze. ‘Dat is een bijzonder idee’, zegt u. Dat zou best kunnen. Het principe is: ‘Het gelijkende wordt door het gelijkende genezen.’3 Zo overwint het geloof de wereld door het gelijkende met het gelijkende te genezen. Hoe weet het geloof de vrees voor de wereld onder haar voeten te vertreden? Door de vrees van God. ‘Welnu’, zegt de wereld, ‘als u dit niet doet, zal ik u van het leven beroven. Als u niet buigt voor mijn valse god, dan wordt u gegooid in die brandende hete oven daar.’ ‘Maar’, zegt de gelovige, ‘ik vrees Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Werkelijk, ik zou vrees voor u kunnen hebben, maar er is iets anders waarvoor ik meer vrees. Ik vrees voor de mogelijkheid om God te mishagen. Ik sidder voor de kans om te strijden tegen mijn opperste Heere.’ Zo vormt de ene vrees een tegenwicht voor de andere.

			Hoe werpt het geloof de hoop van de wereld omver? ‘Daar’, zegt de wereld. ‘Ik zal u dit geven en ik zal u dat geven als u mijn volgeling wilt zijn. Er is nog hoop voor u; u zult rijk zijn, u zult groot zijn.’ ‘Maar’, zegt het geloof, ‘mijn hoop is weggelegd in de hemel; een hoop die nooit beschaamt, een eeuwige, onverderfelijke, onvergankelijke hoop, een gouden hoop, een kroon des levens; en de hoop op de heerlijkheid overwint al de hoop van de wereld.’ ‘Ach!’ zegt de wereld, ‘Waarom volgt u het voorbeeld van uw kameraden niet?’ Het geloof zegt: ‘Omdat ik het voorbeeld van Christus wil volgen.’ Als de wereld ons één voorbeeld geeft, dan geeft het geloof een ander. ‘O, volg toch het voorbeeld van iemand zoals die en die; hij is wijs, groot en goed’, zegt de wereld. Dan zegt het geloof: ‘Ik wil Christus volgen. Hij is de wijste, de grootste en de beste.’ Het geloof zegeviert bij ieder voorbeeld. Welaan’, zegt de wereld, ‘aangezien u dan niet overtuigd wilt worden door al deze dingen, komaan dan, ik zal u liefhebben; u zult mijn vriend zijn.’ Dan zegt het geloof: ‘Wie een vriend van de wereld is, kan geen vriend van God zijn. God heeft me lief.’ Zo zet hij liefde tegenover liefde, vrees tegenover vrees, hoop tegenover hoop, ontzetting tegenover ontzetting – en zo overwint het geloof de wereld doordat het gelijkende het gelijkende geneest. 

			Bij het afsluiten van mijn betoog, mannenbroeders, ben ik slechts een kind. Ik heb vanmorgen zo goed mogelijk tot u gesproken. Een andere keer zal ik misschien meer donderslagen kunnen laten horen en het woord van God beter verkondigen – maar dit weet ik zeker: ik vertel u alles wat ik weet en spreek rechtuit. Ik ben geen redenaar; maar ik vertel u precies wat er in mijn hart opwelt.

			Maar laat mij voordat ik eindig een woord tot uw ziel spreken. Hoeveel mensen zijn er hier die wedergeboren zijn? Sommigen luisteren niet naar ons en zeggen: ‘Het is allemaal onzin. We gaan regelmatig naar de kerk, we nemen onze gezangenboeken en Bijbels onder de arm en we zijn een heel godsdienstig slag mensen.’ Ach ziel! Als ik u ontmoet bij de rechtbank der gerechtigheid, herinner u dan dat ik zei en dat Gods woord zei: ‘Tenzij u wedergeboren wordt zult u het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.’

			Anderen zeggen: ‘We kunnen niet geloven dat wedergeboren worden zo’n verandering is als waarover u spreekt. Ik ben een stuk beter dan ik gewend was. Ik zweer niet meer en ik ben heel erg verbeterd.’ Mijne heren, ik zeg u dat het geen kleine verandering is. Het is niet de kruik herstellen, maar het is hem breken en een nieuwe krijgen. Het is niet het hart oplappen, maar het ontvangen van een nieuw hart en een oprechte geest. Niets anders dan dood zijn voor de zonde en leven voor de gerechtigheid zal uw ziel redden.

			Ik verkondig geen nieuwe leerstelling. Pak de artikelen van de Kerk van Engeland erbij en lees het daar. Mensen uit die kerk komen soms naar me toe om zich bij ons aan te sluiten. Dan laat ik hen onze leerstellingen zien die in hun gebedenboek staan en vervolgens zeggen ze dat ze niet wisten dat die daarin waren opgenomen. Beste hoorders, waarom kunt u uw eigen geloofsartikelen niet lezen? Wel, om het duidelijk te zeggen, u weet niet wat er in uw gebedenboek staat. Mensen lezen vandaag de dag hun Bijbel niet en het grootste deel van hen heeft geen godsdienst. Ze hebben een godsdienst die enkel uiterlijk vertoon is, maar ze denken er niet over om uit te zoeken wat de echte bedoeling ervan is. Mijne heren, het is niet een dekmantel van godsdienst die iets voor u doet, u hebt een levende godsdienst nodig. Het is niet een zondagschristendom, maar godsdienst op maandag. Het is niet vroom zijn in de kerk, maar vroom zijn in uw binnenkamer. Het is geen gewijde plaats om er te knielen, het is een heilige plaats om er de hele dag in te vertoeven. Er moet een verandering van het hart zijn, werkelijk, volledig, levend en totaal.

			En wat zegt u nu? Heeft uw geloof de wereld overwonnen? Kunt u op een hoger plan leven dan de wereld? Of hebt u de wereld en de dingen van de wereld lief? Als dat zo is, mijne heren, dan moet u uw gang maar gaan en verloren gaan, tenzij u zich daarvan afkeert en uw hart aan Christus geeft. O, wat zegt u, is Jezus uw liefde waard? Zijn de dingen van de eeuwigheid en de hemel het waard om de dingen van de tijd te versmaden? Is het zo zoet om een werelds mens te zijn, dat u het ervoor over hebt om in de rampzaligheid terecht te komen? Is het zo goed om zondaar te zijn, dat u daarvoor het eeuwig welzijn van uw ziel op het spel kunt zetten? O vrienden, is een uurtje plezier het waard om er een eeuwigheid van smart voor te riskeren? Is een dans het waard om de hel in te dansen met voor eeuwig jammerende vrienden? Is een droom, met een vreselijk ontwaken, het waard om te genieten als er anderzijds de heerlijkheden van de hemel zijn voor degenen die God willen volgen? O, als ik de juiste woorden kon vinden, dan zou u mijn hart in mijn ogen zien, en ik zou mezelf weg wenen totdat u medelijden had met uw eigen arme ziel. Ik weet dat ik, in zeker opzicht, verantwoordelijk ben voor uw ziel; als de wachter ze niet waarschuwt zullen ze verloren gaan, maar hun bloed zal van de hand van de wachter worden geëist. ‘Bekeert u, bekeert u, waarom zult gij sterven, O huis van Israël?’ spreekt de Heere.

			Verdwaasden, vol van uw boze wil, geneigd tot het kwaad, nog spreekt de Heilige Geest deze morgen door mij: ‘Als u zich van ganser harte tot de Heere bekeert, dan zal Hij zich over u ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.’ Ik kan u er niet brengen, ik kan u niet grijpen. Mijn woorden zijn krachteloos, mijn gedachten zijn zwak! De oude Adam is te sterk voor dit jonge kind om hem te trekken of voort te slepen; maar God spreke tot u, dierbare hoorders. Laat God de waarheid aan u toepassen, en dan zullen wij ons samen verblijden, zowel hij die zaait als hij die maait, omdat God ons de wasdom gegeven heeft. God zegene u! Ik hoop dat u allen wedergeboren wordt en dat u het geloof hebt dat de wereld overwint!

			‘Heb ik dat geloof dat naar Christus zoekt,
dat de zonde en de wereld overwint,
Hem ontvangt als Profeet, Priester en Koning
En het geweten zuiver maakt?
Als ik deze kostbare genade bezit,
dan wordt alle roem aan U gebracht;
Zo niet, dan zoek ik uit Uw handen te ontvangen.
Schenk het mij nu, o Heere.

			De zegen van volledige zekerheid

			‘Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God.’  
1 Joh. 5:13

			Johannes schreef aan gelovigen: ‘Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God.’ Het is waardevol om op te merken dat al de brieven zo geschreven zijn. Het zijn geen brieven aan iedereen, het zijn brieven aan degenen die heiligen genoemd worden. Het zou sommigen van u ontzag moeten inboezemen als u de Bijbel opent en bedenkt welk groot gedeelte niet aan u gericht is. U mag het lezen en de Heilige Geest van God kan het genadig aan u zegenen maar het is niet aan u gericht. U leest de brief van iemand anders. Dank God dat het u toegestaan wordt om hem te lezen, maar verlang ernaar om geteld te worden onder degenen aan wie de brief gericht is. Dank God veel meer als enig gedeelte door de Heilige Geest voor uw redding gebruikt zou zijn. Het feit dat de Heilige Geest spreekt tegen de kerken en gelovigen in Christus zou ervoor moeten zorgen dat u uw knieën buigt en gaat roepen of God u tot Zijn kind wil maken. Dat Hij zal geven dat dit boek het uwe mag worden van het begin tot het eind, dat u zijn dierbare beloften mag lezen alsof ze gedaan zijn tot u. Deze ernstige gedachte zal sommigen van u niet aangegrepen hebben; laat het dan nu tot u doordringen.

			Het verbaast ons niet dat sommige mensen de brieven niet verwelkomen, want ze waren niet aan hen geschreven. Waarom zouden zij kritiek hebben op woorden die gericht zijn aan een ander soort mensen als zij zelf zijn? Toch verbazen wij er ons niet over, want we wisten dat het zo zou zijn. Hier is een testament en u begint het te lezen; maar u vindt het niet interessant, het is vol woorden en uitdrukkingen waarvan u niet de moeite neemt om ze te begrijpen, omdat ze geen betrekking hebben op uzelf. Maar als u tijdens het lezen van dat testament bij een clausule zou komen waarin een landgoed aan u is nagelaten, dan verzeker ik u dat de aard van het hele document u heel anders zal toeschijnen. U zult nu nieuwsgierig zijn om de uitdrukkingen te begrijpen en om zeker te zijn van de voorwaarden en u zult zich zelfs ieder woord van de bepaling willen herinneren dat betrekking heeft op uzelf. O lieve vrienden, moge u het testament van onze Heere Jezus Christus lezen als een testament. Dan zult u het waarderen boven al de geschriften van de wijze mannen. 

			Dit brengt me bij mijn tweede opmerking, namelijk dat als deze dingen aan gelovigen geschreven zijn, deze gelovigen hun best moeten doen om er bekend mee te worden en moeten zoeken naar de betekenis en bedoeling ervan. Johannes zegt: ‘Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God.’ Verzuim niet, smeek ik u, om datgene te lezen wat de Heilige Geest aan u heeft laten schrijven. Het is niet alléén maar Johannes die schrijft. Johannes is geïnspireerd door de Heere, en deze dingen zijn aan u geschreven door de Geest van God. Geef ernstig acht op ieder enkel woord dat God gezonden heeft als Zijn eigen brief aan uw hart. Waardeer de Bijbel. Luther zei dat ‘hij niet in het paradijs wilde zijn, al zou hij dat mogen, zonder het Woord van de Heere; maar met het Woord kon hij in de hel zelf leven.’ Bij een andere gelegenheid zei hij dat ‘hij de hele wereld niet wilde hebben voor één bladzijde van de Bijbel.’

			De Bijbel is alles voor de christen, zijn eten en zijn drinken. De heilige kan zeggen: ‘Hoe lief heb ik uw wet!’ Als wij dat niet kunnen zeggen, is er iets mis met ons. Als de heilige schrift voor ons zijn smaak heeft verloren, dan zijn we niet in de juiste toestand en moeten we bidden voor onze geestelijke gezondheid.

			Tot zover de inleiding van mijn preek. Laten we ons nu vollediger op ons onderwerp richten, en laten we in de eerste plaats opmerken dat Johannes schreef met een speciaal doel; en dan in de tweede plaats stellen dat wij dit doel behoren na te streven. 

			Ten eerste, Johannes schreef met een speciaal doel. Een mens schrijft niet goed tenzij hij met het schrijven een specifiek doel heeft. Simpelweg met papier en inkt voor u gaan zitten, met zoveel ruimte om op te vullen, dat zorgt gegarandeerd voor armzalig geschrijf. Johannes wist wat hij aan het doen was. Zijn bedoeling en oogmerk stonden hem helder voor de geest en hij vertelt ons wat die waren. 

			Wat de tekst betreft had de geliefde apostel één duidelijk doel dat in drieën valt onder te verdelen. Om te beginnen schreef Johannes dat we ons konden verheugen in de volle verzekering van onze zaligheid. ‘Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de Zoon van God; opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt.’

			Velen die geloven in de naam van Jezus zijn er niet zeker van dat ze het eeuwige leven hebben; zij hopen het alleen maar. Nu en dan hebben zij zekerheid, maar de vreugde is niet blijvend. Ze lijken op een predikant over wie ik eens hoorde, die zei dat hij zich zeker voelde van zijn redding, ‘behalve als er een oostenwind stond.’ Het is iets ellendigs om zo afhankelijk van omstandigheden te zijn als voor veel mensen geldt. Wat waar is als de wind vanuit het zachte zuiden of het bruisende westen waait, is ook waar als de wind goed is voor mensen noch beesten. Johannes wilde niet hebben dat onze zekerheid met het weerglas op en neer ging en ook niet dat ze met de windwijzer meedraaide. Hij zei: ‘Deze dingen heb ik u geschreven opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt.’ Hij wilde dat wij zekerheid zouden hebben dat we deel hebben aan het nieuwe leven en dat we het op zo’n manier zouden weten dat we de gouden vruchten van die kennis zouden plukken en vervuld worden met vreugde en vrede door het geloof. 

			Ik spreek liefdevol tot de zwakkeren die nog niet kunnen zeggen dat ze weten dat ze geloofd hebben. Ik spreek niet tot uw veroordeling maar tot uw redding. Volle verzekering is niet onmisbaar voor onze redding, maar wel voor onze voldoening. Ach, dat u haar eens zou mogen ontvangen. In elk geval mag u nooit voldaan zijn zolang u nog zonder deze verzekering leeft. U kunt volle verzekering krijgen. U kunt haar krijgen zonder persoonlijke openbaringen, ze wordt in ons gewerkt door het Woord van God. Deze dingen zijn geschreven opdat u dat hebben mag en we kunnen er zeker van zijn dat de middelen die de Geest gebruikt, passen bij het doel dat Hij wil bereiken. Onder de leiding van de Geest van God schreef Johannes zodanig dat hij daarmee zijn doel zou bereiken.

			Welnu dan, heeft hij geschreven met de bedoeling ons te laten weten dat wij het eeuwige leven hebben? Ga door de gehele brief en u zult zien dat alles in die richting wijst; maar tijdens deze samenkomst zullen we geen tijd hebben om meer te doen dan het doornemen van dit hoofdstuk.

			Hij begint als volgt: ‘Eenieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren.’ Gelooft u dat Jezus de gezalfde Zoon van God is? Is Hij dat voor u? Is Hij gezalfd tot uw Profeet, Priester en Koning? Hebt u beseft dat Zijn zalving voldoende is om uw vertrouwen in Hem te stellen? Ontvangt u Jezus als gezalfde van God om Middelaar te zijn, de Verzoening van onze zonden en de Zaligmaker van de mensen? Als dat zo is, bent u uit God geboren. ‘Hoe kan ik dit weten?’ Broeders, ons bewijs is het getuigenis van God Zelf zoals hier weergegeven. Veronderstel dat een engel u zou vertellen dat u uit God geboren was, zou dat een zekerder getuigenis zijn dan de onfeilbare Bijbel? Als u gelooft dat Jezus de Christus is, bent u uit God geboren. Johannes heeft positief de waarheid verkondigd dat u kunt weten dat u het eeuwige leven hebt. Kan er iets duidelijker zijn dan dit?

			De liefhebbende geest van Johannes brengt hem ertoe om te zeggen: ‘Ieder die liefheeft Degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit Hem geboren is.’ Hebt u God lief? Hebt u Zijn eniggeboren Zoon lief? U kunt deze twee vragen met zekerheid beantwoorden. Ik ken een lieve christin die soms de neiging had om te zeggen: ‘Ik weet dat ik Jezus liefheb, maar ik ben bang dat Hij mij niet liefheeft.’ Om haar twijfel moest ik gewoonlijk glimlachen, want zoiets zou mij nooit overkomen zijn. Als ik Hem liefheb, dan weet ik dat de oorzaak is dat Hij mij eerst liefgehad heeft. Liefde tot God in ons is altijd het werk van de liefde van God tot ons. Jezus had ons lief en gaf Zichzelf voor ons, en in reactie daarop hebben wij Hem lief. Liefde tot Jezus is een gevolg dat het bestaan van de oorzaak ervan bewijst. Houdt u van Jezus? Verlustigt u zich in Hem? Klinkt Zijn naam als muziek in uw oren en smaakt hij als honing in uw mond? Houdt u ervan om te horen dat Hij hoog geprezen wordt? Ach, lieve vrienden! Ik weet dat een preek die vol is van Zijn dierbare naam voor velen van u als een overvloedig feestmaal is. En een redevoering waarin Christus niet genoemd wordt, is ledig, ijdel en nietig voor u. Is het niet zo? Als u inderdaad Hem liefheeft Die geboren heeft en Hem Die uit Hem geboren is, dan ‘kunt weten dat u het eeuwige leven hebt’, want zo staat het geschreven. 

			Johannes gaat verder met het noemen van een ander bewijs. ‘Hieraan kennen wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren.’ Houdt u van God? En houd u van Zijn kinderen? Luister naar een ander woord van dezelfde apostel: ‘Wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven omdat wij de broeders liefhebben.’ Dat mag schijnbaar slechts een klein bewijs zijn; maar ik kan u verzekeren dat het dikwijls een grote troost voor mijn ziel is geweest. Ik weet dat ik de broeders liefheb. Ik kan tegen mijn Heere zeggen:

			‘Is er een lam in uw kudde
dat ik minachtend niet zou voeden?’

			Ik zou graag de minsten van Zijn volk willen bemoedigen en troosten. Welaan dan, als ik de broeders liefheb, heb ik de oudste Broeder lief. Als ik de kinderen liefheb, heb ik de Vader lief en dan weet ik dat ik overgegaan ben uit de dood in het leven. Broeders, neem dit bewijs in al zijn kracht mee naar huis. Het is overtuigend. Johannes heeft gezegd: ‘Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben.’ En hij zou niet zo overtuigend gesproken hebben als het niet precies zo geweest was. Broeders, wees nooit tevreden met gevoelige vertroostingen; zet uw voeten vast op de rots van feiten en waarheid. Werkelijke christelijke verzekering is geen zaak van veronderstellen, maar van wiskundige nauwkeurigheid. Ze verdraagt logische bewijsvoering en is geen verhaal van dichterlijke verbeelding. De Heilige Geest heeft ons verteld dat als we de broeders liefhebben we overgegaan zijn van de dood in het leven. U kunt vertellen of u de broeders als zodanig liefheeft, omwille van hun Meester en omwille van de waarheid die in hen is. Als u in waarheid kunt zeggen dat u hen als zodanig liefhebt, kunt u weten dat u het eeuwige leven hebt.

			Onze apostel geeft ons dit verdere bewijs: ‘Want dit is de liefde van God dat wij Zijn geboden bewaren en Zijn geboden zijn niet zwaar.’ Gehoorzaamheid is de grote toetssteen van liefde. Als u leeft volgens uw eigen wil en God niet gehoorzaamt, dan bent u niet één van de Zijnen. Als u nooit aan de Heere Jezus denkt als aan uw Meester, nooit de aanspraken van God erkent en nooit gehoorzaam wilt zijn aan Zijn wil, dan hebt u het eeuwige leven niet. Als u ernaar verlangt om gehoorzaam te zijn en als u dit verlangen bewijst door daden, dan hebt u het goddelijke leven binnen in u. Beproef uzelf. Is het overheersende kenmerk van uw leven gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid? Via de vruchten kunt u de wortel en de plant beoordelen.

			Maar let er wel op dat deze gehoorzaamheid vrolijk en gewillig moet zijn. Ongetwijfeld zijn er sommigen die de geboden van God onwillig gehoorzamen. Ze houden er niet van, hoewel zij ervoor buigen. Zij ergeren zich en mopperen vanwege de beperkingen die vroomheid hun oplegt, en dit bewijst dat ze huichelaars zijn. Wat u doen wilt, doet u als het ware ook daadwerkelijk voor het aangezicht van God. Als er zoiets als afgedwongen heiligheid bestond, dan zou het onheiligheid zijn. Mijn hoorders, misschien kunt u praktisch bezien niet tot een bepaalde soort zonde vervallen. Maar kon u het wel, dan zou u het doen, uw verlangens tonen wat u werkelijk bent.

			Ik heb gehoord van zogenaamde christelijke mensen die naar zondige vermaken gingen, gewoon, zoals zij zeiden, om van een beetje vermaak te genieten. Och ja, we zien hoe u bent! Waar uw vermaak is, is uw hart. Als u geniet van de genoegens van de wereld, bent u van de wereld en zult u met de wereld worden veroordeeld. Als Gods geboden zwaar voor u zijn, dan bent u in uw hart een opstandeling. Oprechte onderdanen scheppen behagen in de koninklijke wet. ‘Zijn geboden zijn niet zwaar.’

			Ik zei onlangs tegen iemand die de kerk kwam bezoeken: ‘Ik veronderstel dat u niet volmaakt bent?’ en het antwoord was: ‘Nee mijnheer, ik wilde dat ik het kon zijn.’ Ik zei: ‘En gesteld dat u het inderdaad was?’ ‘O’, zei hij, ‘dat zou de hemel voor mij betekenen.’ Hetzelfde geldt voor mijzelf. We hebben een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. O, dat we volmaakt konden gehoorzamen in gedachten, woorden en werken! Dit is onze kijk op de hemel. Zodoende zingen we ervan:

			‘Daar zullen wij Zijn aangezicht zien,
en nooit, nooit meer zondigen.
Daar zullen we uit de rivieren van Zijn genade
eindeloze vreugde drinken.’

			We zouden amper van verdriet bevrijd willen zijn, als we maar bevrijd mochten zijn van de zonde. We zouden elke last vrolijk willen dragen als we kunnen leven zonder smet of blaam. Dan zouden we ook kunnen leven zonder verdriet. Zijn geboden zijn niet zwaar, maar het zijn wegen van vreugde en vrede voor ons. Voelt u dat u de wegen van God bemint, dat u verlangt naar heiligheid en die met vreugde nastreeft? Dan, dierbare vrienden, hebt u het eeuwige leven en dit zijn er de zekere bewijzen van. Als in een menselijk hart gehoorzaamheid, heiligheid en vreugde in God worden gevonden, dan zijn ze daarin gebracht door een hemelse hand. Overal waar ze worden gevonden, bewijzen ze dat de Heere eeuwig leven ingeplant heeft, want deze gaven zijn veel te kostbaar om te worden begraven in een dode ziel.

			Johannes gaat dan verder met drie getuigen te noemen. Welnu, lieve hoorders, weet u iets over deze drie getuigen? ‘Drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed en deze drie zijn één.’ Kent u ‘de Geest?’ Heeft de Geest u levend gemaakt, u veranderd, u verlicht en u geheiligd? Woont de Geest van God in u? Voelt u Zijn heilige invloeden? Is Hij het wezen van het nieuwe leven in u? Kent u Hem zoals Hij u bekleedt met Zijn licht en kracht? Als dat zo is, bent u levend in God.

			Vervolgens, kent u ‘het water’, de reinigende kracht van de dood van Christus? Kruisigt de gekruisigde Heere uw zonden? Is het water aan u toegepast om de kracht van de zonde te verwijderen? Verlangt u er nu naar om de heiligmaking te voleindigen in de vreze Gods? Dit bewijst dat u het eeuwige leven hebt.

			Kent u ook ‘het bloed?’ We leven in een ellendige eeuw, waarin men laag denkt over het kostbare bloed. Mijn hart is bijna gebroken en mijn vlees krachteloos als ik de verschrikkelijke dingen overdacht heb die onlangs over het kostbare bloed gesproken zijn door mensen die christelijke predikanten genoemd worden. ‘Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad; mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering!’ Geliefde vrienden, kent u de kracht van het bloed om de zonden weg te nemen, de kracht van het bloed om van vrede te spreken tot het geweten, de kracht van het bloed om toegang te geven tot de genadetroon? Kent u de verlevendiging, de herstellende, bemoedigende kracht van het dierbare bloed van Christus dat voorgesteld wordt bij de tafel des Heeren door de vrucht van de wijnstok? Dan zal het feit dat u eeuwig leven hebt in de mond van deze drie getuigen volledig vastgesteld zijn. Als de Geest van God in u is, is Hij het onderpand van uw eeuwige erfenis. Als het water u gewassen heeft, dan bent u van de Heere. Jezus zei tegen Petrus: ‘Als ik u niet was, dan hebt gij geen deel aan mij.’ Maar u bent gewassen en daarom van de Heere. Als het dierbare bloed u gewassen heeft van de schuld van de zonde, dan weet u dat het u ook gekocht heeft van de dood en dan is het voor u de waarborg van het eeuwige leven. Ik bid u dat u vanaf dit ogenblik genieten mag van het verenigde licht van deze drie lampen van God: ‘de Geest en het water en het bloed’, en dat u zo volledige geloofsverzekering mag hebben.

			Ik wilde nog iets opmerken. Lees het negende vers: de apostel stelt ons geloof en onze verzekering vast op grond van het feit dat wij ‘het getuigenis van God aannemen.’ Als ik geloof dat ik gered ben op grond van dit of dat of iets anders, dan kan ik me vergissen; de enige zekere grond is ‘het getuigenis van God.’ De diepste kern van het christelijk geloof is dat we God op Zijn woord geloven. We moeten dat woord aannemen, niet vanwege de waarschijnlijkheid van het getuigenis ervan, noch vanwege het bevestigende bewijs van wetenschap en filosofie, maar eenvoudig en alleen omdat de Heere het gesproken heeft. Menig belijdend christen gaat droevig mank op dit punt. Zij durven het woord van God te beoordelen in plaats van ervoor te buigen. Zij zitten niet aan de voeten van de Meester, maar worden zelf leraren. Ik dank God dat ik alles geloof wat God heeft gesproken, of ik er de redelijkheid van in kan zien of niet. Voor mij gaat het feit dat de mond van God het gesproken heeft boven elk argument, of het nu voor of tegen is. Als Jehova het zo zegt, dan is het zo. Aanvaard u het getuigenis van God? Zo niet, dan hebt u Hem een leugenaar gemaakt en de waarheid is niet in u; maar als u ‘het getuigenis van God’ aangenomen hebt, dan is dit Zijn getuigenis dat ‘Hij ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in Zijn Zoon.’

			Ik zeg nogmaals, als uw geloof gefundeerd is op de wijsheid van mensen en gebaseerd op de knapheid van een prediker, dan zal het u in de steek laten. Is het echter gefundeerd op het zekere woord van de Heere, dan zal het voor eeuwig blijven staan – en dit zal voor u een bijzonder teken zijn dat u het eeuwige leven hebt.

			Ik heb genoeg gezegd over dit onderwerp; och, dat God het voor U mag zegenen! Mogen we in staat gesteld worden om uit wat Johannes geschreven heeft boven alle twijfel op te maken dat we het leven van God in onze ziel hebben.

			Johannes schreef bovendien opdat wij zouden mogen weten dat ons geestelijk leven eeuwig is.  Let hier alstublieft op, want er zijn sommigen van Gods kinderen die deze bemoedigende les nog niet geleerd hebben. Het leven van God is niet voorbijgaand, maar blijvend; niet tijdelijk, maar eeuwig. Sommigen denken dat het leven van God in de ziel van de gelovigen kan sterven, maar hoe zou het dan eeuwig kunnen zijn? Als het sterft, is het geen eeuwig leven. Als het eeuwig leven is, kan het niet sterven. Ik weet dat de moderne bedriegers ontkennen dat eeuwig ook eeuwig betekent, maar u en ik ontkrachten niet net als zij de betekenis van de woorden die de Heilige Geest gebruikt. Wij geloven dat ‘eeuwig’ betekent ‘zonder einde’ en we geloven dat als ik het eeuwige leven heb, ik eeuwig zal leven. Broeders, de Heere wilde dat wij zouden weten dat wij het eeuwige leven hebben.

			Leer dus het leerstuk van het eeuwige leven, gegeven in de nieuwe geboorte. Het moet eeuwig leven zijn omdat het ‘het leven van God’ is. We zijn door de Geest van God wedergeboren tot een levend en onvergankelijk zaad dat leeft en voor altijd blijft. Van ons wordt gezegd dat we ‘de goddelijke natuur deelachtig zijn.’ Zeker, naast andere dingen betekent dit dat we een onsterfelijk leven ontvangen; want onsterfelijkheid is het wezen van het leven van God. Zijn naam is ‘Ik ben die Ik ben.’ Hij heeft leven in Zichzelf en de Zoon heeft leven in Zichzelf en van dit leven zijn wij de ontvangers. Dit was Zijn doel wat Zijn Zoon betrof, dat Hij het eeuwige leven zou kunnen geven aan zovelen als de Vader Hem gegeven had. Als het Gods leven is dat in een gelovige is –en dat is zeker zo– dan moet dat leven eeuwig zijn. Als kinderen van God hebben we deel aan Zijn leven en als erfgenamen van God beërven wij het eeuwige leven. ‘Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus Die Gij gezonden hebt.’

			Geliefden, onze Heere Jezus Christus noemt het leven van Zijn volk eeuwig leven. Hoe dikwijls citeer ik deze tekst! Hij schijnt vooraan op mijn tong te liggen: ‘Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan, noch zal iemand ze uit mijn hand rukken.’ En nogmaals: ‘Wie in Hem gelooft, heeft het eeuwige leven.’ Het is geen tijdelijk leven, geen leven dat in de loop der tijd moet verouderen en sterven, maar eeuwigdurend leven. ‘Het zal in hem een fontein van water zijn, springende tot in het eeuwige leven.’ Dit is het leven van Christus in de ziel. ‘Want u bent gestorven en u leven is met Christus verborgen in God.’ ‘Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.’ ‘Als Christus, die ons leven is, zal verschijnen, dan zult gij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.’ Als ons leven het leven van Christus is, zullen we niet sterven voordat Christus sterft. Als ons leven verborgen is in Hem, zal het nooit aan het licht gebracht en vernietigd worden totdat Christus Zelf vernietigd is. Laat ons hierin rusten.

			Let er opnieuw op hoe onze Heere het gesteld heeft: ‘Ik leef en gij zult leven.’ Dus zolang als Jezus leeft, moet Zijn volk leven, want de bewijsgrond zal altijd dezelfde zijn: ‘Ik leef en gij zult leven.’ We zijn zo één met Christus dat de leden niet kunnen sterven, omdat het Hoofd leeft. We zijn zo één met Christus dat Paulus uitdagend durft te zeggen: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere?’ Dan volgt er een lijst van dingen waarvan verondersteld kan worden dat ze scheiding maken, maar we krijgen te horen dat ze dat niet kunnen, want: ‘In al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’

			Is het niet duidelijk dat wij begiftigd worden met een leven zo hemels en goddelijk dat wij nooit kunnen sterven? Johannes vertelt ons in ditzelfde hoofdstuk: ‘Wij weten dat een iegelijk die uit God geboren is niet zondigt.’ Zo iemand gaat niet terug naar zijn oude zonden, hij komt niet weer onder de heerschappij van de zonde, ‘maar die uit God geboren is bewaart zichzelf en de boze vat hem niet.’

			Geliefden, ik smeek u om een krachtige en vaste greep op deze belijdenis te houden. Hoe ernstig verlang ik ernaar ‘dat u mag weten dat u het eeuwige leven hebt!’ Weg met de leerstelling dat uw vandaag levend bent in Christus en morgen dood. Wat een arme, ellendige leerstelling is dat! Houd vast aan de eeuwige zaligheid door het eeuwige verbond, uitgewerkt door eeuwige liefde, want de Geest van God heeft deze dingen aan u geschreven in de naam van de Zoon van God, opdat u mag weten dat u het eeuwige leven hebt. 

			Verder verlangde Johannes volgens deze tekst naar de toename en bevestiging van hun geloof. Hij zegt: ‘Opdat u mag geloven in de naam van de Zoon van God.’ Johannes schreef aan degenen die geloofden, opdat ze op een krachtiger manier zouden geloven. Zoals onze Zaligmaker niet alleen gekomen is opdat wij het leven zouden hebben, maar ook opdat wij het in overvloed zouden hebben, zo schrijft Johannes dat als we geloof hebben, we er meer van moeten hebben. Kom geliefden, luister hier een ogenblik naar! U hebt de melk van het geloof, maar God wil dat u de room van verzekering zult hebben! Hij wil uw geloof doen toenemen. Mocht u maar meer omvattend geloven.

			Misschien gelooft u niet de gehele waarheid omdat u die nog niet begrepen hebt. Er waren leden van de kerk van Korinthe die niet geloofden in de opstanding uit de doden en er waren Galaten die erg duister waren betreffende de rechtvaardiging door het geloof. Menig christen is beperkt op het gebied van het geloof doordat hij Gods gedachten negeert. Net als bepaalde stammen in Israël hebben ze nog maar een klein grondgebied veroverd, hoewel al het land van hun is van Dan tot Berseba toe. Johannes wilde dat wij onze vensters open zouden zetten en dat ons geloof toe zou nemen. Laten we alles geloven wat God geopenbaard heeft, want iedere waarheid is kostbaar en bruikbaar in de praktijk. Misschien is uw geloof in de leerstellingen arm en mager. O, dat de Heere het water in wijn wilde veranderen! Menigeen van u leeft van melk, en toch geeft uw leeftijd aan dat u met vlees gevoed zou moeten worden. Waarom een babydieet volgen? U die gelooft wordt dringend vermaand om ‘in en uit te gaan en weide te vinden’; ga de hele openbaring van God door. 

			Het zal goed voor u zijn als uw geloof ook krachtig toeneemt. O, dat u dat wat u gelooft maar vollediger zou mogen geloven! We hebben een dieper inzicht en krachtiger overtuiging nodig. We geloven tot nu toe nog niet half, ieder van ons. Velen van u gaan scheren maar net langs de oppervlakte van de bronnen van de waarheid. Gezegend de vleugel die het water van de rivier des levens aanraakt, maar het is oneindig meer gezegend om zich te werpen in de diepten daarvan. Dit is wat Johannes voor u begeert: dat u met heel uw hart en ziel en kracht zou geloven. 

			Hij zou willen dat u wat meer standvastig zou geloven, zodat u zou kunnen zeggen: ‘Mijn hart is bereid, o Heere, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalmzingen.’ Zo is het niet altijd met ons. Soms zijn we lafhartig. Vandaag spelen we dat we de man zijn en morgen de muis. Heere, heb medelijden met ons, we zijn een onstandvastig volk, onbestendig als de wind. De Heere wil dat we altijd in Hem blijven met een sterk en krachtig vertrouwen, geworteld in Hem en gebouwd op Hem.

			Hij wil dat wij dapper vertrouwen. Sommigen kunnen beperkt geloven betreffende kleine dingen. Ach hadden we maar een grenzeloos vertrouwen in een oneindige God! We hebben meer nodig van een dapper geloof, het geloof van doen en durven. Vaak zien we de manier om kracht te krijgen, maar hebben we niet het geloof dat daarbij past. Zie hoe Petrus op de zee wandelt! Ik raad niemand van u aan om het te proberen en ook heeft onze Heere Petrus niet aangeraden om dat te doen; het is al goed genoeg als we rechtschapen op de wal wandelen. Maar toen Petrus eenmaal een paar stappen op de zee gedaan had, behoorde hij geweten te hebben dat onze Heere hem de verdere weg zou kunnen helpen. Maar helaas, zijn geloof schoot tekort en hij begon te zinken. Hij zou de hele weg naar Jezus hebben kunnen lopen als hij aldoor geloofd had. Zo is het ook met ons: ons geloof is goed genoeg voor een opwelling, maar het mist blijvende kracht. Och, moge God ons geven om zodanig te geloven dat we niet alleen over een stuk of twee golven stappen, maar dat we op het water lopen tot het eind! Als de Heere het u opdraagt, kunt u door het vuur gaan zonder te verbranden en door een watervloed zonder te verdrinken. Zulk een onbevreesd, onbezorgd en overwinnend geloof moge de Heere in ons werken!

			We hebben ook nodig dat ons geloof toeneemt in die zin dat het meer in de praktijk toegepast wordt. Sommige mensen hebben een prachtig nieuw geloof, net zo aardig als de schone kachelpook in de salon en net zo nutteloos. We hebben een geloof nodig voor iedere dag, niet om ernaar te kijken maar om het toe te passen. Broeders en zusters, we hebben geloof nodig voor de keuken en de voorraadkamer, even goed als voor de huiskamer en de serre. We hebben geloof nodig voor de werkplaats, zo goed als voor de gebedsdienst. We hebben geloof nodig voor de gewone dingen van het leven en voor de moeilijke dingen van de dood. We zouden met minder blanketsel toe kunnen als we meer kracht hadden. We hebben minder uiterlijk vertoon nodig en meer waarheid. God geve u dat u mag geloven in de naam van de Zoon van God met een zuiver, van gezond verstand getuigend geloof dat draagbaar, wasecht en werkbaar zal blijken te zijn door het gehele leven.

			We moeten vreugdevoller geloven. O, wat is het iets gezegends als u de rust en de vreugde van het geloof bereikt! Als we werkelijk de belofte van God zouden geloven en in de zekere vervulling van de Heere daarvan zouden rusten, dan zouden we even gelukkig kunnen zijn als de engelen. Ik merk op hoe vroeg in de morgen de vogels beginnen te zingen; voordat de zon op is of zelfs voordat de eerste grijze tinten van het morgenlicht zichtbaar zijn, zijn de kleine zangers wakker en aan het zingen. Al te dikwijs weigeren wij te zingen totdat de zon ruimschoots op is en de middag is nabij. We moesten ons schamen! Zullen we onze God dan nooit vertrouwen? Zullen we Hem nooit prijzen voor het geluk dat nog komen gaat? Ach, een geloof dat kan zingen in de nacht en gedurende de winter! Geloof dat kan leven op een belofte is het geloof van Gods uitverkorenen. U zult op aarde nooit de hemel genieten totdat u gelooft zonder aarzeling. Moge de Heere u zo’n geloof geven.

			II. Tot zover ben ik bezig geweest met mijn eerste hoofdgedachte en de tijd is al bijna op. We moeten nu tot de kern van de zaak komen. We moeten ons onderwijs toepassen. Het doel dat Johannes zich voorgenomen had, behoren wij na te streven. Als hij wilde dat wij zouden weten dat we het eeuwige leven hebben, broeders en zusters, laten wij dan proberen om het te weten. Het Woord van God is met dit doel geschreven; laten wij het daar dan ook voor gebruiken. De hele Bijbel is geschreven opdat ‘we zouden mogen geloven dat Jezus is de Christus en dat wij gelovende het leven zouden hebben door Zijn naam.’ Dit boek is geschreven voor u die gelooft, opdat u mag weten dat u gelooft. Wilt u de Bijbel wat u betreft een mislukking laten zijn? Wilt u leven met voortdurende vragen en twijfel? Als dat zo is, heeft de Bijbel zijn doel wat u betreft gemist. De Bijbel is gegeven opdat u er volledig zeker van mag zijn dat u het eeuwige leven bezit. Beeld u daarom niet in dat er nog voorwaarden van uw kant nodig zijn om het te verkrijgen.

			Ons geweten vertelt ons dat we ernaar moeten staan naar volledige verzekering van onze zaligheid. Het kan niet goed voor ons zijn om kinderen van God te zijn zonder onze eigen Vader te kennen. Hoe kunnen we neerknielen en zeggen: ‘Onze Vader Die in de hemel is,’ als we niet weten of Hij onze Vader is of niet? Neigt een leven van twijfel niet naar een leven van leugenachtigheid? Gebruiken we geen taal die niet in overeenstemming is met ons geweten? Kunt u vreugdevolle liederen zingen waarvan u vreest dat ze niet op uzelf van toepassing zijn? Wilt u zich verheugen in de godsdienstoefening als uw hart niet weet dat God uw God is? Waar is uw liefde tot God zolang de Geest der aanneming u niet in staat stelt om ‘Abba, Vader’ te roepen? Kunt u rusten? Durft u te rusten terwijl u zich afvraagt of u gered bent of niet? Kunt u vandaag naar huis gaan om te gaan eten en van uw maaltijd te genieten terwijl er een probleem is betreffende het eeuwige leven van uw ziel? O, wees toch niet zo roekeloos om op dat gebied risico’s te lopen! Ik bid u, neem geen risico’s voor de eeuwigheid. Als u ergens onzekerheden over laat bestaan, laat het dan uw lichaam of uw landgoed betreffen, maar niet uw ziel.

			Uw geweten draagt u op om te streven naar de wetenschap dat u het eeuwige leven hebt, want zonder deze kennis zult u vele plichten niet kunnen vervullen. Veel Bijbelteksten die ik vanmorgen niet kan noemen, roepen u op tot deze plicht. Wordt u niet gevraagd om uw roeping en verkiezing vast te maken? Bent u er al niet meer dan duizend keer toe vermaand om u in de Heere te verblijden en voortdurend dank te zeggen? Maar hoe kunt u zich verblijden als de donkere twijfel u achtervolgt dat u uiteindelijk misschien het leven van God niet hebt? U moet dit vraagstuk opgelost zien, of u kunt niet in de Heere rusten en geduldig op Hem wachten. Kom, broeders en zusters, ik verzoek u dringend: als u de Bijbel wilt volgen en de voorschriften van de Heere gehoorzamen, sta dan naar verzekering, want zonder dat kunt u ze niet gehoorzamen.

			Luister tot besluit naar deze grote hoeveelheid redenen waarom iedere gelovige zou moeten zoeken naar de zekerheid dat hij het eeuwige leven heeft. Hier zijn ze. Verzekering van uw zaligheid zal u ‘de vrede met God die alle verstand te boven gaat’ brengen Als u weet dat u gered bent, kunt u neerzitten in armoede, of in ziekte, of onder lasterpraatjes en u toch volmaakt tevreden voelen.

			Volle verzekering is de Koh-i-noor4 onder de juwelen waarmee de hemelse Bruidegom Zijn echtgenote versiert. Verzekering is een berg van kruiden, een land dat vloeit van melk en honing. Zeker te weten dat u het eeuwige leven bezit is als een paradijs onder de sterren vinden, waar de bergen en de heuvels voor u in zingen uitbarsten.

			Volle verzekering zal soms tot uitbarstingen van vreugde leiden. De vrede stroomt als een rivier en hier en daar springt ze op als watervallen van extatische vreugde. Er zijn perioden wanneer de plant van vrede in bloei staat en dan verspreidt ze een geur van mirre en kassie. O, het geluk van de mens die weet dat hij het eeuwige leven heeft! Soms, alléén in onze kamer, als we ons verheugden in deze verzekering, hebben we hardop gelachen, want dat konden we niet helpen. Als iemand zich afgevraagd had waarom een mens in z’n eentje zou lachen, dan hadden we hem kunnen uitleggen dat we niet door iets bespottelijks werden geraakt; onze mond was vervuld met lachen omdat de Heere grote dingen aan ons gedaan had, waarom wij verblijd waren. De godsdienst die nooit iets vreugdevols op tafel brengt is een karige huismeester. Het verbaast me niet dat sommige mensen hun schamele godsdienst opgeven; die is het nauwelijks waard om aan vast te houden. Het kind van God dat weet dat hij het eeuwige leven heeft zit op school, ook al heeft hij menige vakantiedag – en hij ziet uit naar de dag dat hij naar huis gaat en dat hij voor altijd het aangezicht van zijn Geliefde zal zien.

			Broeders, volledige verzekering zal ons het volledige resultaat van het Evangelie geven. Het Evangelie behoort ons heilig te maken, en dat zal het doen als we het volledige bezitten. Het Evangelie behoort ons afgescheiden te maken van de wereld. Het Evangelie behoort ervoor te zorgen dat we hier beneden een hemels leven leiden, en dat zal het ook als we er diepe teugen van nemen; maar als we alleen maar zo nu en dan een klein slokje nemen, dan geven we het Evangelie geen kans om zijn opzet in ons uit te werken. Pootjebaad niet aan de kant van het water des levens, maar waad er eerst in tot uw knieën en haast u dan om uzelf in het water te werpen om erin te zwemmen. Pas ervoor op om met weinig genade tevreden te zijn. Bewijs wat de genade van God kan doen door u aan Zijn kracht over te geven.

			Volle verzekering geeft een mens een dankbare ijver voor de God Die hij liefheeft. Er zijn mensen die voor Jezus naar Kongo willen gaan, omdat ze weten dat ze de Zijne zijn. Dit zijn de mensen die werkelijk alles voor Christus willen neerleggen, want Christus is van hen. Dit zijn de mensen die verachting, schande en bedrog willen dragen omwille van de waarheid, want zij weten dat zij het eeuwige leven hebben. Dit zijn degenen die het willen houden bij prediking en onderwijs, opofferen en werken, want het koninkrijk der hemelen komt hun toe en dat weten ze. De mensen willen weinig doen voor dat waaraan ze twijfelen en veel voor dat waarin ze geloven. Als u de eigendomsakte verloren hebt en niet weet of het huis van u is of niet, dan besteedt u niet veel geld aan reparaties of uitbreidingen. Als u weet dat de hemel voor u is, verlangt u ernaar om er klaar voor te zijn. Volle verzekering vindt brandstof om de ijver te voeden.

			Deze verzekering veroorzaakt en voedt ook geduld. Als we weten dat we het eeuwige leven hebben, ergeren we ons niet aan de ongemakken van het voorbijgaande leven. Ik zou vanmorgen hier broeders aan kunnen wijzen en ik zou zusters kunnen noemen die op dit moment thuis zijn die me verbazen door hun geduld bij pijn en zwakte. Ik weet dat zij nooit twijfelen aan hun aandeel in Christus en daarom kunnen ze zich overgeven aan de dierbare handen die voor hen doorboord zijn. Zij weten dat zij van de Heere zijn en dus zeggen zij: ‘Laat Hem doen wat Hem goed dunkt.’

			Er was eens een blind kind dat zich in de armen van zijn vader bevond. Toen kwam er een vreemde de kamer in die hem van zijn vader overnam. Toch ging het kind niet huilen of klagen. ‘Johnny, ben je bang?’ vroeg zijn vader. ‘Je kent de persoon niet die je vastgepakt heeft.’ Het kind zei: ‘Nee vader. Ik weet niet wie het is, maar u weet het wel.’ Als pijn een onaangenaam gevoel geeft en we niet weten of we zullen leven of sterven, als we een gevaarlijke operatie moeten ondergaan en buiten bewustzijn worden gebracht, dan kunnen we zeggen: ‘Ik weet niet waar ik ben, maar mijn vader weet het en ik laat alles aan Hem over.’ Verzekering maakt ons sterk om te lijden. 

			Dit, mijn lieve vrienden, zal u blijvende standvastigheid zijn in uw belijdenis van de goddelijke waarheid. U, die niet weet of u gered bent of niet: ik hoop dat de Heere u ervoor zal behouden om de waarheid te wantrouwen. Maar zij die haar stevig vasthebben zijn de mensen die haar nooit zullen verloochenen. Een scherpslijper in een bus zei op een dag tegen een christelijke man: ‘Wel, uiteindelijk is uw geloof nergens op gebaseerd. Ik kan bewijzen dat uw Bijbel niet geloofwaardig is.’ De nederige christelijke man antwoordde: ‘Mijnheer, ik ben geen geleerde en ik kan uw vragen niet beantwoorden, maar ik geloof in de Heere Jezus Christus en ik heb een innerlijke verandering ervaren. Ik voel zo’n vreugde en vrede door het geloof dat ik wilde dat u mijn Zaligmaker ook kende.’ Daarop volgde een heel onverwacht antwoord. ‘Daar heb je me te pakken’, zei de ongelovige. ‘Ik kan daar geen antwoord op geven.’ Precies, daar hebben we ze. Als we weten wat er door genade in ons gewerkt is, kunnen ze het niet van ons winnen.

			De mens die volle verzekering heeft, brengt zelfs de duivel van zijn stuk. Satan is geslepen genoeg, maar mensen die kennis hebben en overreed zijn, zijn vogels die hij niet kan vangen in de strikken van de hel. Als u weet dat uw God machtig is om te bewaren wat u Hem toevertrouwd heeft tot die dag, dan staat u zo vast als een rots. God make u zo.

			Geliefde broeders, dit is het wat u ertoe in staat zal stellen een krachtig getuigenis voor uw Heere te geven. Het is zinloos om op te staan en dingen te preken die misschien wel of misschien niet waar zijn. Ik ben ervan beschuldigd een vreselijke dogmaticus te zijn en ik heb er geen behoefte aan om me te verontschuldigen. Als een mens ergens niet heel zeker van is, wordt hij erg ruimhartig; iedereen kan ruimhartig zijn met geld dat niet van hemzelf is. De ruimdenkende mens zegt: ‘Ik ben er niet zeker van en ik veronderstel niet dat u er zeker van bent, want er is inderdaad niets zeker.’

			Voldoet dit onvaste fondament u? Ik heb voorkeur voor de rots. De dingen die ik van mijn jeugd af aan tot u gesproken heb zijn beproefd en bewezen en voor mij bevatten ze een absolute zekerheid, bevestigd door mijn persoonlijke ervaring. Ik heb deze dingen beproefd, ze hebben me gered en ik kan er niet aan twijfelen. Ik ben een verloren mens als het Evangelie dat ik aan u gepredikt heb niet waar is en ik ben er tevreden mee om dit tot op de dag van het oordeel te blijven. Ik preek niet twijfelachtig, want ik leef niet twijfelachtig. Ik weet dat wat ik u verteld heb waar is; waarom zou ik dan spreken alsof het niet waar is? Als u op een dag als vandaag uw eigen getuigenis wilt vertellen, moet u iets hebben waar u helemaal zeker van bent; en totdat u er zeker van bent, zou ik u aanraden om uw mond te houden. We hebben geen behoefte aan nog meer vragen; de markt is ermee overladen. We hebben niet nog meer twijfel nodig, oprecht of onoprecht, de lucht ziet zwart van deze vreselijke donkerheden.

			Broeders, als u weet dat u het eeuwige leven hebt, dan wordt u geschikt gemaakt om te leven en tegelijkertijd voorbereid om te sterven. Hoe vaak sta ik bij het bed van stervende gemeenteleden! Ik zeg zo nu en dan tegen mezelf: ‘Ik zal zeker iemand ontmoeten die beschroomd is. Zeker zal ik bij een of ander kind van God komen dat in het donker sterft.’ Maar ik heb ze niet ontmoet. Broeders, een kind van God kan in het donker sterven. Iemand zei tegen de oude Dodd, de merkwaardige oude puritein: ‘Wat triest dat uw broeder in duisternis is overleden! Twijfelt u aan zijn zaligheid?’ ‘Nee’, zei de oude Mr. Dodd, ‘niet meer dan dat ik twijfel aan de zaligheid van Hem Die toen Hij stierf zei: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’

			Volle verzekering staat, zoals al eerder gezegd, niet los van het wezen der zaligheid. Toch vraag ik u dit te onthouden, dat gedurende deze vele jaren, ik telkens als ik iemand van onze broeders of zusters bij hun sterven bezocht, ik hen altijd heb zien heengaan met de zekere en vaste hoop dat ze het aangezicht van hun Heere in heerlijkheid zouden zien. Ik heb me er dikwijls over verwonderd dat dit zonder uitzondering zo zou zijn en ik prijs God ervoor. Dikwijls hebben ze tegen mij gezegd: ‘We zijn gevoed met zulk goed voedsel dat we gelukkig sterk kunnen zijn in de Heere.’ God geve dat eenieder van u deze verzekering mag hebben! Mogen zondaars beginnen te geloven in Jezus en mogen heiligen krachtiger gaan geloven, om Christus’ wil! 

			Amen.

			

			
				
						1	Noot van de vertaler: Spurgeon citeert hier een gedicht van W. Cowper.


						2	Noot van de vertaler: Mawworm betekent huichelaar. Spurgeon verwijst hier naar een in zijn dagen bekend toneelstuk van Isaac Bickerstaffe.


						3	Noot van de vertaler: Spurgeon geeft hier een vertaling van het homeopatische principe ‘Similia similus curentur.’ Deze spreuk verwijst naar de gedachte dat het lichaam te beschermen valt tegen een bepaalde ziekte door het afweersysteem een klein beetje te prikkelen met een minieme hoeveelheid van (bijvoorbeeld) het virus dat die ziekte verwekt.


						4	Een wereldberoemde diamant uit India, in het bezit van het Engelse koningshuis.
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